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ÇİN'İN İHTAR 
HAREKATI SÜRÜYOR 


Hua: 
"Dünya bu harekattan 


kaygıya kapılmamalı” 


@ Çin Halk Kurtuluş Ordusuna bağlı birlikler, Vietnam 'ın 


saldırı mevzilerini yok etti DIŞ HABERLER SERVİSİ Vietnam'ın kışkırtma ve saldırılarına karşı bir ihtar harekatına başlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusuna bağlı kuvvetlerin, Vietnam sınırının 5 kilometre içlerine kadar uzanan bölümün- deki saldırı mevzilerini yok ettiği bildirildi. Yeni Çin Haber Ajansı karşısaldırının sürdüğünü açıkladı. 
(Devam: sa.7, sü.4'de) 


,  İsveçbasimnda 
Çin'in ihtar harekatı 


“Vietnam'a yönelen 


askeri harekat 1962'de 


Hindistan'a karşı da yapılmıştı” 


ABDULLAH GÜRGÜN STOCKHOLM'DEN BİLDİRİYOR İsveç'te yayınlanan dört büyük gazete Çin'in, Vietnam'ın saldırılarına bir cevap olarak karşı saldırıya geçtiği noktasında birleşti. Gazeteler bu harekatı Çin'in 1950 Kore savaşına katılışına ve 1962'de Hindistan'la olan savaşına benzetiyorlar 
""Dargens Viter" gazetesi yaptığı yorumda Çin'in 1962'de evvelce birçok defa ikazda bulunduktan sonra Hindistan'a ağır bir ders verip tekrar geri çekildiğini belirtiyor. Gazete, Çin'in (Devamı sa.7, sü.4'de) 


Japonya 
Parlamentosu, 
Rusya'nın Kuril Adalarından çekilmesini talep etti 


TOKYO 
Temsilciler 
Meclisi Parlamentosu, Hokkaido Adasının kuzeyindeki Kuril adalarından ikisindeki Sovyet askeri donatımının çekilmesini isteyen bir karari dün onayladı 

Moskova yanlısı "Ko- 

(Devamı Sa. 7. Sü, 


TKP" liler Kıbrıs'tan Türkiye'ye silah kaçırıyor 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI LEFKOŞEDEN 
BİLDİRİYOR 


Japonya 


Kıbrıs Türk kesimin deki Moskova yanlıları- nın silahlanma çabası içinde oldukları, Türkiye'deki İGD ilere de Kıbırıs'tan silah gönderdikleri haber veriliyor, Çeşitli çevreler iki kişinin isimlerini de vererek, bunların Lefkoşe-Mago- sa yolu üzerindeki bir köyden aldıkları üç kasa silahı Türkiye'deki TKP' lilere gönderdiklerini belirtiyorlar. 

(Devamı Sa, 7 Sü. i O'da) 


Boğazlardan geçecek, nükleer güçle çalışan yabancı Savaş gemilerini Türkiye denetleyebilecek 


© Yabancı savaş gemilerinin Boğazlardan geçerken sonar ve ezdik gibi sualtı dinleme cihazları kullanmaları yasaklandı 


Vatandaşla, tasarruf deyip dururken zamlar, bir vatandaşın temizliğine el atıldı. Sabun 26 liraya fırlarken, artık dilediği mizce yıkanamayacağız 


İstanbul'da satılan beyaz sabun fiyatlarına, 3-4 lira arası zam yapıl dı. Yapılan zama göre beyaz sabun 
fiyatları kalitesine göre 24 


MHP hakkında açılan soruşturma sürüyor 


© Ankara Cumhuriyet Savcılığı, MHP” nin yetkinin orduya devredilmesini isteyen bildirisi hakkında soruşturma açmıştı 


İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


ÇARŞAMBA 


21 


ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


Bazergan, anlaşma yapılması için olay yerine bir heyet gönderdi 


İran'la Talabani 


Homeyni:”İran devrimi, ABD ve Sovyetlerin ülkemize uzanan elleri kesilinceye kadar sürecek” 


DIŞ HABERLER SER VİSİ 

Sovyetler Birliği'nin İran'daki Devrimci İslam hükümetine karşı Talabanici Kürtleri bildiriliyor. 
yayınlanan Tahran gazeteleri, İran'ın Irak sınır bölgesine yakın yörelerinde ve Türkiye-Sovyetler Birliği-İran sınırında olaylar meydana geldiğini bildirdi. Ancak gazeteler, olaylar sırasında ölü olup olmadığı konusunda ke- 


r 


Rusya İran'daki Devrimci İslam Hükümetine karşı Kürtleri harekete geçirdi. Takbani a yaklandı. Belucistan bölgesinden de ayaklanma haberleri geliyor. Moskova'nın İran'daki yeni yönetime karşı kullandığı diğer unsurlar arasında Tudeh Partisi ve yukarıda resmi gö rülen ''Halkın Savaşçı Öncüleri” de var. "Halkın Savaşçı Öncüleri" Güney Yemen'de Kübalılar tarafından eğitilmişti 


Yüksek Askeri Şura Toplantısı başladı 


Ecevit: Olağanüstü durumlar için bir yasal düzenleme zamanı gelmiştir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Dün çalışmalarına başlayan Yüksek Askeri Şuranın açış konuşmasını yapan Başbakan Ecevit, "Türkiye'de de artık olağanüstü durumlar için bir yasal düzenleme üstünde durma zamanı gel miştir'' dedi 
Başbakan Ecevit, çağımz dünyasında iç olayların yalnızca iç güvenlik kuvvetlerince önlenemeyecek o boyutlara vardığı durumların zaman zaman ortaya çık- 
(Devamı sa.7, sü.4'de) 


AP Sıkıyönetimin uzatılmasına karşı çıkacak 


Zä 


bulsanız da..f 


ANKARA (ÖZEL) 
Adalet Partisi Genel Kurulu sıkıyönetime kar sı çıkılması için AP Ortak Gruplarına tavsiye kararı aldı Genel Başkan Süleyman Demirel baş kanlığında 3.5 saat süren toplantı sonunda alınan karar Genel Sekreter Nu ri Bayar tarafından dün basına açıklandı Bildiride sıkıyönetim uygulamasının gevşek, yasak savma niteliğinde ve sathi olduğu öne sürü lerek Silahlı Kuvvetlerin itibarının zedelendiği, (Devamı Sa ,7 Sü. 9'da) 


Faruk Sükan, iki büyük partinin birleşmesi gerektiği görüşünü tekrarladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, "Türkiye'deki anarşinin kaynaklarından biri de süper devletlerdir, emperyalist devletlerdir"" 


sabır kaldı birini kovalıyor 


kemerleri sıka sıka ne Yetkililer 


şimdi de 


ne de güç 


Ve 


(Fotograf: ABDULLAH KURTAY) 


Sabun 26 lira oldu 


İSTANBUL (ÖZEL) | ļarasında satılacak 

Daha önce 21-22 lira arasında satılan sabun fişatlarına yapılan zam mın yetersiz olduğunu söyleyen sa- 


(Devamı Sa, 7 Sü, 9'da) 


26 lira 


dedi e 
Faruk Sükan, dün İs-ANKARA (AA) tanbul Sanayi Odası ve 


MHP'nin bir bildirisin- de sıkıyönetim ilan edilerek vetki ve sorumlu- 

(Devamı Sa.7 Sü. 9'da) 


İstanbul Ticaret Odası'nda yaptığı konuşmalarda, Orta Doğu'daki gelişme- 

(Devamı Sa.7 Sü.2'de) 


harekete geçirdiği 


sin bir bilgi vermedi. 
Bilindiği gibi, İran'ın Kürt bölgesinde Ocak a yında Rus ajanı Talaba ni'nin başını çektiği bölücü bir hareket başgös termişti. Bugün yeniden alevlenen bölücü faali yetlerin başında yine Tala- 


bani'nin bulunduğu belirtiliyor À 

Bazergan hükümeti, Talabanici kuvvetlerle 


(Devamı Sa. 7 Sü. 2'de) 


(Diğer haberler 


3. saytamızda) 


Azerbaycan'da 
Moskova yanlısı 
Gulam Yahya 


silah dağıtıyor 


Dün sabah 


labani İran'da 


Moskova'nın desteklediği Celal Ta 


Kürtler arasında kar 


gaşa çıkarmaya çalışıyor 


"İran krizi Türk-Yunan 


yakınlaşmasını sağlıyor” 


Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesinin 


Atina muhabiri Harry 


Gerson 


İran krizinin 


Türk-Yunan yakınlaşması sonucurudoğuracağını 


bildiri yor 


Harry Gerson Şah'ın düşüşünün ve İran'ın da 


(Devamı Sa,7 Sü, 9'da) 


ayaklandı 


KARA 
DENİZ 


. 
Musul 


© Kerkük 


IRAK 


SUUDİ 
ARABISTAN 


Gürcistan 


Kirmanşah 


Basras 


A GM A İran'da Talabani kuvvetlerinin ayaklandığı bölge 
| Ankara'de 
ara da achk 
| i 


-a 


RT E T E EE 


Urfa'da görülen 
Ferhat Tüysüz yakalanamadı 


© Tüysüz” ün, Emniyetin olaya geç müdahalesi sonucu 


kaçabildiği öne sürülüyor 


> A L) 
1978 Kasım ayı başlarında 13 arkadaşı ile 
birlikte Sağmalcılar Cezaevinden kaçan Ferhat Tüysüz adlı komando Urfa'da görüldü. Ancak 


Tüysüz kaçmayı başardı 


URFA(ÖZE 


(Devamı Sa. 7 Sü. 9'da) 


Kar bastırınca İstanbul'da vasıta bulmak 


DGBF yöneticileri açlık grevindeki İranlı öğrencileri ziyaret ederken 


Smee şa ra a ae s A as ae an a e a s m a a a a A GM s s e om aS aS aS m a 


grevindeki 5 İranlı hastaneye kaldırıldı 


© Açlık grevine son veren İranlı ögrenciler, İran'a iki temsilci göndererek isteklerini iletecekler 


Bir süredir açlık grevinde bulunan An kara'daki İranlı öğrenciler, dün yayınladıkları bir bildiri ile, açlık grevine son verdiklerini ve yeni hükümetle ilişki kurmak amacıyla İran'a iki temsilci gönderdiklerini, “yeni büyükelçi gelene kadar SAVAK yanlısı güçlere karşı mücadelelerini sürdüreceklerini'' belirttiler vermeden önce İran Kültürevi'nde İranlı öğrencileri ziyaret eden Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu yöneticileri, İran halkıyla dayanışma içinde olduklarını be: 


ANKARA (ÖZEL) 


Açlık grevine son 


m m a e aae m m sa m e O a a e A M 


(Devamı Sa 7 Sü Rite 


Adana, Kars veİstanbul'da üç kişi öldürüldü 


Anayasa Mahkemesine bomba atanlar yakalandı 


@ Kars'ta önceki gün yaralanan banka müdür yardımcısı dün öldü 


iyice zorlaşır. Binlerce vatandaş evine gidebilmek için hepsi soğuk altında duraklarda bekleşir durur. t (Yusuf ÇELİK) 


HABER MERKEZI 
Ankara'da 1 Eylül ta-Anayasa Mahkeatan iki kişi İskenderun'da yaka- 


rihinde mesine bomva landı 
İskenderun 
Amirliğinden alınan bilgi 


ye göre, polisin şehir içinde arama ve kimlik 


kontrolu sırasında süphe 


Havalar aybaşına kadar bozuk 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü yetkilileri yurdumuzun Balkanlardan gelen, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladılar Orta Akdeniz'den gelen yağışlı hava kitlesinin de etkisi altına giren yurdumuzda kötü hava koşulları ay başına kadar sürecek. 
özellikle, yurdun iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağışların beklen- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 8'de) 


Emniyet 


üzerine yakalanan Şahım Çalışkan ve Sabahattin Korkmaz adındaki iki ki şinin Anayasa Mahkeme sine bomba attıkları be 


lirlendi ve sanıklardan Şahin * Çalışkan suçunu itiraf etti 


Anayasa Mahkemesine bomba atan iki kişinin Ankara'ya gönderilecek leri bildirildi 

(Devamı Sa, 7 Sü, 1'de) 


Senato, memurların 
1 derece 
yükseltilmesini 

ve parlamenter maaşlarının artırılmasını 

kabul etti 


ANKARA (ANKA) 
Memur maaşlarında bir derece artış sağlayan yasa önerisi, Cumhuriyet Senatosu'nda görüşülerek kabul edildi. 

Bu ay başında yürürlü ge girecek olan yasadan, halen görev yapan devlet memurları yanında, emekliler, dul ve yetimler, malüllük aylığı alanlar da yararlanacak 


(Devamı Sa. 7 Sü, 10'da) 


Geçen gün Belediye Zabıtaları İstanbul Belediye Başkanı Kotil'in tatimatıyla bakkallara harekat yaptılar. 
iMuhabirlerimiz de birlikte gezdi. Gaizeteler yazdı. Bilmem ne kadar margarin yağı, salat ampul ve sigara stoku ele geçti. 

Belediye, stok edilmiş günlük ihtiyaç mallarını halka normal fiyattan satınca herkes sevindi. \Fotoğraflarda herkes mutlu. Bakkallardan maada. 

Bakkallardan maada. Kimbilir stok yapan bakkallara sorsanız, onların da bulamadığı, müşterisinin isteyip de kendisinin bir türlü yüksek stokçulardan alamâdığı ne kadar mallar vardır. Kimbilir daha ne kadar büyük stok ambarları vardır. 

Bakkallara soruldu mu bilmeyiz. 

Ama bu olay gösteriyor ki, istenirse olur. İstenirse stokçular yakalanır, stokçuluk da önlenir. Sırf bak- 


çık. 


æ 1978 yilinda çimento ihracatımız 1 milyon ton 
(48 milyon dolar)'da kalırken Yunanistan'ın 


İSTENİNCE 
OLUYORMUŞ... 


kallara baskın yapmakla önlenir mi? 
Sanmayız. Televizyonda bir reklamda dendiği gibi Belediyeye "çık, çık" demek lazım. Köşe başında kaçak sigara satandan çık üste sigara kaçakçılarına çık. Büyük patronlara çık. 

Gariban tombalacının ancak bir torba dolusu sigarası vardır. Tır kamyonu sahiplerine çık. Tır kamyonlarına sigara dolduran Bulgaristan'a 


es) 
e r 


Ampulsüz lamba yanmaz, doğru. 
Bakkallın ampül stok ettiği deposu küçük tür, Elektirik olmaksızın ampül yanar mi? Çık, elektiriğimizi Rusya' ya bağlayanlara, gıdım gıdım elektrik veren en büyük stokçu Rusya'ya çık. 


öyle ya, madem istenirse Bakkallardaki stoklar ortaya dökülebiliyor, kutlayıp, asıl daha büyük stokçuları yakalayın demezler mi? 


| 


SLINDA bu çok 

açık bir şeydir. 
Eğer bunu kavrayamazsak şunları izah edemeyiz: Niye emperyalistler birleşerek Lenin'in Sovyetlerini o bastıramadılar da tam tersine Lenin bazı emperyalistlerle diğerleri- ne karşı ittifak yapabildi? Niye 2. Dünya Savaşı bütün emperyalist devletler ve Sovyetler Birliği arasında geçmedi de,aksine emperyalistler birbirlerine girdiler ve Sovyetlere saldıran Hitler faşistlerine karşı Stalin'in deyişiyle , “İngiliz-Sovyet-Amerikan Bloku" kurulabildi? Niye kapitalizmin yeniden inşa edildiği Sovyetlerde Kruşçef Brejnev kliği diğer emperyalistlerle | birleşerek sosyalist ülkelere saldıramadı? Arnavutluk yöneticileri kendilerinden ve Vietnam'dan başka sosyalist ülke tanımıyorlar. Peki niye "İki süper devlet, uluslararası burjuvazi, her türden gericilik, Çin revizyonistleri, onların uşakları faşist Mobutu, ve Markos" bir- 


leşerek bu iki devlete karşı "Haçlı seferi" açmıyorlar? Enver Hoca' 


nın tütsülerinden ve şer dualarından korkuyorlar galiba. 


Stalin aynı meseleyi tahlil ederken, 1952'de “SSCB'de Sosyalizmin Ekonomik Meseleleri " adlı eserinde şöyle diyordu. 


“Kapitalizm ile sosyalizm arasındaki çelişme- 


lerin kapitalist ülkelerin kendi aralarındaki çeliş- 


Türkiye çimento üretimi 


ek yatırım yapmadan 
LYON TON artırılabilir... 


yılda 1,5 


Bu miktar, çimento sıkıntısını giderebilecek, yıllık çimento ihracatımızı iki katına 


(100 milyon dolara) 


çıkarabilecek değerdedir( #) 


Bunu gerçekleştirmek 


çimento üretici ve tüketicilerimizin 


daha ekonomik olan 


KATKILI PORTLAND ÇİMENTOSU'nu 


tercihiyle mümkündür. 


Çimentaş 


Tüm çimento üretici ve tüketicilerini 


ulusal ekonomiye 


çok yönlü katkıda bulunulması için katkılı portland çimentosu (KPÇ 325) tercihine çağırmaktadır. 


1934'LER VE 1979 (2) 


Mehmet Ünal 


Öğrenci—Frankfurt 


| Görülüyor ki o dönemde ABD ve İngiltere'de iktidar olan | 

-burjuva kesimleri Japonya'ya karşı teslimiyetçi bir tutum içindeydiler, Sürekli olarak faşist kampa karşı birleşmeyi savunan Sovyet tekliflerini geri çeviriyorlardı. Umutları faşist kampın kendilerine saldırmayacağı, Sovyetler'e ve bazı küçük ülkelere saldırmakla yetineceği şeklindeydi. Bu nedenle faşist kampı Sovyetler üzerine kışkırtıp, her iki taraf da birbirini tükettikten sonra ortaya 


çıkarak parsatopla 


mayı hesaplıyorlardı. 


ABD'nin 30 yıl sonra Tayvan'dan çekilerek, Çin Halk Cumhu- 


ası tarihte kalmış bütün bu olayları hatırlatıyor. 


riyetini Çin halkının tek temsilcisi olarak "tanımak" zorunda kal- 
| m 


melerden daha şiddetli olduğu söyleniyor. Elbette teorik bakımdan bu doğrudur." "Ne var ki 
~ 2. Dünya. Savaşı, SSCB ile bir savaş biçiminde değil, kapitalist ülkelerin kendi aralarındaki bir savaş olarak patlak verdi." 
"Sonuçta, kapitalist ülkelerin pazar için mücadelesinin ve rakiplerini altetme hırslarının, pratik- te, kapitalist kamp ile sosyalist kamp arasındaki çelişmelerden daha şiddetli olduğu ortaya çıktı. "Kapitalist ülkeler arasındaki savaşların kaçınılmazlığı hâlâ geçerlidir." 


İşte emperyalizmin bu iç çelişmeleri 1930'larda ABD'yi, yıllardır resmen tanımamakta ısrar ettiği Sovyetleri tanımaya zorluyordu. Ayrıca, Amerikan burjuvazisinin Sovyetlerle ekonomik ilişki- 


lerin gelişmesinden çıkarı olan kesimi de, diplomatik ilişkinin kurulması için hükümete baskı yapıyordu. O sıralarda , dünya daki yeni gelişmeleri hàlâ kavrayamayan ve komünizm düşmanlığından gözleri kararmış burjuva kesimleri de vardı. Örneğin bunlardan ABD Dışişleri bakanı Stimson, 1932'deki Silahsızlanma Konferansında Sovyet temsilcisiyle görüşmesi salık verildiğinde havalara sıçrayarak "Asla, Asla! 
Yüzyıllar geçse, Amerika Rusya'yı tanımayacaktir" diye haykırıyordu. 


Sovyetlerle dostluk ve faşist kampa karşı onun- 
la ittifak politikası 1933 
başlarında ağır bastı. 16 


Kasımda Sovyet Dışişleri bakanı Litvinov ve ABD başkanı Roosvelt arasında Washington'da yapılan görüşmelerde iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasına karar verildi. 


Sovyet-Amerikan diplomatik ilişkileri kurulunca, Sovyetler Pasifik bölgesinde Japonya'ya karşı ABD ile birleşmeye çalıştı. Onu Japonya'ya karşı direnmeye zorladı ve Japonya ile uzlaşma politikalarını (| eleştirdi. 
AEP ye göre bütün bunlar "Savaş kışkırtıcısı" politikalardır. Stalin Japonya'ya karşı savaşırken ABD ye dayanmıştır. 
Halkın Kurtuluşçularına göre ise Stalin, ABD emperyalistleri ile, Japonya'ya karşı uzlaşıcı davrandıkları için ittifak kurmaya çalışmıştır. Eğer Japonya'ya karşı direnselerdi, böyle bir şeye girişmezdi. Stalin, ABD' yi Japonya'ya karşı direnmeye zorladığı için de baş "Savaş kışkırtıcısı" dır! 


Biz bütün bu saçmalıkları bir yana bırakarak diplomatik ilişkinin kurulmasından sonra Sovyet-ABD ilişkilerinin gelişmesini kısaca gözden geçirelim. 


Sovyet-ABD görüşmeleri sırasında Sovyetler Amerika, Çin ve Japonya' nin katılacağı bir Pasifik saldırmazlık paktı önerdi. 
Tekliften amaç, Çin ve ABD hükümetleri ile Japonya'ya karşı birleşmek ve onları direnmeye zorlamaktı. Ama Roosvelt pek kulak asmadı. 


Bundan sonra, Sovyet hükümeti, Sovyetler ile ABD'nin tehdit altında kalma durumunda barış için ortak hareket anlaşması imzalanmasını teklif etti. ABD hükümeti yine teklifi uyuttu. 


11 Aralık 1933'te, Amerika'nın, Moskova elçisi W. Bullitt'le yaptığı ilk görüşmede Litvinov Sovyetlerin Pasifik Pak- 
'tı ve savaş tehlikesi karşısında Sovyetler | ile 


daha görüşüldü, ABD hükümeti teklifi bir kez daha açıkça reddetti, Sovyetlerin Washington elçisi Trayanovski, 23 Şubat 1934'de Başkan Roosvelt'e Japon saldırganlığına karşı mücadelede ABD ile Sovyetler'in işbirliği yapmasının yararlı olacağını, 'aponya'yı dizgmlemenin kolay olmadığını anlattı. Japonya'ya karşı birlikte mücadeleyi önerdi. Roosvelt tekrar teklifi oyaladı» 


1934 baharında, Sovyetlerin aldığı savunma tedbirleri karşısında Japonya'nın bu ülkeye saldırmayı tehlikeli bulduğu ve şimdilik vazgeçtiği anlaşıldı. Japonya gözlerini Çin'e çevirdi. 17 Nisan 1934'de yaptığı bir açıklamada Tokyo, Çin'den 


İngiltere, Fransa ve ABD'yi kovacağını ima etti. 


, Sovyetler bu şartlarda İngiltere'ye saldır mazlık paktından da öte yardımlaşma paktı önerdi, Dışişleri Halk Komiseri Litvinov, 22 Mart 1935'te bir İngiliz yetkilisinin ziyaretinden bir gün önce şöyle yazıyordu: 


"Uzakdoğu'da barışı korumak için İngiltere’ yle ve başka ülkelerle işbirliğine hazırız. Japonya Asya kıtasında egemen olma isteğini saklamıyor. 
Bu, bütün Pasifik ülkelerinin çıkarlarını kaçınılmaz bir biçimde etkileyecektir ve biz her türlü fetih hevesine karşı koymak için onlarla her zaman işbirliğine hazırız. 
Somut olarak, Pasifik Paktının 


yardımlaşma 


BULMACA 

SOLDAN SAĞA: 
Geleneksel güreş rımızdan biri - fin okunuşu. 2) 
te bir parçanın çalınacağını belirtir Yemek. 3) Çin Cumhuriyeti'nde yan bir 
Camilerin 
4— 
bağlaç 
Brom'un lunduğu 


azınlık ulus bir bölümü 


simgesi sonsuz boşluk. 
kunmuş bez Kimyad 
Davut Peygamberin din karayla çevrilmiş deniz günün karşıtı - 
okunuşu - Tersi uzak, 8 
gerici anlamında da ku kurulmuş bir tarikat. 


lahlarla donatılmış, hızlı 


mata. 5) vücudun ve rinde biriken pislik (eski dil), 6) Tersi inel Kripton'un simgesi - Bir 


BULMACA 


DÜNKÜ 
1) © BULMACANIN ÇÖZÜMÜ sporla- yi 
Bir har- 
Müzikcanlı 


Halk yaşa- 


o.ausun- 


Çok kullanılan bir 
- Tersi Kimyada Dünyamızm da 


Pencerelere takılır - 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Daha çok hafif sişit başörtü, 3) Tersi demiryolu ulaşımı ile ilgili bütün bölümlerin bulunduğu yer, istasyon- Tersi 'bre' ünleminin kısa biçimi, 4) Tersi gürültü, şa- 


- Gelir getiren yapı, gelir 


Sovyetler Birliği, Çin, Japonya, İngiltere, Amerika, Fransa, Hollanda tarafından imzalanacağını umuyoruz. Paktın son amacı Japonya'dan gelebilecek her yeni saldırının karşısına pakt üyesi bütün ülkelerin kuvvetlerinidikmektir." 


Litvinov, İngiliz yetkilisi A, Eden'a "Sovyet hükümetinin o görüşüne göre, Pasifik'te barış,bir tek ülkenin çabalarıyla güvence altına alınamaz. 
Bunun için ilgili bütün ülkelerin ortak çaba göstermeleri gerekir ve en geç bütün Pasifik ülkeleri bu sorunla uğraşmak zorunda kalacaklardır." 
diyerek teklifi hatırlattı. 
Eden ise ABD'nin böyle bir işbirliğine girişmekte isteksiz olduğunu belirtmekle yetindi. 


Görülüyor ki o dönemde ABD ve İngiltere'de iktidarda olan burjuva kesimleri Japonya' ya karşı teslimiyetçi bir tutum, içindeydiler. Sürekli olarak faşist kampa karşı birleşmeyi savunan Sovyet -tekliflerini geri çeviriyorlardı. Umutları faşist kampın kendilerine saldırrħayacağı, Sovyetler'e ve bazı küçük ülkelere sldırmakla yetineceği şeklindeydi.. Bu nedenle “faşist kampı Sovyetlerğ üzerine kışkırtıp, her iki taraf da birbirini tükettikten sonra ortaya çıkarak parsa toplamayı hesaplıyorlardı. 


ABD'nin 30 yıl sonra Tayvan'dan çekilerek, Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin halkının tek temsilcisi olarak "tanımak" zorunda kalması tarihte kalmış bütün bu olayları hatırlatıyor. . Emperyalizmin aynı kanunları bugün de hükmünü yürütü - yor. 

Bu kanunların yol açtığı olaylar daha bir üst düzeyde, farklı şekillerde tekrarlanıyor. : Proleter devrimciler tarihten ders- 


ler çıkarıyorlar. Bugün onlar; Stalin'in ve o zamanki devrimci önder- 


lerin çok çalışıp da savaştan önce gerçekleştiremedikleri, savaşa, Saldırganlığa karşı birleşik cepheyi daha bugünden adım adım gerçekleştiriyorlar.. 


BİTTİ 


bu- 


içinde 
5) Pamuktan düz do- a Gümüşün simgesi. 6) 


kitabı - Tersi üç yanı parçası. 7) Arka sözcü-Bir harfin 
) Tersi bir sayı - Yobaz, lanılan, kuzey Afrika'da 


savaş gemisi. 2) Bir çe- 


kullanılan herşeyin üze- 


k sesi - Tersi Kimyada nota. 7) İp üzerinde ya 


ihracatı 5 milyon tona ulaşmıştır 


DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI Paragraf: 2138, madde:8 


ABD'nin işbirliği yapması konusundaki teklifi ha- 


CİMENTAŞ $ 
Dökme çimento kullanımı özendirilecektir katkılı, curuflu, uçucu küllü ve traslı çimento IZMIR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. tırlattı. Yine cevap yok. 
kullanım ve üretimini artırabilmek için inşaat Fabrika ve Genel Müdürlük 


Kemalpaşa Cad. Işıkkent, İzmir Tel. 161040 (4 hat) 


yönetmeliğinde gerekli değişiklikler a 5; 5} Telex: 52435 icem tr. 


ki gün Z 
Bayındırlık Bakanlığınca gerçekleştirilecektir İki gün sonra aynı ko 


nular L. Karahan ile W. 
Bullitt arasında bir kez 


da başka şeylerle akrobatik hareketler yapan kimse, 8) Gelecek, yarın (eski dil) - Tersi Arap yarımadasının Güneyinde bir körfez. 9) Üzerinde durulan,konuşulan şey, husus - Pozitif bilimlerin genel adı, 10) Paylama. 11) Geleneksel gölge oyununda halkı temsil eden tip. 12) Ginsiyet ran'ın dini merkezlerinden sayılan bir kent. 


Sina Çıladır. LEA 
Ele alınması gereken yol 


Son günlerde hayli "sert" eleştirilere hedef oluyoruz. Bize yöneltilen eleştirilerin odak noktasını “yumuşak dilimiz ve hükümete ilişkin önerilerimiz oluşturuyor: 

— Siz mutlaka çıldırmış olmalısınız! Kime sahip çıktığınızın. neyi savunduğunuzun farkında mısı-i nız? 

Bu tür 'haşlama''lara verilecek cevabımız yok değil elbette: 

Farkındayız... Farkında olmasak böylesine “yumuşak”, böylesine "'kuyrukçu”" ve hatta "karşırdevrimci" önerilerde bulunabilir miyiz hiç? 

Birçokları için at izinin it izine çoktan karıştıgı,şu içinde bulunduğumuz şartlarda az mı "'devrimci” türkü vardır ki bir kıyısından da biz girmeyelim? Sözgelimi halkı ayaklanmaya çağırmayalım... Düzmece TKP'nin yaptığı gibi "savaş örgütleri"' kurulmasını buyurmayalım... Yahut birer 9 mm'lik tabanca ile üç-beş fişek uydurup "'şehir gerillası" olmayalım... Hiç değilse tiz perdeden "devrim!" diye haykırmayalım. .. 

Şakayı bırakalım. 

Ülkemizin bugünkü durumunu doğru kavrayabilmek için kişinin Marksist olması bile gerekmez. Marksizme açık, sol duyu sahibi olan herkes, gerçekten çok kritik bir dönem içinde bulunduğumuzu görebilir. 

İlkten, ekonomik tablomuzun göstergelerine bir göz atalım isterseniz: 

Şu an Türkiye'nin dış borçlar yekûnu 25 milyar dolar civarındadır. Bunun 7 milyar doları kısa vadeli borçtur. 1977'de dış ticaret açığımız 4 milyar dolardı. Enflasyon hızı ise yüzde 40'ı çoktan aşmıştır. Kısası, derin bir ekonomik buhran içindeyiz. 

Kestirmeden söyleyecek olursak, bu ekonomik tablo karşısında değil Ecevit hükümetinin, uydurma demokrasimizin bile çoktan tekerlenip gitmiş olması gerekirdi. Bir ülkede enflasyon yüzde 40'ı aşarsa, o ülkede mevcut rejim için çanlar olanda kuvveti ile çalmaya başlar. 

Peki bu olasılık Türkiye için şu anda geçerli değil mi? 

Elbette. 

Ama ne ilginçtir ki Ecevit hükümeti halen işbaşındadır. Ve bir yandan MHP'nin, öte yandan da TKP'nin bölücü girişimlerine rağmen temsili demokrasimiz (sallanıp dursa da) henüz dizleri üzerine çökmemiştir. Dahası, bir gerici iç-savaşın, bir açık faşist diktatörlüğün savuşturulabilmesi için yapılabilecek bazı şeyler vardır; bütün formüller henüz tüketilmemiştir. 

Geçenlerde Aydınlık'ta yayınlanan "Ne Yapmalı?" başlıklı yazımızda, Ecevit hükümetinin (herşeye rağmen) halk tarafından da payandalandığını söylemiştik. Bizim bu tespitimiz çok şaşırtıcı bulundu. Oysa gerçekti; hem de olağanüstü bir gerçek... Çünkü, teorikman, içinde bulunduğumuz derin iktisadi buhranın spontane halk eylemlerini doğurmuş olması gerekirdi. Bu ise, faşist terörün ve maceracılığın kitle eylemleri içinde az - çok kamufle olmasını sağlardı. 

Oysa durum bugün tersinedir. Teröristler, tek bir gazetenin (sözgelimi* Aydınlık'ın) birkaç kişi: lik muhabir kadrosunun bile kulaklarından birer birer tutup ortaya çıkarabileceği çıplak bir alanda çalışmaktadırlar. Halk kitleleri, faşist teröre ve maceracılığa bilinçsiz olarak yataklık etme konumundan uzaktır. Bu, bize kalırsa, ülkemizin bugünkü en çarpıcı toplumsal özelliğidir. Abdi İpekçi'yi katleden güçler bile bu gerçeğin bilincindedirler. | Aksi halde, bu tür bir "şok eylemi"'ne gerek duymazlardı. 

Şu da var: Devrimciler niçin ısrarla Ecevit hükümetinden faşist mihrakların üzerine gitmesini istiyorlar? Gidebileceği için. . Faşistlerin çıplak arazide çalışmak zorunda kaldıkları gerçeğini gördükleri için... Ama ne yazık ki Ecevit hükümeti bu gerçeğin halen de bilincinde değildir! . . 

*#* 

Bazı arkadaşlar meseleye çok ters bir açıdan yaklaşmak için adeta birbirleriyle yarış 'ediyorlar. 
Mevcut duruma ilişkin öyle tahlillere rastlıyoruz ki, gülemiyoruz bile! Bazı arkadaşlar bugün ülkemizde açık bir faşist diktatörlüğün var olduğunu! 
ileri sürüyorlar. Bazıları da faşizmin reformist destekle yukarıdan aşağıya hükümet olduğunu. ..Bu iki tahlil aynı kapıya çıkıyor: CHP'yi AP ve MHP içinde eritiyor; sonra tümünü halkın karşısına di- 
“kiyor!Peki seçenek? Seçenek lafta çok, ama gerçekte yok; ya da şöyle diyelim: Onların önerdiği seçeneğin objektif - subjektif şartları yok. Yani bu arkadaşlar desteksiz atıyorlar! . . 

Sonuç olarak şunu söyleyeceğiz: 

Bugün ele alınması gereken yol, iç * savaş kışikırtıcılarını, dikta heveslilerini tecrit edecek yoldur. 

Geniş emekçi kitlelerinin barışa ve daha geniş özgürlüklere ihtiyacı var. Halkın bugünkü baskısı bu yönde... Kitlelerin nabzı bugün bunu söylüyor. . | 

Eğer kitlelerin esenliği bizim için gerçekten önemli ise, halkın dilini dikkate almak zorundayız. Kitleleri ve kitlelerin desteğini önemsemeyen hiçbir "çizgi", devrimci sayılamaz! . . 

Bilmem bize yöneltilen eleştirileri cevaplayabildik mi ? 
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İNGİLTERE SANAYİ 
BAKANI PEKİN' E GİTTİ 


İngiliz “Harrier” uçaklarının satışı için, Çin'de görüşmeler 


yapılıyor 


LONDRA 

İngiltere Sanayi Bakanı Eric Varley, Çin Halk Cumhuriyeti'ne satılacak, "'Harrier'' savaş uçakları konusunu görüşmek üzere Pekin'e gitti. 

Singapur ve Hong 
Kong üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Varley, Pekin'de iki hafta kalacak. 

Toplamı 2 milyar tutarında olan "'Harrier"' uçakları anlaşması Çin Halk Cumhuriyeti ile İn giltere arasındaki yaklaşik 20 milyar dolarlık beş yıllık ticaret anlaşmasının bir parçasıdır. 


Çin Halk Cumhuriyeti'ne satılacak 70 adet "Harrier"' uçağı konusunda Brejnev, Londra hükümetini sert bir şekilde kınamış ve tehdit etmişti. Ancak İngiltere Başbakanı James Callaghan, hiç bir yabancı ülkenin İngiltere'nin içişleri- 


ne karışamayacağını belirterek, bu tehditleri boşa çıkarmıştı. Callaghan, ABD ve AET yetkilileri- ne de danıştıktan sonra, Moskova'nın engellemelerine rağmen Çin'e savaş uçakları satmayı kesin olarak kararlaştırmıştı. 
Callaghan, Çin'e satılan "Harrier" uçaklarının Çin'in savunması için gerekli olduğunu belirtmişti. 

JENKİNS ÇİN'E GİTTİ 

AET Topluluk Komisyonu Başkanı Roy Jenkins, on günlük bir resmi ziyaret için dün Pekin'e gitti. 

Jenkins, Pekin'de Çin Komünist Partisi Başkanı ve Başbakan Hua Guofeng, Başbakan Yardımcısı Deng Siao-ping ve Dışişleri Bakanı Huang Hua ile, AET ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi o konusunu görüşücek. » 


V.Alman Savunma Bakanı 


Hans Appel: 


“Sovyet silahlanmasına karşı 


tedbir alınmalıdır” 


© Federal Alman Savunma Bakanı, 


ABD'ye gitti 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Federal Alman Savunma Bakanı Hans Appel, “Sovyetler Birliği Avrupa'da güvenliğin sağlanmasını zorlaştırıyor" dedi. 

Münih'te yapılan "'savunma ve silahlanmanın kontrolü siyaseti" konulu bir toplantıda konu şan Hans Appel, Sosyal-Demokrat Parlamento 
Grup Başkanı Wehner'in, “Sovyet silahlanmasının „savunmaya yönelik" olduğu yolundaki iddialarını da eleştirdi, Bu iddia- nın doğru olamayacağını söyleyen Appel, Sovyet SS roketlerinin yarattığı endişeleri dile getirdi. 

Sovyetler Birliği'nin, 


laka tedbir alnması gerektiğini söyledi 

Aynı toplantıda konuşan Hiristiyan Demokrat Parti Savunma Uzmanı Wörner de, Sovyetler Birliği'ne karşı tedbir al makta acele edilmezse, Moskova'nın Avrupa'yı ABD'ye karşı rehin ola vak kullanacağını belirtti 


APPEL, ABD'YE 
Giri 


Federal Alman Savun ma Bakanı Hans Appel, 
1 günlük resmi bir ziyaret 
için ABD'ye gitti 

Alman Savunma Bakanının ilk resmi ABD gezisi olan bu ziyaret sırasın da. ABD Savunma, Dışişleri ve Maliye Bakanları 


HOMEYNİ: 


Ayetullah Homeyni okulların açılışı nedeniyle yapliğı konuşmada, 


karşı mücadeleye katılan tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür elti 


Şah'a 


"iran devrimi, ABD ve Sovyetler'in ülkemize uzanan 


> elleri kesilinceye kadar sürecek” 


e Genelkurmay Başkanı Garani, orduda yeni 


düzenleme yapılacağını ve Amerikan uzmanlarının geri çağrılacağını söyledi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İranlı dini lider Ayetullah Homeyni, İran devriminin, ülkesine uzanan Amerikan, Sovyet ve İngiliz elleri kesilinceye kadar süreceğini söyledi. 
Dün okulların açılışı nedeniyle Devrim radyosunda bir konuşma yapan Ayetullah Homeyni, Şah'a karşı mücadeleye katılan bütün öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti, Homeyni şöyle dedi: "Bugün İran halkı sağa ya da sola bir eğilim göstermede ayaklanmayı başarmış bulunmaktadır. 
Ülkenin özgürlük ağacına bakmak ve sulamak İran halkının görevidir. 
Eğer bu işi gerektiği gibi yapamazsak, başarımız kalıcı olmaz. Bizi yıkmak isteyenlerin, fırsat kolladıklarını unutmayın." 

Konuşmasında eğitim sorununa da değinen Homeyni, eski eğitim sisteminin tamamen değişmesi ve sömürü kültürünü; yokedilmesi gerekti söyledi. Homeyni, "'eğitimde zor bir döneme giriyoruz" dedi. 


"YABANCILARA 
HİZMET EDEN 

EYLEMLERE İZİN 

VERİLMEYECEK 


Rusya lran'ın Kuzey 
Batı bölgesindeki Kürtleri Devrimci İslam hü- 


B.ALMANYA DENİZ KUVVETLERİBAŞMUÜFETTİŞİ 


TUMAMIRAL LUTHER: 


"MOSKOVA DÜNYA DENİZLERİNDE TRATEJİK AVANTAJI ELE GEÇİRİYOR” 


© 'Dünyadenizlerinde Sovyet faaliyetinin vardığı genişlik. NATO ülkelerini. genelstratejik durumun değiştiğini kabuletmeye zorluyor” 


"Sovyetler'in deniz taşıma, balıkçı, araştırma ve savaş 

filoları, 

tek bir stratejik 

blok oluşturuyor" 


“Deniz 


DIŞ HABERLER SERVİSİ ediyor. 


Sovyet taşıma filosu dünyada 


ikinci, balıkçı filosu ise, birinci yeri alı- 


Batı Almanya Deniz Kuvvetleri Başmüfettişi Tümamiral Günter Luther, sürekli güçlenen Sovyet donanmasının, Moskova' ya dünya denizlerinde stratejik avantaj sağladığını söyledi. Frankfurt'ta bir açıklama yapan Tümamiral Luther, şöyle dedi: "Dünya denizlerinde Sovyet faaliyetinin vardığı genişlik, daha çok kara kuvvetlerine önem veren NATO ülkelerini, genel stratejik durumun değiştiğini kabul etmeye zorluyor. Batılı ülkeler sömürgelerden ve kısmen de yabancı deniz üslerinden çekilir ve gemi sayısını azaltırken, geçmişte klasik bir kara gücü olan Sovyetler Birliği donanmasını hızla büyüterek sayılı bir deniz gücü haline geliyor. Bu ise, 


yor. Fakat balıkçı filosunun yarısı, savaş gemilerinin lojistik desteği ve diğer askeri görevler için kullanılıyor. Ayrıca, taşıma ve balıkçı gemileri, gerektiğinde savaşta da kullanılabilecek şekilde inşa ediliyor. 
Mürettebat ise, kısmen yedek bahriyeliler- den seçiliyor. Merkezden yönetilen bu taşıma ve balıkcı filoları, deniz manevralarına da katılıyorlar. Aynı durum, bütün dünya denizlerinde rastlanan Sovyet araştırma gemileri için de geçerli. 


GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YAPILAN ZİYARETLER 


teknik gelişmenin en üst ile görüşeceği bildiriliyor 


aşamasındaki olanakları Appel, bu arada, eski kullanarak silahlandığını Dışişleri Bakanı Kissinbelirten Alman Savunma (o gr'le de bir görüşme Bakanı, buna karşı mut- yapacak 


Siyasi kriz erken seçimle çözülecek mi? 


İtalya'da yeni bir kabine kurulamıyor 


© Andreotti'nin hükümet kurma görevini iade edeceği ileri sürülüyor 


© Yeni hükümetin kurulmasını 


baltalayan unsur: Berlinguer'in partisi 


Roma (Reuter-AA) 

İtalyan Devlet Başkanı Pertini'nin yeni bir kabine kurması için görevlendirdiği eski Başbakan Andreotti'nin başarısızlığa uğradığı ve görevi iade edeceği ileri sürüldü 

Andreotti'nin görevden çekilmesi ile Pertini'nin yeni bir Başbakan adayı önermesi bekleniyor. Böyle bir durumda kabine kurma görevinin Cumhuriyetçi Parti lideri Ugo La Malfa'ya verilmesinin mümkün olduğu belirtiliyor. 

Siyasal gözlemciler, La Malfa'nın da yeni bir hükümeti kuramayacağını öne sürerek 19 gündür devam eden hükümet bunalımının artık bir erken seçim havası oluşturduğunu kaydediyorlar. Erken seçimleri önlemenin tek yolu olarak da, şimdiye kadar Berlinguer'in Partisini destekleyen Sosyalist Partinin bundan böyle sadece Hiristiyan Demokratları deste klemesi görülüyor. 

Andreotti'nin Perşembe ya da Cuma günü görevi Devlet Başkanına iade etmesinin beklendiğini kaydeden gözlemciler, yeni kabine kurmak için La Malfa' nin da muhtemel başarısızlığı durumunda görevin tekrardan Andreotti veya Hıristiyan Demokrat Partisi Başkanı Flaminio Piccoli'ye verilebileceğini söylediler. 

Yeni bir kabine kurmanın Berlinguer'in tulumu yüzünden güçleştiği noktasında birleşen gözlemciler erken seçimlerin yapılması ihtimalinin gün geçtikçe arttığını belirtiyorlar 


manevralarına katılan 

taşıma 

ve balıkçı filoları, gerektiğinde savaşta kullânılabilecek şekilde 

inşa ediliyor.” 


Doğu-Batı çekişmesinin ve savaş tehlikesinin dünya denizlerinde de yayılmasına yol açıyor." 


SOV YET DONANMASI 


“Sovyet filolarının bu stratejik bütünlüğü, Moskova'nın siyasi etki sahasını bü. 
yük çapta genişletiyor. Bazen Sovyet gemilerinin gelişmekte olan ülkelere yaptıkları Ziyaretleri, dostluk anlaşmaları ve askeri danışmanların gönderilmesi izliyor. 
Faaliyetlerinin amacı, stratejik etki bölgeleri kazanmak olan Sovyet filoları bunun r yanında, Batının en önemli deniz yolları-Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Gorç- nı da kesme yeteneğine sahipler. Bu tehkov, Sovyet donanmasını dört filoya ayı- likeyi gidermek ve Avrupa'nın savunmasıriyor. Deniz taşıma, balıkçı araştırma ve ni sağlamlaştırmak, NATO ülkelerinin savaş gemilerinden kurulu bu dört ayrı kendi deniz kuvvetlerini güçlendirmelerifilo, gercekte tek bir stratejik blok teşkil ne bağlıdır." 


Batı Almanya Deniz Kuvvetleri Başmüfettişi Günter Luther, Sovyet donanmasını anlatırken de şunları belirtti: “Sovyet 


DEVLET ORMAN İŞLETMESİ SÜTÇÜLER MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN 
ÍLİ.: ISPARTA 
İLÇESİ: SÜTÇÜLER 
MİKTARI 
M3.Osm. 


Emvalin 


Bölgesi Deposu Cins ve Nev'i %75 Teminat 


Muh.Bedili 


324243. 

58893.- 

, 383136.- 

4250.- 

83466.- 

11969.- 

481.282 99685.- üre ELM. - are u aas An £ o 2937.170 482021.- 

1l- Yukarıda müfredatı yazılı satış partileri en az 14 M3.En çok 1965.M3. olan 59. Parti orman em vali 5.3.1979 pazartesi günü saat 14.00'de Sütçüler İşletmesinde 15/C modeli satış şartnamesine göre ve %50. Mal bedeli vergi ve resimleri peşin bakiye7:50. Mal bedeli peşin 180. Gün vadeli müddetsiz ve limitli banka teminat mektubu karşılığında açık artırma suretiyle satılacaktır. 

2. Alıcılar 967 5 teminatları ile ihale günü saat 12.00'ye kadar yatırılmasını ve teminat mektubu vereceklerin teminat mektuplarında İşletme adı s“tış tarihi ve parti numaralarını belirtmeleri şarttır. 

3- Satışa ait ilan ve şartname Orman Genel Müdürlüğünden İlan ve Şartname parti ebat listesi Isparta Orman Bölge Başmüdürlüğünde ve Civar İşletme Müdürlükleri ile Konya Söğütdağı, Sütçüler Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir, 

4- Taliplilerin teminat mektupları ile birlikte satış komüsyonuna 


1965.1 
490.7 


2200.- 


Söğütdağı 
1600 - 


Göztaşı 


3900. 
2800.- 
2300 - 


Sütçüler Çobanisa 


müracaatları ilan olunur, (Basın; 11745-196) 


kümetine karşı harekete geçirdiği sıralarda, Ayetullah Homeyni de önceki gün İran halkına bir çağrı yapıyordu. Homeyni, Devrim radyosunda yayınlanan çağrısında, yabancılara hizmet edecek eylemlere asla izin 


verilmeyeceğini söyledi. Dini lider "asilere hoşgörü gösterilmeye- 


cek" dedi. Homeyni çağrısmda ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin merkezlerine dönmelerini ve kentlerdeki belli başlı bölgelerde güvenliği sağlamalarını istedi. 

Ve şöyle devam etti: “Görülüyor ki, bir grup haydut ve yasadışı unsur ülkenin bugünkü durumundan o yararlanmak istemektedir. Bu tutumu İslam devrimine karşı ayaklanma olarak kabul ediyorum." 


GARANİ: 
HALK MİLİSLERİNİN 
YERİNE ULUSAL 
MUHAFIZ KUVVETİ KURULACAK 

General Garani, Homeyni'nin halk milisleri yerine yakında bir Ulusal Muhafız Kuvveti kurulacağını açıkladı. 20 
Şubat günü düzenlediği basın toplantısında ordu- nun genel durumu ile ilgili görüşlerini de açıklayan General Garani, ordu içinde yeni bir düzenleme yapılacağını bildirdi. 

Çatışmalar sırasında firar eden askerlerin bugün artık görevlerinin başına döndüğünü belirten Garani, taşrada bu duru- 


mun henüz tamamlanmadığını söyledi. 
Garani, yeni düzen- 


lemeden sonra, İran ordusunun 60-70 milyon dolarlık malzemeyle donatılmış güçlü bir ordu haline geleceğini sözlerine ekledi. 


AMERİKALI ASKERİ UZMANLAR GERİ ÇAĞIRILACAK 


İran Silahlı Kuvvetleri Kurmay Başkanı General Muhammed Vali Garani, İran'dan ayrılan Amerikalı askeri uzmanların geri çağırılacaklarını söyledi. "Yabancı uzmanların sayesinde, elimizdeki askeri araç ve gereçleri kullanma olanağımız olacaktır" diyen Garani, İran ordusunun F-14 uçaklarına ve çeşitli elektronik savaş aygıtlarına sahip olduğunu belirtti. 

Şah aleyhtarı gösteriler sırasında İran'da büyük bir Amerikan duşmanlığı bulunduğunu hatırlatan Kurmay Başkanı, Homeyni'nin çevresinin de bu konuda artık yumuşatıldığını söyledi. Garani, bugünkü gelişmeler karşısında yeni bir tutum takınmanın gereğini dile getirerek, "pragmatik davranmanın doğru olduğunu sözlerine ekledi. 


DÖRT GENERAL 
DAHA İDAM EDİLDİ 


Iran Devrim Aa 
4 generalin daha yargılandıktan sonra kurşuna dizildiğini bildirdi. 

Radvo Devrim mahkemesinde yargılanan bu kişilerin suçlu bulunduklarını ve karardan 40 daki- ka sonrada kurşuna dizildiklerini açıkladı. 

ANKA Aiansı, kurşuna dizilenlerin Hava Kuvvetler eski komutanı Amir Hüseyin Rabii, Gazvin As keri Valisi Nematulla Mutemadi, Gazvin Aske ri Tugayı Komutanı Tuğgeneral Malik ile Şah'ın askeri mahkemesinin Başkanı General Abdullah Hacınuri olduklarını dlairdi. 


20 GENERAL DAHA 
EMEKLİYE 
SEVKEDİLDİ 


İran Devriminın Ses radyosu, dünkü yayının da 20 generalin dah: emekliye ( sevkedildiğin 


açıkladı. Boylece Devrim hükümetinin işbaşına gelmesinden bu yana emekliye sevkedilen' generallerin sayısı 108 oldu 


TEBRİZ'DEKİ 
AMERİKAN 
KONSOLOSLUĞU 
ATEŞE VERİLDİ 


Tebriz'deki Amerikan Konsolosluğur.uu 19 Şubat akşamı ateşe verildi. 
Konsolosluğun kimler tarafından ateşe verildiği ve olayın nasıl cereyan ettiği açıklanmadı. 


batı Cephesi Komutanı Khiö Samfan 


< Demokratik 


Kamboçya Gerilla 
Savaşı Milli 
Kongresi toplandı 


e Kongre l aylık direnişin bilançosunu çıkardı 


© Gerilla kuvvetleri kuzeybatıda işgalcilere karşı yeni başarılar 


kazanıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Demokratik Kamboçya Radyosu Şubat ayı başında, Kamboçya topraklarında "Vietnam 


saldırganlarına karşı gerilla savaşı Milli Kongre . 


si'' yapıldığını açıkladı. f a Kongreye, gerilla savaşına katılan 183 yöneticinin yanında çeşitli dairelerden gelen 230 


yetkili katıldı. y 
HOME NULE ` Kamboçya Komünist Partisi Merkez Komite-BAĞIŞLANMASINI si Yüksek Askeri Komitesinin çağrısı üzerine RENN toplanan kongrede Vietnam saldırısından sonra 


İran resmi haber ajansı PARS, Homeyni'nin İran'ın komşusu Pakistan yöneticilerine bir mesaj göndererek eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun bağışlanmasını istediğini bildirdi. 

Ajans, (o Homeyni'nin isteğini, Ziya Ül Hak'a bir telefon görüşmesiyle ilettiğini belirtti. 


RIZA F#£HLEVİ 
SÜRGÜN İÇİN 
ÜLKE ARIYOR 


Halen Kral 2. Hasan' 
ın konuğu olarak Fas' 
ın Marakeş kentinde bulunan Rıza Pehlevi'nin Şubat ayı sonuna doğru Fas'tan ayrılacağı sanılıyor. Şah'a yakın çevrelerden sızan haberlere göre, Rıza Pehlevi Fas' daki ikameti sırasında 


başlayan direniş savaşının sorunları incelendi. 
Düşmanın zayıf yanları ve Demokratik Kamboçya birliklerinin yeni hedefleri tespit edildi. 
Kongre önümüzdeki dönem için daha geniş kapsamlı bir savaş planı belirledi. 7 Ocak'ta başkent Pnom Pen'in düşmanın eline geçmesinden bu yana yapılan harekatın bilançosunu çıkaran Milli Kongre, Vietnam işgalcilerini yıkmak için daha yoğun saldırıların gerçekleştirilmesini ta- 


lep etti. 


Demokratik K 


Kongrenin bü 


amboçya Radyosu, Milli 


ün Kamboçya ulusunun birliğini 


sağladığını ve ülke bağımsızlığını kazanmak için halkın sorumluluğunu kanıtladığını bildirdi. 
Milli Kongre aldığı bir kararla, işçilerin ve 


köylülerin siyasi iktidarını t nam'ın yerleştirdiği kukla hükümeti yıkmak i- 


savunmak ve Viet- 


çin gerilla birliklerine bazı yeni ödevler verdi. 
Kongre bir çağrı yaparak, halkın gerilla savaşını desteklemek için çabalarını -artırmasını 


istedi. 


SON GELİŞMELER 


Bangkok askeri kaynakları, Batılı ajansların Hanoi'de bulunan muhabirleri ve Yeni Çin Haber Ajansı, Demokratik Kamboçya birliklerinin işgalci Vietnam'a karşı ülkenin kuzey-batısında 


any Kl e den jeni başarılar elde ettiğini bildiriliyorlar. 
pusm çal leri DI P Prans AFP Ajansı, Demokratik Kamboçya' AK te yandanıl | nin 775. tümeninin, Oddor Meanchey bölge- a vi daki ie | sinde Samrong yöresindeki çarpışmaların so-Sahm YERLERİ Map nunda 700'den fazla tüfek ele geçirdiğini bildir- 


mak istediği açıklamaya izin vermediği belirtiliyor Tahran'dan kaçtıktan 


di. Ajans, tümende moral gücünün çok yüksek olduğunu belirtti. Aynı karşı-saldırı sırasında, 
Vietnam'ın 2 adet M—113 zırhlı kamyonu ve 5 
adet T—54 tankı tahrip edildi. 


sonra Mısır üzerinden , pa A r b A Aynı kaynak, Batı Kamboçya'nın en önemli BD ye gidecegi açıkla- karayolu olan 5 numaralı yolun Demokratik nan Riza Pehlevi'nin, h 


şimdi de İsviçre'ye sığınmak istediği bildiriliyor. 
„Ancak İsviçre hükümet yetkilileri Şah'ın İsviçre' ye yerleşmesine izin vermeyeceklerini daha önce açıklamışlardı. 

Öte yandan Washington yönetiminin, Rıza Pehlevi'yi İran hükümdarı olarak kabul edemeyeceğini açıklaması üze- 


Kamboçya birlikleri tarafından kesildiğini bildirdi. Böylece Vietnam birlikleri ikmalden yoksun bir duruma düştü. 

Fransız Ajansı, 775. ve 401. tümenlerin, üzerinde “Kamboçya Halk Cumhuriyeti" yazılı Vietnam uçakları tarafından bombalandığını aktarıyor. Vietnam birliklerinin bir çok yerde saldırılarını gizlemek için kukla hükümetin adını kullandıkları öğrenildi. 

Yine AFP Ajansı, Oddor Meanchey bölgesinde, zırhlı birliklerin yanında Rus askerlerinin 


görüldüğünt 


attı. 


Askeri ku; naklara dayanan Amerikan 'Was- 


rine | Riza iyi hington Post" gazetesi ise, Vietnam saldırıları ABD'ye piona di Aa hakkında şunları yazdı: "Şimdi Vietnam Genel-Tezler la pa, | Kurmayı, A" D'nin 1960'larda Güney Vietnam - kümetini tanıdığını bil- qda dustugi um: düştü. 


diren ABD, Şah'ın ülkesinde bulunmasını si- 


Tayland'da yayınlanan "Ban Muang” gazetesi de Vietnam birliklerinin Sisdphon bölgesinde güçlü bir direnişle karşılaştıklarını yazdı. Bölge 


Demokratik Kamböçya Başbakanı ve İkmal Hat tı Komutanı Pol Pot ile Devlet Başkanı ve Kuzey- 


yasi nedenlerden dolayı da arzu etmiyor. An cak, ABD Dışişleri Ba 


halkının da Vietnam askerlerine büyük güçlükler çıkardığını kaydeden gazete, halkın tahıl ambarlarını ormanlarda gizlediklerini belirtti. 


kanlığı, "Şah'ın güven- Vietnam birlikleri bu zengin bölgede tahıl bulaliğini sağlamanın güç- | mayınca yerli halka şiddet uyguluyorlar. 
lüğünü engel olarak z > > 3 


göstermekle yetiniyor. 


T.C, 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANLIĞI YOL-SU VE ELEKTRİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ URFA YSE 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ` 

Urfa YSE 18, Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde olup, 1 nci madde de tafsilat» yazılı bulunan gr. köyleri içmesuyu inşaatı 6200" sayılı Kanunun 34. 
maddesi gereğince tatbik edilecek esaslara göre kapalı zarf usulüyle. müteahhidinin nam ve hesabına ihaleye çıkarılmıştır. 
Muvakkat Son Müra-İhale İhale 


İşin Adı saati 


- Urfa-Merkez-Aşık Gr. 700.000.00 TI, 31.750,002/3/1979 6/3/1979 10.00 
“İhale Urfa YSE 18. Bölge Müdürlüğü binası için&e toplanacak olan ihale Komisyonunca yapılacaktır. 
- Eksiltme şartları ve ekleri Bölge Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir. 
- Bakanlar Kurulu 7/15765 sayılı Kararnamesi uygulanacaktır. 
- Fiatlar 1975 yılı birim fiatları üzerinden tatbik edilecektir. 
- İşin Geçici teminat miktarı hizasında gösterilmiştir. 
- İsteklilerin en geç 2/3/1979 Cuma günü mesai bitimine kadar Bölge Müdürlüğüne müracatları, müracaat dilekçelerine; a) İşin keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnelerinin aslı b) Teknik Personel Beyannamelerini, c) Mali Durum Bildirgelerini, Banka Referans Mektuplarını, d) Makina Teçhizat Beyannamelerini, e) Taahhüdü altındaki işleri gösteren Taahhüt Beyannamelerini, f) 1979 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası Vesikalarını eklemeleri gerekmektedir. 
Ayrıca, istekli şirket ise Şirketin halen faaliyette bulunduğuna dair resmi belgeyi, imza sürkülerini ve gerekli vekaletnameyi ibraz etmeleri şarttır, - İstekliler yeterlik belgesini alıp, almadıklarını 5/3/1979 Pazartesi günü Bölge Müdür'üğüne Mmüracaatla öğrenebilirler, - İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat evveline kadar İhale Komisyonuna makbuz karşılığında teslim etmeleri şarttır. 
Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
İlan olunur, 


(Basın: 11511191) 


Rusya'nın bildiği sır 


İSDEMİR işçisi Cafer Keskin'i hükümete ve müessese müdürüne hakaret ettiği gerekçesiyle işten atmışlar. 

Dünkü sayfamızda röportajı yayınlandı. Cafer Keskin, Aydınlık'a "İsdemir Gerçeği" adlı bir yazı yazmış. Yazısında Sosyal -emperyalizmin İSDEMİR aracılığıyla ülkemizi nasıl sömürdüğünü anlatmış. Ayrıca, Ecevit'in Rusya dönüşü, CHP ortak grubunda yaptığı konuşmada Rusların karşısında İSDEMİR'deki üretim düşüklüğünden utandığını söylemesini eleştirmiş. 

İSDEMİR Genel Müdürlüğü ya da bakanlık, yazılan gerçekler üzerine biraz durup düşüneceğine, işiy gücü bırakmış, yazıyı yazan hakkında soruşturma açmış. 

Yazının gazetede çıkmasından onbeş gün sonra gelen müfettişler, Cafer Keskin'e şunu sormuşlar: 

"Sen çalıştığın fabrikanın sırlarını kamuoyuna açıklamanın suç olduğunu bilmiyor musu?" 

Sırra bakın. 

Rusya, 1938 yılından kalma teknoloji ile kurduğu “fabrikayı "ağır sanayi kuruyorum. 
Kalkınma hamlenize katkıda bulunuyorum" diye yutturacak, fabrika beş yılda beş milyar lira zarar edecek, kömür yokluğu yüzünden ifabrika. yüzde on kapasite ile çalışacak, 
1 Ağustos 78'de açılması gereken ikinci yüksek 
fırın hala açılamamış olacak, yedek parça bulunmayacak, Rusya, Polonya'dan Doğu Almanya'dan Cekoslovakya'dan ucuza kapattığı malzemeyi getirip İSDEMİR'de kullanacak, bütün bunları tüm yetkililer bilecek, KİT komisyonlarında tartışılacak, ama bu gerçekler halk için sır olacak, Açıklanınca da suç sayılacak. 

Rusya'nın İSDEMİR'deki sömürüsü kimin sırrıdır? Bu, olsa olsa Rusya'nın sırrıdır. Çünkü kazığı atan odur ve bu kazığın Türkiye halkı tarafından ve diğer ülkeler tarafından bilinmesi ancak onun işine gelmez. 

Ecevit'in işinetneden gelmez? Onun da, kazığı atanlar için hâlâ'çok iyi niyetler beslediği ve arayı bozmak istemediği için gelmez. 

Ecevit hükümeti, iktidara geldiğinden beri, hep halkla birleşip üstüne yürümesi gereken meseleleri, ancak halkla birleşirse üstesinden gelebileceği meseleleri halktan sır gibi saklamaya çalıştı. Neden? Çünkü hükümetin bu melanetlerin üzerine yürümek gibi bir niyeti ve cesareti yoktu. Onun derdi, hep dünya barışının bir numaralı savunucusu olarak gördüğü emperyalistle iyi geçinmek oldu. 

1965 yıllarında, Türkiye'deki 


Amerikan 


yoğun sömürü ve talan hakkında çok yazıldı çizildi. Zamanın bütün ilerici, yurtsever iktisatçıları, teknik elemanları Amerikan emperyalizminin yardım adı altındaki bu sömürüsünü teşhir eden yazılar yazdılar. Sömürüyü rakamlarla, belgelerle istatistiklerle ortaya döktüler. 
Bu yürekli aydınların arasında, birçok CHP'li de vardı. AP iktidarı ise bu aydınlar hakkında açtırdığı davaların iddianamesine, “müttefik devletlerle aramızı açmaya matuf yazı ve beyanda bulunmak” diye yazıyordu. 

İşte, emperyalist Sovyetler Birliği hakkında beslenen boş iyi niyetler ve içine düşülen gaflet, bugün, CHP iktidarını da aynı noktaya getirdi. Cafer Keskin, bu zihniyetin bir sonucu olarak, "'dost ülkelerle" arayı bozmak istemeyen : hükümetin bir genel müdürü tarafından işinden atıldı. Üstelik tamda o "dost ülkelerinin, bangır bangır “ekonominin candamarı olan kamu kuruluşlarını sızmak talimatı yayınladığı sıralarda atıldı. 

Bakalım bu gaflet daha ne kadar sürecek. 


5700 ADET SİYAH VE 3900 ADET KIR- 
MIZI ONDULİNE İLE 1900 ADET CAM-ELYAF TAKVİYELİ ŞEFFAF POLYES-TER LEVHA, 2200 ADET SİYAH ON-DULİNE MAHYA VE 130.000 ADET M4x250 MM KOMPLE GALVANİZLİ KANCALI CİVATA SATINALINACAK-TIR. 
Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 
1- KARABÜK'de; Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz. 
2-İSTANBUL'da: Sirkeçi, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat, 4-5 deki Mümessilliğimiz. 
3- ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No : 22deki "Jümessilliğimiz. 
İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif zzektuplarını , geçici teminatlarıyla birlikte engeç 7.3.1979 ÇARŞAMBA günü saat 14.00'e kadar Karabük'teki Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 
(basın : 1 1742-194) 


İLAN 
Muhtelif Eb”adda 18250 Mt. Sert (PE) 


örse çekiç 


Gülay Kurnaz 


sermüY'esinin Amerikan yatırımlarının yol açtığı 


Polietilen boru Satın alınacaktır 


Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 


l- Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak 


suretiyle Sen (PE) Polietilen boru satın alınacaktır. 
2- Teklif zarfları engeç 12.8.1979 Pazartesi günü Saat 14'de kadar Ereğli Kömürleri İşletmesi (E.K J.) 


Genel Muhaberat o Şefliğine verilmiş olacaktır. 
3- Zarflar aynı gün Saat 15'de Müessese miz Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. y 4- Şartnameler Zonguldak'ta E.K1, Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi No: 284/288 kat 12'de TKİ Satınalma Müdürlüğünden te min edilebilir. 
5- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir (Basın:11744-195) 
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Genel Yönetim Kurulunda sert eleştirilere uğrayınca 


Hava-işGenel Başkanı Zihni Barın istifa etti 


© Hava-İş Sendikasının, erken genel kurula gideceği bildiriliyor 


İSTANBUL( OZEL) 


Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Zihni Barın görevinden istifa etti. İstifa üzerine Hava-İş Genel Merkezinde toplanan Genel Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları durum değerlendirmesi yaptı. Sendikanın erken Genel Kurula gideceği bildiriliyor, 

Hava-İş Genel Yönetim Kurulunun 17 Şubat günü, sendikanın şimdiye kadarki, faaliyetlerini değerlendirmek için yaptığı toplantıda, Genel Başkan Zihni Barın sert eleştirilere maruz kaldı. Akşam üstü toplantı ya yarım saat ara verildiğinde, Zihni Barın'ın '"bu iş böyle yürümez" diyerek sendikadan ayrıldığı görüldü Daha sonra ise yazılı bildirimde bulunarak, Genel Başkanlıktan resmen istifa ettiğini açıkladı. Zihni Barır istifa gerekçesiyle ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, "'Hava-İş'te görevi genç kuşağa devretmek vesendikayı genç, dinamik bir yapıya kavuşturmak için görevimden istifa ettim" dedi. 

Genel Başkanın istifası üzerine Hava-İş Genel Yönetim Kurulu ve Ankara ve İzmir Şube Başkanları dün Genel Merkezde ortak bir toplantı yaparak, durumu değerlendirdiler. Sabah başlayan toplantı akşam geç saatlere kadar devam etti. Sert tartışmaların yapıldığı toplantıda, olağanüstü Genel Kurula gidilmesi, 198C Nisanında yapılması gereken Olağan Genel Kurulun öne alınması veya İcra Kurulunda değişiklik yapılarak Genel Kurulun normal zamanda yapılması ihtimalleri üzerinde duruldu. Toplantı sonunda erken Genel Kurula gidilmesi kararı alındı. Bu konuda yapılan oylamada oyların 8'e 8 eşit çıktığı görüldü. 

Bu durumda erken Genel Kurula kadar, Zihni Barın'dan boşalan görevi, Genel Başkan Vekili İbrahim öz- 


*türk yürütecek. 


Halil Tunç; adaylığını koyup koymayacağı merakla 


bekleniyor? 


e Tunç' un adaylık sorununun, hükümetin durumuyla ilgili olduğu öne sürülüyor 


İŞCİ SERVİSİ 


Nisan ayında yapılacak olan Türk -iş Genel Kurulu yaklaşırken, Genel Başkanlığa adaylık sorununun hala çözülemediği bildiriliyor. 


Bir süre önce başkanlığa adaylığını koymayacağını açıklamasına rağmen, Tunc'un aday olup olamayacağının hâlâ kesinlik kazanmadığı bildiriliyor. Bu konuda en güçlü etkenin, hükümetin durumu olduğu öne sürülüyor. Türk - İş çevrelerinden alınan bilgiye göre, hükümetin gerek ülke, gerekse işçi sorunları karşısındaki başarısız uygulamaları, Tunç'un durumunu da etkiliyor. 


önümüzdeki dönemde 
Türk - İş Başkanlığına seçilecek kişinin hükümete muhalefet etmesi gerektiği görüşünde olan Tunç'un başarısız uygulamaları nedeniyle hükümetle karşı karşıya gelmemek amacıyla adaylık koymakta tereddüt ettiği öne sürülüyor. 


Türk -Iş Genel Kuruluna kadar hükümette bir değişiklik olması halinde ise, Tunç'un başkanlığa aday olacağı ve kurulacak yeni hükümete karşı daha açık bir tutum izleyeceği öğrenildi. 


DİĞER ADAYLAR 
TUNÇ'UN KARARINI BEKLİYOR 


Öte yandan, Türk - İş Genel Başkanlığı'na adaylığını koymaya ha- 


İzmir'deki üç SSK işyerinde referanduma gidilmesi istendi 


İZMİR(THA) 
SSK Buca Hastanesin- de aralarında işçi statüsünde bulunanların çogunlukta olduğu 28 doktor ve heraşire Bakanlıkça çeşitli illere atanıyor. 
Hastane personeli kıyım niteliği taşıyan atamaların durdurulması için imza kampanyası açtı. 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın SSK işyerlerinde işçilerin ken di isteğiyle memur kapsamına alınmakta olduklarını iddia etmesine karşın, işçi statüsündeki sağlık hizmetlilerine memur olmaları ıcin yönetimce yapılan baskıların sürdügu görülmektedir. 


Türk-İş Genel Kurulu yaklaşırken 


Tunç'un yeniden 


Boğazlardan geçecek, nükleer güçle çalışan yabancı savaş gemilerini Türkiyedenetleyebilecek 


ANKARA( ÖZEL) 
Yabancı Silahlı Kuvvetlere ait gemilerin Türk karasularından geçişi ve ziyaretleri hakkındaki yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Montrö sözleşmesinin (o hükümlerini günümüz koşullarına uygun hale getirmeyi amaçlayan yönetmelik yabancı nükleer gemiler için de özel kurallar koyuyor. Buna göre yetkili makamlarca görevlendirilen Türk personel ge- 


rektiğinde Türk karasularındaki yabancı nükleer gemilere gidebilecek ve denetleme yapabilecek. 
Personel "emniyet önergesi", "gemi işletme önergesi" ve "radyasyon sağlığı ve güvenliği'ile ilgili tüm kayıtları görebilecek, 

Özel kurallardan biri de nükleer gemilerin geçiş ve ziyareti için yabancı gemilerin Türkiye hükümetine en az 90 gün önce başvurması ve Türkiye'den izin alınması zo- 


runlu. 

Barış zamanlarında yabancı savaş gemilerinin Türkiye (o karasularından 


geçiş yapabilmeleri için gemilerin ait olduğu devletin Türk hükümetine en az 15 gün önce başvur- 
“ması gerekiyor, Gemilerin Türkiye karasularında kalabilmeleri için başvuru süresi 41 gün olarak saptanıyor. 

Yönetmelik yabancı savaş gemilerinin milli bayraklarını dıştan görünür biçimde çekmesi, 


deniz trafiğivle ilgili ulü sal ve uluslararası trafik kurallarına uyması, Türkiye hükümetinden izin almadıkça Sonar ve dik gibi aktif ve pasif sualtı dinleme cihazlarının kullanılmaması, bilimsel ve askeri araştırma yapmaması, dalgıç ve kurbağa adam indirmemesi koşullarını da getiriyor 


Ziyaret sırasında yabancı savaş gemilerinin personeli ancak gezmek 


ve spor temasları yapmak için gemiden inebilecek. 


GREN > RE 


Basın Yayın Genel Müdürlüğü, Abdi ipekçi için bir broşür 


yayınladı 


ANKARA (ANKA) 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü bir süre önce katledilen Abdi İpekçi için bir broşür yayınladı. Broşürün 


adaylığını koyma 


ihtimali artıyor 


e Diğer adaylar, 


e Genel Kuruldan 


giriş bölümünde "Bu broşür Türk basınının şerefli mensuplarına İpekçi'nin anısını canlı tutarak bu savaşımı sürdürmeleri amacıyla armağan edilmiştir" denildi. 

Kapağında, gazetede yazdığı “durum” yazısının çerçevesi içinde Abdi İpekçi'nin bir resmi ve resmin üzerinde de "Tanrım bu son çılgınlık olsun" şeklindeki yazı başlığı bulunan broşürün giriş bölümünde şöyle denildi: "Türk basınının şehidi Abdi İpekçi'ye karşı girişilen eylem O'nun şahsında Türk basınına ve düşünce özgürlüğüne karşı girişilen bir cinayettir. Kapalı rejim özlemcilerinin planlı 


Tunç” un 


durumunun açıklık kazanmasını bekliyor 


Halit Mısırkoğlu: Sosyal Demokrat kanadın en güçlü adayı olarak niteleniyor, 


Orhan Erçelik: AP'li kanadın desteğini alıyor. Ama bakalım birleştirici olabilecek mi? 


zırlanan diğer sendikacıların da bir yandan çeşitli temaslar sürdürür ve nabız yoklamalarına devam ederken, bir yandan da Tunç'un durumunun kesinlik kazanmasını bekledikleri gözleniyor. 

bu ana kadar ortaya çıkan çeşitli adaylar şunlar:Yol -İş Federasyonu Başkanı Halit Mısırlıoğlu, 


Emin Kul: Yeni bir isim 


Denız Ulaş-Iş Genel Başkanı. 


Ancak şansının çok fazla olmadığı söyleniyor. 


Kemal özer: Adı Başkan 

adayları arasında 

Halen Türk-İş'e bağlı Maden Federasyonu Başkanı 


Tes - İş Federasyonu Başkanı Urhan Erçelik, Maden Federasyonu Başkanı Kemal Özer ve Deniz oOUlaş-İş Başkanı Emin Kul, Ancak bütün bu adayların, Tunç tekrar adaylığını koyduğu takdirde geri çekilecekleri. ve adaylıklarını koymayacakları bildiriliyor. 


İLAN 
KAYSERİ VALİLİĞİNDEN 1-Köy yolları asvaltlama projesinin tahak- 


kuku için Y.S.E. Müdürlüğüne bir adet Distribi - tör, 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usulüle yaptırılacaktır. 

2-İhalesi Özel İdare binasında bulunan İl Daimi Encümeninde 12.3.1979 Tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 11'de yapılacaktır. 

3-İşin muhammen bedeli 1.500.000.lira ve geçici teminatı 58.750 liradır. 


4.İdari ve teknik şartnamesi mesait saatlerinde Encümen Şefliğinde ve Y.S,E Müdür- 


lüğünde görülebilir. Posta ile istenebilir. 

5-Posta ile gönderilecek teklif mektupları ihale saatine yetişmediği takdirde, kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikme dikkate alın - mayacaktır. 

6- Taliplilerin belirtilen gün ve saatte, ihalenin yapılacağı saatten bir saat öncesine kadar, teklif mektuplarının Encümen Eaşkanlığına makbuz karşılığında vermeleri ilan olunur, 

(Basın: 11748-192) 


çıkacak başkan ve icra kurulunun 15 Mart” ta belli olması bekleniyor 


15 MARTTA 
KESİNLİK 
KAZANACAK 


Bu arada, Türk - İş'e bağlı sendikaların, önümüzdeki günlerde, icra kurullarını (o toplayarak, Türk - İş Genel Kurulunda destekleyecekleri aday üzerinde görüş oluşturmaya çalışacakları ve bu temaslar sırasında, aday sayısının azaltılarak, birleştirici bazı isimler üze- 
.rinde anlaşmaya çalışılacağı bildiriliyor. 

Önemli sendikaların birleştirici bir isim üzerinde anlaşamamaları halinde ıse Tunç'tan tekrar adaylığını koymasını istemeleri ihtimali kuvvet kazanacak. 

Türk - İş çevreleri, bütün bu ön çalışmaların bir ay kadar daha süreceğini ve Türk - İş'in bu Genel Kurulundaki başkan adayının ve İcra 
Kurulu yapısının 15 
Martta kesinlik kazanacagını belirtiyorlar. 


TÜRK - İŞ'E 
KATILMAK İSTEYEN SENDİKALAR 


Öte yandan, Türk - İş Genel Kurulunun yaklaştığı bu günlerde, bazı bağımsız ve DİSK'e bağlı sendikalarda. Türk - İş'e katılma eğiliminin belirdiği de öğrenildi. Sözkonusu sendikalar, Türk-İş Genel Kurulunda bir tüzük değişikliği ile aynı işkolundaki sendikaların birleşmesi zorunluluğunun kaldırıldığı takdirde, Türk - İş'e katılmayı düşüneceklerini belirtiyorlar. 


Konya Et-Balık işçileri işi yavaşlattı 
Günlük hayvan kesimi 400'den 50'ye düştü 


KONYA(THA) 
Et-Balık işyerlerinde sürdürülen yemek boykotunun yanısıra Konya Et kombinasında çalışan iş çilerin işi yavaşlatma eylemine geçtikleri bildiriliyor. 


Et Kombinasında vrtalama günde 300-400 baş hayvan kesimi yapı lırken, işi yavaşlatma nedeniyle günlük kesim 50' ye düştü. İşçiler toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı takdirde greve gitmeye kararlı olduklarını belirt tiler. 


bir uygulamasıdır" 


Çoğulcu demokrasi ve özgürlüklere bağlı olanların bunları savunabilmek için Abdi İpekçi" leri amacıyla armağan edilmiştir." 
nin neden öldürüldüğünü daima Broşürün diğer o savfalarında hatırlamaları gereklidir. Bu bro- İpekçi'nin kısa biyografisi ile katşür, Türk basınının" şerefli men- ledilişinden sonra çeşitli «kişi ' ve 


suplarına, İpekçi'nin anısını can- 


kuruluşların gösterdikleri tepkiler lı tutarak bu savaşımı sürdürme- 


yer alıyor, 


TUNCELİ (OZEL) 

Bir süre önce TİKKO'cular tarafından Mazgirt'in Pir köyünden kaçırılarak öldürülen öğretmen Hasan Çakmak olayı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. 

Birkaç gün önce dağıtılan TKP/ ML (TİKKO) imzalı bir bildiride cinayeti işleyenin kendi örgütlerine mensup bir kişi olduğu söylenerek şöyle denilmektedir: 

"Partimiz. « komünist yapısına layık bir şekilde olayın sorumlusu olan kişinin yargılanmasını ele aldı. 
Olayın sorumlusu olan kişinin sadece partimiz tarafından değ.. devrimci hareketin bütünü tarafından yargılanmasını uygun buldu. Bu amaçla da bu çerçevede bir halk mahkemesinin kurulmasını önerdik. 
Konuyla ilgilenen beş devrimci siyasi akım 25 Ocak 1979 tarihinde ortak bir toplantı yaptılar ve sorunun çözümü için ortak adım atmada anlaşma sağladılar. Bu anlaşma metnini olduğu gibi halkımıza sunmayı yararlı görüyoruz. l- Bir takım gruplarn meseleye ciddi olarak yaklaşmadıklarından dolayı bundan sonra- ki çalışmalara beş grubun katılması uygun görüldü. Görüşme dışı kalan gruplara gelişmeler hakkında gerekli bilgiler verilecektir. 2- Olayın bütün yönleriyle açığa çıkarılması için önce çok yönlü soruşturma yapılacak ondan sonra yapılacak işler soruşturmadan sonra ele alınacaktır. 
3-Failin saklanması ve korunması TKP/ML ye aittir. TKP/ML gerekli gördüğü hallerde Devrimci Yol'dan gözlemci isteyecektir." 

Bildiride daha sonra "İki siyasi 


Tütünde tesellüm işleri 


dün başladı 


İZMİR (ÖZEL) 


TIKKO, öğretmen Hasan Çakmak'ın, kendi adamları tarafından öldürüldüğünü itiraf ediyor 


grubun bu up toplanulâra nauimaktan vazgeçtiği belirtilerek şimdilik toplantıların kendileri APO'cular (UKO) ve Devrimci Yol' cular tarafından yürütüldüğü" söyleniyor. Bildiri, "Silahlı eylemlerin TKP/ML Merkez Komitesinin bilgisi dahilinde (o yapılabildiğini" söyleyerek, "cinayetin örgütü bağlayamayacağı" ispatlanmaya çalışıhyori. 

Bildiride ayrıca işkence edilerek öldürülen öğretmen Hasan Çakmak' ın ırz düşmanı olduğu iddia ediliyor ve Devrimci Yol'a grupçu, küçük-burjuva, karşı-devrimci gibi deyimlerle sert bir şekilde çatılıyor. 

Öte yandan Devrimci Yol da, bir bildiri dağıttı. Bu bildiride 15 Ocak 
1979 günü kaçırılan ve daha sonra 
işkence edilerek öldürülen Hasan Çakmak olayı konu ediliyor ve işkence anlatılıyor. Bildiride TİKKO'ya çatılarak kısaca şöyle deniliyor: 

"Eğer eylem, hareketi bağlamayan sıradan bir sempatizan eylemi ise parti imzası ile yayınlanan bildirilerde eylemin sorumlusu olan kişiyi saflarımızdan attık, teşhir ve tecritine karar verdik, ayrıca yargılanması gerekir demeleri anlamsız olmuyor mu? 
Bu insanlık dışı eyleme katılan planlayan örgütleyen kişilerin sıradan sempatizanlar olmayıp, Partizan'ın (TİKKO) birim sapması kişiler olduğu kesindir. Eylemi gerçekleştirenler- den birisi bu eylemi organ olarak karar verdiklerini belirtmiştir. Arkadaşımızın katledilmesi olaydan çok önce konuşulmuştur. Bu eylem kararı ilkokul çocuklarına bile yansımıştin 


lürk işçilerinin Avrupa'da serbestçe dolaşımı konusu 


de ise tütün təsellüm iş- 


1978 ürünü Fse pki- lemleri bugün başlaya- ele alındı 

ci Tütün Piyasası ıda tü- Ea yandan tütün üre 

tün üm i i s bazı yerlerde ise öğleden başıma verilen 500 lira İngiltere Avam Kama- sonra başladı. avanslarını almaya baş- rası üyesi, Irk İşleri ve ladılar. Birçok üretici | Göç Komitesi Başkanı Kiraz, Ödemiş, Ova- Tekel'in önünde avans | Frederick Willey başkankent, Torbalı, Akhisar alabilmek için uzun kuy- | lığındaki İngiliz Parlayörelerindeki tütün üre- ruklar oluştururken bir | mento heyeti dün sabah ticileri sabahın erken kısım üretici de "'avans | Türk-İş Genel Başkanı saatlerinde tütünlerini alırsam Tekel'e borçlu | Halil Tunç ile görüştü. 
Tekele teslim etmeye çıkarım" diyerek avans Cuma günü Ankara'ya başladılar. İzmir'in için- almayı reddetti. geçen heyet, Türk işçi- 
3 ` lerinin AET ülkelerinde 
Demetevler’ de imar planına aykırı | b; elesin. konubinalar yıkılacak temasta buiunmustu. | ANKARA(ANKA) lediği basın toplantısın pin Poea DAN | Ankara Belediye Baş- da, bu mahalle“'eki tüm f RA R kanı Ali Dinçer, Deme- binaların denetimden ge- R maas © nçer, e A İstan al'a 

tevler Mahailesinin sorun- Cirilmekte olduğunu 


ları ile ilgili olarak düzen- açık ladı. 


Basın ilan Kurumu 
Genel Kuruluna katılacak hükümet 


temsilcileri belli oldu 


ANKARA (ÖZEL) 
Önceki gün yürürlüğe 


giren yasa değişikliği uyarınca Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna 


katılacak hükümet temsilcileri belli oldu. 

Adalet Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı. İsmet Kemal Özpek, Milli Savunma Bakanlığından Hakim Tuğgeneral Muzaffer Başkaynak İçişleri Bakanlığından Emniyet Genel Müdürü Haydar Özkın, Maliye Bakanlığından Tetkik Kurulu Başkanı Dr. 
İlhan Özer, Bayındırlık Bakanlığından Müsteşar Yardımcısı Eşref Erdem, Ticaret Bakanlığından Bakanlık Müşaviri Burhan Erdoğdu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Nihat Ulukaya, Turizm ve Tanitma ~~“ Bakanlığından Basın Yayın Genel Müdürü Orhan Koloğlu. 


Kağıt fiyatlarına zam kararı 
Korutürk ün onayına sunuldu 


ANKARA (ANKA) 
Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan, kağıt fiyatlarını artıran kararname Cumhurbaşkanının onayına sunuldu. Korutürk'ün kararnameyi henüz imzalamadığı öğrenildi. 

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kararnameye göre gazete bobin kağıdının tonu 9 bin lira, üçüncü hamur (60 gramaj) kağıdının tonu ise 18 bin lira olarak belirlendi. 


"TGS” imzasıyla sahte bildiri yayınlayanların bulunması istendi 


ANKARA (AA) 

Türkiye ‘Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Ankara Gazeteciler Cemiyetinin 
25 Şubat Pazar günü 
yapılacak Genel Kuruluna ilişkin olarak yayınlanan sahte bildiri ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. 

TGS Ankara Şubesi Başkanı Yılmaz Gümüş- baş'ın imzası ile savcılıga verilen başvuru dilekçesinde TGS Ankara Şubesi Yönetim Kurulu' 
nun adı kullanılarak sahtecilik yapıldığını belirtti ve bunu yapan kişilerin ortaya çıkarılmasını istedi 


Tokatlı:” Gazeteleri firajına göre değerlendiren tutum demokrasiye aykırıdır” 


ANKARA (AA) 
Tokatlı, "'Gazeteleri, içeriğine göre değil de sayfa sayısı ve tirajına bakarak (değerlendirme tutumunun, demokrasi anlayışına ne kadar ters düstüğü açıktır" dedi. 
Ankara Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı Erdoğan Tokatlı, dün yaptığı açıklamada"'resmi ilan dağıtımını, resmi ilan şirketinin 18 yıl önce uyguladığı sisteme dönüştüren, düşünceyle mücadele edeceklerini" söyledi. 


21 Şubat 1979- 


Mustafa Pala: 
öy-Koop'da ilerleme, ilerleme" 


diye yola çıkanlar 


hergün geriliyorlar” 


K.MARAŞ (ÖZEL) 
Köy-Koop Kahramanmaraş Birliği'nin Genel Kurulunda konuşan Manisa Birliği Başkanı Mustafa Pala, Nedim Tarhan grubunu kasdederek, "Köy-Koop'da 'ilerleme, 


ilerleme' diye yola çıkanlar her gün geriliyorlar" dedi. Pala, Köy- 


Koop'u bölmeye çalışanların otel lobilerinde üretici köylü nutukları atanların Köy-Koop'dan sözetmeye hakları olmadığına işaret etti. Pala, insanlar arasında dil, din, ırk, renk ayrımı yapanların barıştan, Köy-Koop' da bölücülük yapanların 


bütünleştirici olmaktan sözetmeye hakları yoktur'' dedi. 


Ülkenin efendisi de nilen köylünün daha önce kendi örgütünün efendisi olmazsa ülkenin efen- 


disi olamayacağını vurgulayan Pala, şöyle konuştu: 

"“Köy-Koop, sırtından 


bazı kişilerin değil, köylünün lokmasını büyütecektir. Köy-Koop, lüks otellerin lobilerinde yapılan kulislerle TBMM Özel başlıklı zarflar içinde gönderilen mektuplarla mele geçirilemez." 
Köylülerin sorunlarına 


Demiryolu 
Memurları Derneği sorunlarına çözüm istedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


İstanbul Demiryolu Memurları Derneği, Derneğinin memur sorunları ile ilgili olarak 


basına yazıl bir açıklamada bulunarak sorunlarını ve bekledikleri çözümleri belirtti. 

Açıklamada mecliste bütün memurların bir üst derecedeki kademeye intibak edilmesini sağlayacak tasarı- nın yasalaşmasının memurların mağduruyetlerini gidermediği gibi daha da olumsuz durumlar yaratacağı belirtilerek, memurlarda kadro şartı aranmaksızın her üç yılda bir terfi imkanının sağlanması istendi 

Yılların getirdiği, birikimlerin sonucu meydana gelen demiryolları kazalarının demiryollarının kendisini yenilemesi ve personel politikasının günün koşullarına göre ayarlanması sonucu önlenebileceği ileri sürülen açıklamanın sonunda aşağıdaki sorunlara hemen çözüm getirilmesi istendi: 

"Yan ödeme ve mali sorumluluk tazminatlarının vergi matrahına dahil edilmemesi. 

Vergi yasasının çalışanlar lehine değiştirilerek çıkartılması, asgari ücretin vergi dışı bırakılması. 


TIKP Ankara il lokal temsilcisi serbest bırakıldı 


ANBAKA (ÖZEL) 
Geçen hafta Cuma günü gözaltına alınan TİKP Ankara İl lokali temsilcisi Mehmet Yücel Pazar günü saat 19.00'da serbest bırakıldı. Mehmet Yücel, lokalde "Yasak kitap bulundurmak"'tan gözaltına alınmıştı. 


da değinen Mustafa Pala konuşmasını şöyle sürdürdü: 

“Yoksulluk ve baskı yok olmadıkça ezilen ezilmekten kurtarılmadıkça bunların bulunduğu bölgeler duyarlı bölge olur. O bölgelerde kara düşünce kolayca eyleme 


dönüşü insanlarımız ölür. Bütün bunların olmayacağı, özgür, baskı- 


sız, sömürüsüz bir ortamın oluşturulmasında kooperatiflerin büyük katkısı olacaktır. Sorunları ve umutları bir olanlar kooperatiflerde birleşiyorlar. Birleşip güç oluyorlar, dur diyorlar sömürüye, baskıya. Bu düşünce beni Manisa'dan Maraş'a getirdi. Beni, seni, onu kaynaştırdı, biz etti, Acınız acımızdır." 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye'ye yapılacak acil ekohomik yardımla ilgili temaslar yeniden yoğunluk kazanmaya başlarken, 7 yabancı banka ile görüşmeler Londra'da başladı. 


Bankalarla, Merkez Bankası yetkilileri arasındaki görüşmelerde 


Türkiye'nin esas olarak Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) hesapların- dan doğan borçların ertelenmesi ve Türkiye'ye 
500 milyon dolar kredi 
verilmesi üzerinde duruluyor. 

Londra'daki toplantıya şu bankalar katılıyor: 

Amerika'dan Morgans Guatanty, Citybank, Chase, Manhattan, 

Almanya'dan Deutschebank, Dresdenbank, 

İsviçre'den Union 
Bank of Switzerland 


İngiltere'den Barclay's Bank 

> Toplantıda, Türkiye'yi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Vural Günal ile Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Yıldırım temsil ediyor. 

Yabancı bankaların yenibir kredi vermek için Türkiye'den öncelikle IMF ile anlaşmasını istedikleri, Türkiye'nin ise IMF'nin bu anlaşmaya katılmaması gerektiğini belirttiği öğrenildi. 

Toplantıya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir hafta kadar sürecek bu görüşmeler sonunda bir anlaşma sağlanabilmesi halinde daha sonra Türkiye'nin bu 
7 bankanın da bulundugu 237 bankaya olan 
toplam 3 milyar 100 
milyon dolarlık borcu- nun yeni ödeme programına bağlanması ko- 


MECLİS VE SENATODA BUGÜN BN 


e Öncelikle 500 milyon dolar 


kredi isteniyor 


e Bankalar, Türkiye IMF ile sorununu çözmeden parayı vermeye niyetli değil 

e OECD'den 17ülke, Türkiye'ye Acil Yardım Fonuna katılmaya 


karar verdi 


nusundaki görüşmelere geçilecek. 
FONA 17 ÜLKE 
KATILIYOR 
Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgülü'ne üye 
17 ülke Türkiye'ye 
yapılacak acil ve orta vadeli ekonomik yardıma katılacaklarını Genel Sekreter ve Türkiye ye Yardım Fonu Koor- 


DİYANET İŞLERİ BÜTÇESİ SIRASINDA ÇIKAN KAVGANIN YOLAÇTIĞI ANLAŞMAZLIK GİDERİLDİ 


Engelleme sona erdi Bütçe görüşmeleri yeniden başladı 


ANKARA (ÖZEL) 

Salı günü Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi görüşülürken çıkan kavga- dan sonra muhalefet partilerine mensup milletvekillerince başlatılan engelleme sona erdi ve Millet Meclisi dün saat 11.30'da toplanarak Bütçe tasarısı üzerindeki görüşmeleri sürdürdü. 

Dün sabah saat 10. 
00'da yine çoğunluk sağlanamadığından saat 11. 
30' a kadâr ötiiruma ara verildi. Bu arada siyasi partiler arasındaki temaslar da devam etti. Bu temaslarda anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Ayrıca CHP'liler bir milletvekilinin MSP'lilere hitaben söylediği "Molla kafalılar" lafından ötürü MSP' den özür dilediler. 

Bu temaslar sonucunda Meclis 11.30'da yeniden çalışmaya başlayabildi. Yapılan oylama sonucu Dinayet İşleri Başkanlığı Bütçesi kabul edilerek diğer maddelere geçildi. 

Bu arada sorularımızı cevaplayan MSP Grup sözcüsü Şener Battal, "Bütçe görüşmelerinin 


engellenmesine MSP olarak karşıyız" dedi. 
Önceki gün Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinin görüşülmesi sırasında çok kötü şeyler olduğunu söyleyen Şener 


Battal, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"CHP Grup yöneticileri mollalar diyerek 


din adamlarına dil uzattı. Oysaki tarihimizde bir Molla Gürani, bir Molla Hüsrev, eli öpülecek tam 

manada büvük alimlerdir. 
CHP iktidar olduğunu artık anlamalıdır" dedi. 

CHP'nin hâlâ muhalefette imiş gibi davranma» sının doğal olmadığını belirten Battal ,iktidarın konuşmaktan ziyade aksiyoncu olması gerektiğini söyledi ve şöyle konuştu: 

“Önceki günkü engelleme tarafımızdan da tasvip edilmiştir. CHP yöneticilerinin bugün özür dilemiş olmaları iyi bir başlangıç ve olgunluktur. 
Bu anda karşılıklı anlayış havası doğması ile bütçe çalışmalarının normale döneceği ümidindeyiz." 

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra Diya- 


net İşleri Başkanlığı Bütçesi oylanarak kabul edildi. 

"13 YILDIR 
VARTO'DA TAŞ TAŞ 
ÜSTÜNE KONMADI" 

Muş Milletvekili Burhah Garip Şavlı İmar ve İskan Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada "Muş ve Varto depremlerinden sonra aradan 13 yıl geçmesine rağmen taş taş üstüne könmadı" dedi. 

Şavlı 1966'da meydana gelen depremlerde birçok evin yıkıldığını binlerce yurttaşın öldü günü, günün Başbakanı Demirel'in kisa zamanda yepyeni bir Varto kurulacağını söylemesine rağmen 13 yıldan beri Var to'da herhangi önemli bir girişimde bulunulmadığını belirterek şöyle dedi 

"O zaman yapılan iç ve dış yardimiar çar çur edilmiştir. Saman hırsızları, kereste yolsuzlukları, müteahhit oyunları, sürüp gitmiştir. Ama Varto'da taş taş üstüne konmamıştır. Göstermelik olarak yapılan 20-30 met relik barakalar çürümeye 


Cumhuriyet Senatosunda 


K.maraş olayları ile ilgili genel görüşme 


ANKARA (ÖZEL) 
Cumhuriyet Senatosu'nda K.Maraş olayları konusunda AP'li senatörler tarafından verilen Genel Görüşme Önergesi reddedildi. Genelgenin aleyhinde konuşan CHP Senatörü Selahattin Çolakoğlu, K.Maraş'ta olayların başlangıcında İpek sinemasına atılan bomba ile ilgili olarak önce bir "solcu'"'nun gözaltina alındığını, ancak daha sonra bombanın bir "sağcı" tarafından atıldığının saptandığını belirtti. 

K.Maraş olaylarından yüzlerce vatandaşın cephelere ve mezheplere ayıranların sorumlu olduğunu açıklayan Çolakoğlu, Genel Görüşmenin hedef saptırmak amacıyla istendiğini belirterek reddedil- 


mesini talep etti. 


AP Grubu adına konuşan Aslan Karaküçük ise olaylardan sonra Başbakan Bülent Ecevit'in K. 
Maraş'a gitmemesini eleştirdi. K.Maraş olayların- da hükümetin ve Valinin ağır sorumluluğu bulunduğunu söyleyen Karaküçük, "'partilerarası diyalog'' konusuna da değinerek şunları söyledi: 

""Partilerarası diyalog karşılıklı sohbet ederek ve kahve içerek olmaz. 
Mecliste K.Maraş olayları konusunda gensoru açılması talebimiz kabul edilseydi olayların nedenlerini enine boyuna tartışacak ve bir diyalog imkanı bulacaktık. Fakat bu istegimiz reddedildi. 
Senato'da bu Genel Görüşme talebimiz kabul edilirse diyalog imkanı bulmuş olacağız" dedi. 

Daha sonra Genel Gö- 


TRT, cehalet ve kötü niyet 


TRT, 18 Şubat tarihli haber bülteninde Birleşmiş Milletler Sekreteri Kurt Waldheim'in Güney Doğu Asya'da bir an önce barışın 


sağlanması için üç devletin temsilcileri ile görüştüğünü bildirdi. TRT'ye göre bu üç devlet, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam ve ''Çatışmalara doğrudan karışmamakla birlikte yeni 


Kamboçya yönetimidir." 


yinde mahkum edilen 


Samrin'in temsilcisi ile görüşmüş! 
Halbuki BM, Heng Samrin'in gönderdiği telgrafı bile Güvenlik Konseyi 


üyelerine iletmeyi red 


Yani TRT'ye göre, Waldheim, BM Güvenlik Konse- 


Genel 


mi? 


kukla Heng 


etmişti. Ve 


BM'de Kamboçya'yı halen Başbakan Pol Pot önderliğindeki Demokratik Kamboçya hükümetinin bir yetkilisi temsil ediyor. 

TRT'nin bu haberi vermesi cehaletle veya teknik hata ile açıklanabilir 


TRT'nin Kamboçya'nın işgal edilmesi sırasındaki tutumunu gözönünde tutanlar bu soruya kuşkusuz olumsuz cevap verecektir. 

Efendisinden başka kimsenin tanımadığı kukla Heng Samrin'i Waldheim'la görüştüren TRT, Türkiye halkına nasıl doğru haber verebilir? 


önerisi reddedildi 


rüşme talebi oya sunuldu ve 51'e karşı 57 oyla reddedildi 


Kira Yasa Tasarısı Adalet Komisyonunda 


ANKARA (AA) 

Millet Meclisi Adalet Komisyonunun bugünkü toplantısında bir süre önce Millet Meclisinesunulan "Kira Yasa Tasarısı" ele alınacak. 

Kira Yasa Tasarısının görüşülmesi sırasında daha önce Bakanlar Kurulu'nda saptanan bazı önerilerin tasarıda yer alması için değişiklik önerilerinin verilmesi bekleniyor. 


Kapıkule gümrüğünde 
12 milyar 
liralık eşya çürüyor 


EDIRNE (THA) 

Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü 
| yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kapıkule Gümrüğü'nde on iki milyar liralık gümrüğü ödenmemiş mal bulunduğu öğrenildi. 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı Tuncay Mataracı 'nın Yeşilköy Gümrügü'nde iki milyar liralık mal olduğunu belrtmesinden sonra Ka- 


başlamıştır. 8-10 nüfuslu binlerce aile sadece yoksullvk ve çaresizliğe örtünerek ölüm-kalım savaşı vermektedir. Bunun sorumluları kimlerdir?" 
Burhan Garip Şavlı hükümetin bir an bile gecikmeden Varto dramı- nın üzerine eğilmesini ve 


gerekeni yapmasını istedi. 
İMAR VE İSKAN 
BAKANININ 
KONUŞMASI 


İmar ve İskan Bakanlıgı bütçe üzerindeki eleştirileri cevaplandıran Bakan Ahmet Karaaslan, kentlerde toplu taşımacılığa ağırlık verileceğini ve Mart ayı sonuna kadar, Ankara, İstanbul ve İzmir metroları yapımının projelendirileceğini bildirdi 

Karaaslan, konuşmasında deprem konusuna da değinerek, son 50 yıl içinde meydana gelen depremlerden, yılda ortalama 1250 kişinin öldü- günü ve 7256 evin yıkıldığını, bunun her yıl ulusal gelirin 130'da birinin yok olmasına neden olduğunu bildirdi. 

Millet Meclisinin dünkü birleşiminde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlügü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve İmar ve İskan Bakanlığı bütçeleri görüşülerek kabul edildi 

İSTİFA EDEN 
EYÜBOĞLU, DAHA 
SONRA İSTİFASINI 

GERİ ALDI 


MHP'li Millet Meclisi Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu, Millet Meclisi 


Genel Kurulunda önceki gün meydana gelen olaydan sonra istifa etti. Eyüboğlu, istifasını, Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ın ricası üzerine daha sonra geri aldı 

Bilindiği gibi, Eyüboğlu, CHP Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'e bir oturum Meclise girmeme cezası vermiş, ancak ceza, Genel Kurulca reddedilmişti. 


Kapıkule Gümrüğ 


dinatörü Emil Van Lennep'e bildirdiler. OECD merkezinden verilen bilgiye göre bu 17 ülke ayni zamanda bu yardım verilirken, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusundaki görüşlerini de Emil Van Lennep'e ilettiler 

Yardıma katılacakları bildirilen ülkelerin, Türkiye ile IMF arasındaki 


ilişkilerin yapılacak yardıma etkisi konusunda eskiye oranla daha yumuşak bir tutum içinde ol dukları bildiriliyor 

Bu yumuşamanın Türkiye'ye yapılacak yardıma bağlı olarak önerilecek istikrar programi konusunda da görüldüğü belirtildi 

Türkiye ,yardımın yäpılması için IMF ile anlaşmaya varılması ve ha 


zırlanacak İstikrar Fonu gibi ön şartları kabul etmeyeceğini daha 


önce Van Lennep'e bildirmişti 

BONN'DA YENİ 

TOPLANTI 

OECD üyesi ülkelerin yardım konusundaki son tutumları önümüzdeki günlerde Federal Almanya'nın başkenti Bonn' 
da yapılacak bir toplantıda ele alınacak. Toplantının bu hafta sonu yapıl- 


Türkiye-italya Karma Ekonomik Komisyonu görüşmelerine başladı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye ve İtalya Karma Ekonomik Komisyonu üç gün sürecek çalışmalarına dün sabah Ankara'da başladı. 
Türkiye-İtalya Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarında iki ülke arasında ekonomik ve mali alanda bugüne kadar işbirliğinin sonuçları değerlendirilirken yeni işbirliği olanakları gözden geçiriliyor. 
Komisyon çalışmalarına katılacak Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Nur- var Nureş Başkanlık ededeka Heyette ayrıca Maliye, Ticaret, Turizm, İşletmeler, Enerji ve 


Tabii Kaynaklar Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ve Devlet Planlama Teşkilatı yetkilileriyle, Türk Beton Sanayi ve Türkiye Elektronik Sanayii Ticaret Anonim Şirketi temsilcileri bulunacak. 

Türkiye-İtalya Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına katılmak üzere Pazartesi akşamı Ankara'ya gelen İtalyan heyeti ise İtalya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşler Müdür Yardımcısı Büyük Elçi Enrico Macchia Başkanlığında çeşitli bakanlık temsilcilerinden oluşuyor. 

Perş. »be günkü oturumda görüş birliğine varılan noktaları kapsayan belgeler imzalanacak 


ait olduğu belirtildi 


1978 yılında 
485,5 milyon dolar dış borç ödemesi yapıldı 


© Yapılan ödemelerin yüzde 59' unun faiz ödemelerine 


ANKARA(ANKA) 


1978 yılı içinde 485.5 milyon dolar tutarın- 
da dış borç ödemesinin gerçekleştiği öğrenildi. 
Dış borç ödemelerinin yüzde 59'luk bölümünü oluşturan 286,7 milyon doları faiz ödemelerine ait oldu. Dış borçların ana para ödemeleri ise 198,3 milyon dolar düzeyinde belirlendi. 

1978 yılında ödenen borçların 425,5 milyon 
dolarını. Merkez Bankası gerçekleştirdi. 

1978 yılında Merkez Bankası'nın dış borç 
ödemeleri, OECD bünyesinde gerçekleştirilen ertelemelerden kaynaklandı. Bu arada ertelemesi öngörülen DÇM ve banker kredisi borçlarıyla ilgili ödemeler ise yapılmadı. 

Özel bankaların dış borç ödemelerindeki payının artışı ise DÇM kredilerinin faizleriyle ilgili olarak görülüyor. Merkez Bankasınca gerçekleştirlen DÇM faiz ödemeleri 1977 yılındaki 105.9 milyon dolar düzeyinden, 15.3 milyon dolar düzeyine düşerken, özel bankaların DÇM 


dolara yükseldi. 


faiz ödemeleri 6,1 milyon dolardan 52.2 milyon 


islahiye” de bütangaz kaçağından 


bir ailenin 7 ferdi birden öldü 


İSLAHİYE (AA) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bütangaz kaçağından dolayı bir ailenin 
7 ferdi zehirlenerek öldü 
Olay, Ali Sürücü adındaki şahsın, evinde gece çay pişirmek üzere yaktığı bütangaz ocağını ka- 


pamayı unutarak işine gitmesi sonucu meydana geldi. Çıkan gaz eve yayılmış ve kokuyu duyan komşular kapıyı kırarak içeri girdiklerinde, Sürücü ailesinin tüm fertlerini koma halinde bulmuşlardır 


'nde toplam değeri 12 milyar lirayı bulan mallar arasın- 


da, çürümeye terkedilmiş matbaa makinaları da bulunuyor. 


pikule Gümrük antrepolarında da on iki milyar liralık gümrüğü ödenmemiş mal olduğu açıklandı. 

Kapıkule antrepolarındaki 


Gümrük eş- 


yalar arasında, Türkiye «de talebin çok oiduğu röntgen filmi ve fotoğraf malzemelerinin yanısıra, matbaa makineleri, minibüs ve kamyonlar, oto vedek o parçaları 


elektrikli mutfak aletleri ve giysilik kumaşlar da bulunuyor. Sahiplerince alınmamış olan mallar yer sıkıntısı doğuruyor ve çürümeye terk edilmiş durumda. 


Yedi yabancı banka | meler Londra'da basladı 


ması ve toplantıya Türkiye'den Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun katılması bekleniyor.. 
Toplantıya ayrıca OECD Genel Sekreteri Van Lennep ile Guadeloupe zirvesinde alnan kararların koordinatörlüğünü üslenen Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Pieter Hermes'in de bulunacağı bildirildi. 
Bonn'da yapılacak bu toplantının Federal Almanya Başbakanı Helmuth Schmidt tarafından önerildiği bildiriliyor. 
Schmidt'in Türkiye'ye yapılacak yardım konusundaki girişimlerin yavaşlamasının giderilmesi için böyle bir toplantı önerdiği belirtildi. 
TÜRKİYE'NİN 
TUTUMU 
Maliye Bakanlığından üst kademede bir yetkili 


konunun bir iki güne -kadar kesinlik kazanacağını, Müezzinoğlu" 


nun gidişinin de ancak bundan sonra kesinleşeceğini belirtti. Maliye “Bakanlığı yetkilisi şöyle konuştu, 

“Şu anda Türkiye'ye yardım konusunda bir mekanizma oluşturulmatya çalışılıyor , Bizim bazı 4sorularımız var. Bu yardım ne kadar olacak, ne zaman yapılacak, hangi şartlarla verilecek? Bütün bunların açıklıkla ortaya konması gerekir, Bu nedenle henüz miktar üzerinde durulmuyor. Aslında mekanizma miktardan daha önemli. Bu konuda henüz bir açıklık yok. 
Ağır şartlarla yeni borçlarda bizi zor durumda bırakır. Bu nedenle şartları öğrenmeye büyük önem veriyoruz. 


ASKERİ YARDIM 
KONUSU 


öte yandan Federal Almanya Savunma Bakanı Hans Apel Türkiye' 
ye NATO çerçevesinde yapılacak yardım konusunu görüşmek üzere Birleşik Amerika'ya gitti. 
Apel Birleşik Amerika Savunma Bakanı Brown ile yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin savunma gücünün takviye edilmesi için iki ülkenin yapacağı yardım üzerinde duracak. 


Amerika'nın Sesi Radyosu Hollanda ve Federal Almanya'nın ellerinde bulunan ancak servis dışı bırakılan bazı savaş uçaklarını Türkiye'ye vermeye hazırlandıklarını bildirdi. 
Bu uçakların F-104 tipi jet uçakları olduğu bildirildi. 


TOPLUİŞ | 
SÖZLEŞMESİ ÇAĞRI 
İLANI | 
TÜRKİYE İLERİCİ | 
BANKA BÜRO 

SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI İLBANK- 
İŞ'DEN i 


Sendikamız İstan bul, Galatasaray Í stikla Cad. No:311 Mısırlı apt kat 5 de mukim: 


lGalatasaray Hol ding Eğitim ve Sanayi A.Ş. 

2-Samtaş Saç Ma mulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
3-Çelik Tekne Sanayi ve Ticaret 
A.Ş 

4-Derya Denizcilik Tıcaret ve Sanayi 
A.Ş. 

5-Teknikaz Mühendislik A.Ş 

6 Öztek Metalurji ve 
Kimya Sanayil 
A.Ş. 

7-Özok özel Okullar ve Turizm A.Ş, 

8-Tasfiye Halinde 
Teknik o öğretim 
A.Ş. 


İşverenleriyle, bu işyerlerindeki büro personeli adına, bu işyerlerini kapsayan, işyeri düzeyinde toplu İş sözleşmesi yapacaktır. j 

275 sayıh Toplu İş 
Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu uyarınca ilan edilir 

İLBANK-İŞ 

' TÜRKİYE İLERİCİ 

BANKA BÜRO 

SİGORTA İŞÇİ- 

LERİ SENDİKASI 


Tünel, Asmalımescit sokak No; 9 Akdağ 
Han kat 4 İstanbul 


KAYIP—İETT Kartımı ve 
Şe bekemi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

M.Kemal ARSLAN 


İBRAHİM TAŞDELENİ 
27938 yevmiye nolu vekaletnameden azlettim. 
Üçüncü şahıslara duyurulur. 

GÜLER TAŞDELEN 


Ali Sirmen' e cevap Doğan Yurdakul 


Çin, Uzak Doğu'daki Sovyet yayılmacılığına küçük bir tokat attı. Sesi, Türkiye'de Ali Sirmen'den geldi! (Ali Sirmen, "Ya İçerdekiler..." 
Cumhuriyet, 19.2.1979) 

Ali Sirmen, Sovyet desteğindeki Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini Türkiye basınında alkışlayan tek yazar olma "şerefini" kazanmıştır. 

O kadar ki, telaştan, kendi gazetesinin manşet haberlerinde yazan gerçekleri okumayı bile unutmaktadır. Aynı günkü Cumhuriyet, manşet haberinde, Vietnam birliklerinin önemli bölümü Kamboçya'da olduğu için, Çin birliklerinin püskürtülmesinin zor olduğunu yazıyor. 
Yani, Vietnam Başbakanı Pham Van Dong ordusunu da yanına alıp, Kamboçya'ya yerleşmiş. Ali Sirmen, kendi gazetesinin yazdığı bu gerçeği unutacak kadar, başka yerlerde işgalci arıyor! 

Demek ki Sirmen'in Çin'in ihtarı karşısında çıkardığı gürültü, bir işgal” eylemine karşı değildir.Bu gürültünün nedeni, Çin'in tokadı- nın tam hedefe, yani Sovyet yayılmacılığına inmiş olmasıdır. 

Vietnam halkının varlığı da, Sovyet tehdidi- ne karşı dünya birleşik cephesinin kurulmaya başladığı günlerde akıllarına geliyor. Sahte gözşları dökerek, Çin'in müttefikleri nezdindeki itibarını sarsacaklarını düşünüyorlar. 

Vietnam halkını gerçekten düşünseler, ABD' nin pençesinden kurtulup, Sovyetlerin pençesi- ne düştüğünde o halkın yanında yer alırlardı. 
Vietnam halkını kardeş halkların üzerine süren başındaki kuklalara ve onları oynatan Sovyetlere karşı çıkarlardı. 

İşin aslı, bir süredir Sovyet desteğinde bir Osmanlı devleti diriltme teorisi yaratanların Çin'in devrimci dış politikasından son derece rahatsız olmalarıdır. 

Bunlar dünyada sadece iki büyük güç, ABD ve Sovyetler olduğunu göstermeye çabalıyorlar ve hükümete de bu güçlerden birine, Sovyetler Birliği'ne yaslanmak zorunda olduğunu telkin etmeye çalışıyorlar. 

Amaç, dünyada iki süper devletin hegemon- ya mücadelesi dışında, hiç bir şeyin hiç bir bağımsızlık mücadelesinin, onurlu bir tavrın olamayacağına inandırmak, herkesin iki süper devletten birine boyun eğmek zorunda olduğunu ispatlamak. Çin'in sosyal-emperyalizme verdiği son ders, onları bu yüzden bü kadar telaşlandırmıştır. 

Dikkat ediniz, Ali Sirmen gibiler, Çin'in ABD ile “bütünleştiğini" ispatlamak, bugünkü Çin yönetimini suçlamak için kendilerine hep Mao'yu kalkan yapmaya çalışıyorlar. 

Sanki Mao'nun sağlığında da Çin'e dü man olan kendileri değilmiş gibi, öli sonra Mao'nun adını sahtekarca kullanıyorlar, 

Böylece, bugünkü Çin yönetiminin Mao'nun devrimci siyasetini izlemekte olduğunu gözler- den uzak tutmaya çalışacaklar. 

Brejnev desteğinde Osmanlı devleti tezgahlayıcıları, Türkiye'deki devrimci siyasetten de çok ürküyorlar. Ali Sirmen'in Çin'in ihtar hareketinin hemen ardından "Ya İçerdekiler" diye bir yazı yazıp bize saldırması bunun en açık örneği. Elbette bunun da sebebi var: Türkiye devrimcileri kül yutmuyor! 

Ali Sirmen, "Çin ABD'nin doğrultusuna girdi. Ya onların içerdeki bağnaz uzantıları? 
Onlar ne yapacaklar dersiniz? Acaba Sam Amca'nın ülkemizdeki hangi uzantısıyla işbirliğine gireşecekler?"' diye soruyor. 

Size cevabımız gayet açık Ali Sirmen. 

Çin'in Sovyet hegemonyacılığına attığı tokadı yürekten destekliyoruz. Sovyet hegemonyacılığının dünyanın her yerinde yediği darbeleri de büyük sevinçle karşılıyoruz. Bu darbeler dünya halklarının yararınadır. 

Çin'in Sovyetlerin kışkırtmasıyla ikide bir sınırlarına saldıran Vietnam'a attığı tokat çok güzel ve yerindedir. O kadar yerindedir ki, dünyadaki bütün Sovyet şakşakçılarının da yüreğini hoplatmıştır. Devrimci bir ülkeye saldıran, işte cevabını böyle alır. Çin'in başında Taraki gibi bir uşak, ya da Davut Han gibi bir teslimiyetçi yok. 

Biz, her türlü hegemonyacılığa karşıyız. 
ABD'nin Vietnam'ı işgaline de karşı çıkıp mücadele ettik, sizin alkışladığınız Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini de, 

Çin'in sözünü tutup Vietnam'dan çekileceğine güveniyoruz. Çünkü Çin devrimci bir siyaset izliyor. Onun dünyanın hiç bir yerinde, bir karış toprakta gözü yoktur, Çünkü emperyalist ve hegemonyacı değildir. Sosyalist bir ülkedir. 


Peki ya siz, Ali Sirmen, Sovyetler Birliği" nin 10 yıldır işgal altında bulundurduğu Çekoslovakya'dan çekileceğini söyleyebiliyormusunuz? Afrika'dan, Kamboçya dan, Güney Yemen'den, Afganistan'dan çekileceğini yazıp altını da imzalayabiliyor musunuz? Bunu yapın ki, sizin işgalciliğe yalancıktan değil, gerçekten karşı olduğunuza inanalım. 

Hükümete Sovyetler'e yaslanmayı öğütleyenlerin geleceklerinin karanlık olduğu, hiç bir zaman halk desteği bulamayacakları açık. 

Açık olmayan, Ecevit'in bu çeşit öğütlere neden kulak verdiği, kendini Davut Han yapmak isteyenlerden neden yakasını kurtaramadığı. 

E oşyetlere yakasını kaptıranların, eninde sonunda nasıl onun başka ülkelere saldırıda kullanılan bir Truva atı haline geldiğini görmüyor mu? 


TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KURUMU İSKENDERUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1-A) Gaziantep'te Şube İdare binası, 

B)Kilis'te 2 li tip gübre deposu ikmâl inşaatları olarak kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko- * nulmuştur. 

2- Keşif bedelleri ve geçici teminatları; 

Gaziantep Keşif bedeli (1976 Birim fiatı) 261.71 TI, 

Geçici teminat tutarı: 261.712.71 TI, 

Kilis Keşif bedeli (1977Birim fiatı): 347. 
869.62 TL. 

Geçici taminat tutarı: 17.664 78 TL. 
3- Eksiltme İskenderun Bölge İnşaat komisyonunda 14.3.1979 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. 

4. İhale dosyaları İskenderun Bölge Müdürlügünde mesai saatleri icinde görülebilir. 
5- İştirak belgesi için son muracaat 13.3.1979 Salı günü saat 12.00'ye kadardır. 
6- İstekliler teklif mektuplarını 14.3 1979 Çarşamba günü saat 13 30'a kadar İskenderun Bölge Müdürlüğüne vereceklerdir. 

7 - Müteahhitlik kamesi asgari C grubu olacaktır. 

8 - Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 
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sanat edebiyatı ^ 


EVET, JOKOND HÂLÂ GÜLÜYOR... 


Celal Üster 


Tarihin her döneminde, gericilerin çıkarları gerçeklerle bağdaşmamış, gerçeklere ters düşmüş, buna karşılık devrimcilerin çıkarları gerçeklerle birleşmiş, gerçeklerin savunulmasını zorunlu kılmıştır. 
Günümüzde de revizyonizmin safında yer alan bir kimse eninde sonunda gerçekleri çarpıtmak zorundadır, Marksizm ise kaya gibi sağlam gerçeklerle her alanda birleşmektedir 


Neden Kültür 
MF 
Devrimi? 

Asım Bezirci, Sanat Emeği dergisinin 11. sayısında, yayınlanan "Nazım Hikmet ve Çin Kültür Devrimi" adlı yazısında, Nazım Hikmet'in en güzel şiirlerin- den biri olan Jokond ile Si-Ya-U' nun ardına gizlenerek, Mao Zedung'un kültür konusundaki görüşlerini ve Büyük Proleter Kültür Devrimini çarpıtmaya çalışıyor. Kültür Devrimi sırasında sağ revizyonizme karşı mücadele içinde ortaya çıkan Dörtlü Çete'nin "sol", sekter görüşlerini Mao Zedung'a (Oo malederek, Kültür Devrimini bütünüyle karalamayı amaçlıyor. Neden? Çünkü 
Çin Halk Cumhuriyeti" nde 1960'ların başlarında Mao Zedung'un önderliğinde başlatılan Kültür Devrimi, yalnızca Çin'de Sovyetler Birliği'ne bağımlılığı savuj nan Liu Şao-çi revizyo- 


Halkevleri Tiyatro Kolu "Pir Sultan Abdal"'ı oynayacak 


dogmacı ve 


nizmine değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında modern revizyonizme, ağır bir darbe indirmiştir. 1917' de Ekim Devriminin salvolan nasıl yeryüzünün en uzak köşelerine Marksizmi taşıdıysa, Kültür Devrimi de yeryüzünün her yanında revizyonizme karşı mücadele fırtınasını estirmiştir. 


Talihsiz bir yazı 


Ancak ne yazık ki, Bezirci'nin çabası yer ve zaman bakımından büyük bir talihsizlik taşıyor. Bir kere, Türkiye'nin Sovyetler Birliği olmadığını unutmuş Bezirci, Sovyetler Birliği'nde Mao Zedung' 
un eserlerini okumak yasaktır. Sovyet emekçileri ve aydınları Mao Zedung'u kendi eserlerinden öğrenme olanağından yoksundur. 
Ama ülkemizde Mao Zedung'un eserleri binlerce işçi, köylü, aydın ve öğrenci tarafından okunmaktadır. Bezirci' nin yazısının yayınlandığı ülke bakımından talihsizliği buradadır. 
İkincisi, Bezirci'nin Mao Zedung'a yıkmaya çalıştığı Dörtlü Çete' nin görüşleri, bundan iki yılı aşkın bir zaman önce Mao Zedung'un düşüncelerine sarılan Çin halkı tarafından yerle bir edildi. İki yıl önce, revizyonistler Dörtlü Çete'nin özünde revizyonizme hizmet eden faaliyetlerini memnunlukla izlerken, Marksistler Dörtlü Çete'ye karşı mücadele ediyorlardı. Sonra bir de, 
Mao Zedung'un kültür ve sanata ilişkin tüm va- 


zıları daha iki ay önce tek bir kitapta toplandı: Kültür, Sanat ve Edebiyat Üzerine (Aydınlık Yayınları, İstanbul, Kasım 1978). Bezirci'nin yazısının zaman bakımından taşıdığı talihsizlikler de bunlardır. 


Marksizmi ustalardan öğrenmek 


Marksizm düşmanı bütün akımlar gibi revizyonizmin de yaymaya çalıştığı anlayış, insanları Marksizmin ustalarının eserlerinden sogutmak, kendi belirsiz, saçmasapan görüşlerini piyasaya sürmektir. Oysa Marksizmi kavrama- nın biricik yolu, doğtudan doğruya ustaların eserlerini incelemek ve bunu somut pratiğe uygulamaktır, Şimdi bakalım Mao Zedung' 
un kendi eserlerinde sorunu nasıl ele aliniyor? 

Mao Zedung'un yazılarını okuduğumuz- da, onun kültür ve sanat alanlarında dogmacılığa karşı çıktığını, ama aynı zamanda sağ eğilimlerle mücadeleyi de gözardı etmediğini görüyoruz: 

Marksizmi incelemek, dünyayla, toplumla, sanat ve edebiyátla ilgili gözlemlerimizde diyalektik materyalist ve tarihi matervalist bakış açısını uygulamak demektir, yoksa sanat ve edebiyat eserlerimizde felsefi nutuklar ötmak degil, ... Gerçekten de boş, kuru ve dogmacı formüller yaratıcılığı öldürür... Peki, Marksizmin kendisi 


“9 “Halkevleri Genel Merkezi Tiyatro Kolunun, Halkevlerinin kuruluş yıldönümü nedeniyle, 21 Şubat Çarşamba günü, 21.00'de, Çağdaş Sah- ne'de, Erol Toy'un yazdığı iki bölümlük "Pir Sultan Abdal"' oyununu sergileyeceği açıklandı. 

Tiyatro Kolu Başkanı ve oyu- nun yönetmeni Enis Gençtürk, çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: 

“Tiyatro alanında 28 Ekimde çalışmalara başladık. 1,5 ay sürey le tiyatro eğitimine önem verdik ve daha sonra oyun çalışmalarına başladık. 19-25 Şubat günlerinde, Halkevlerinin kuruluş şenlikleri düzenleneceğinden, bu şenliklere tiyatro kolu- 


muzun da katkısını amaçladık." 

Halkevleri Genel Merkezi Tiyatrö Kolu'nun sahneleyeceği "Pir Sultan Abdal"! oyununun oyuncu kadrosu şu şekilde belirlendi: Ayşegül Kaygun, Nihat özgür, Fatma Köse, Tahsin Malan, Emine Kaygun, Mesut Selvi, Serap Gür, Musa Fırat, Süleyman Görenekli, Süleyman Hayat, Hüseyin Doğanoğlu, Yalçın özcan, Şehribar polat, Hüseyin Başköy, Müslüm Yılmaz, Yıldırım Bozok, Celal Bulut, Erdoğan Saraç, İhsan Fatih Yıldız, Ayhan Önem, Bahar Turunç, Ahmet Epter, Hüseyin Nergis, Ali Yıldız, Haydar Erol, Haldun Aras, Nevin Tokaloğlu, Neşe Güner, Nevidan Güner, Metin Berge. 


İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar öğrencilerinin sergisi açıldı 


İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek okulu öğrencilerinin yapıtlarından oluşan “Dekoratif Resim, Grafik Sanatlar, Mobilya İç Mimarlık, Seramik, Tekstil Baskı Sergisi" geçtiğimiz Cuma akşamı Ankara'da, Devlet Güzel Sanatlar zalerisinde açıldı. 

Serginin 
Milli o 


açılışında 


Eğitim Bakanı 


Necdet Uğur bir konuşma yaparak, öğren- 


cilerin çalışmalarının Türk endüstrisine çağdaş Zevki aşılamayı 


amaçladığını, bu alanda başarılı uygulamalar ortaya koyduklarını söyledi. 

Konuklar tarafından ilgiyle izlenen sergide, öğrenciler de yapıtları hakkında bilgiler verdiler, 


Malatya' da) 


ilk fotoğraf sergisi 


Gazeteci Reşit Kısa cık'ın "Yöremiz İnsanları" konulu fotoğraf sergisi. açıldı. Malatya" daki ilk fotoğraf sergisi olduğu belirtilen sergide Kısacık'ın Malatya yöresinde çekmiş olduğu 38 fotoğrafı yer alıyor 

Güzel Sangtlar Galerisinde 15 gün açık kalacağı belirtilen sergiyle ilgili olarak sanatçı, "Sergimde, adından da anlaşılacağı gibi yöremiz insanlarının ya- 


Uluslararası Nasreddin Hoca Yarışmaları, 

dünyadaki yankılar ve 

ödüller sergisi açıldı 


Uluslararası Nasreddin Hoca Yarışmaları Dünyadaki Yankılar ve Ödüller Sergisi, 17 Şubatta Karikatür Müzesinde İstanbul Belediye Başkanı 


Aytekin Kotil tarafından açıldı. 


Açış töreninde konuşan Karikatürcüler Derneği Başkanı Tan Oral, Derneğin çalışmaları 


hakkında bilgi verdi. 


Sergiyi açan Aytekin Kotil ise konuşmasınircülerimizin uluslararası yarışmalar- da gösterdiği başarıları överek, imkansızlıklar içinde çalışan karikatür sanatçılarının çalışma şartlarını düzeltmek için katkıda bulunmak is- 


da karikati 


tediklerini belirtti. 


Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Karikatür Kulübünün düzenlediği "Üniversite Sorunları" yarışmasının ödül dağıtımı yapıldı. Birinci olan 


Cemal Karabaş'aödülü verildi. 


Bugüne kadar Nasreddin Hoca Karikatür Yarışmalarından ödül alan karikatürlerden oluşan Yugoslav, Romen, Polonyalı, Macar ve Bulgar karikatürcülerin ürünleri sergi- 


sergide, Türk, 


leniyor 


şantıları konu ediliyor, Yöremizin çilekeş insanlarını (o fotoğraflarla tanıtmak beni mutlu kılıyor'' dedi. 


iş Bankası, okullararası amatör koro yarışması düzenledi 


Türkıye Iş Bankasının özendirici yarışmaları arasında yer alan "Türkiye Okullararası Amatör Koro Yarışması'nın 24- 
25 Nisan tarihlerinde 
Ankara'da yapılacağı açıklandı. 

Ankara Çok Sesli Müzik Derneği'nin işbirliği ile yürütülecek olan yarışmanın, ilkokullar, ortaokullar ve liselerarası çocuk korosu, liselerarası kızlar korosu ve liselerarası erkekler korosu dallarında yapılacağı bildiriliyor. 

Yarışma sonucunda her dalda üç olmak üzere 
15 ödül ile altın, gümüş 
ve bronz plaketler verilecek ve para ödülü olarak 80.000 lira dağıtılacak. 


yaratıcılığı yok eder mi? Evet, eder. Feo- 


dal, burjuva, küçük burjuva, liberal, bireyci, nihilist, sanat için sanat anlayışını savunan, aristokrat, yozlaşmış ya da kötümser ve halk kitlelerine ve proletaryaya yabancı her türlü yaratıcılığı yok eder. (Mao Zedung, Kültür, Sanat ve Edebiyat Üzerine, ` Aydınlık Yayınları, , fstanbul, Kasım 1978, s. 79-80.) 


Dogmacılık ve revizyonizm el ele 


Mr.dalyonun bir yüzü dogmacılıksa, öbür yüzü de revizyonizmdir. Bu- 


gün ülkemizde de, Marksizme sar lan kültür emekçileri bir 


yandan dogmacı, inkarcı eğilimlerle, öte yandan da revizyonizmin yozluk, milli teslimiyet ve kölelik ruhu aşılayan anlayışıyla mücadele etmek zorundadırlar. 
Ama Bezirci'nin böyle bir sorunu yoktur. Sovyetler Birliği'ndeki rock operalar, ye-ye orkest- 


raları, sosyalizm düşmanı Zoşçenkoların yeniden piyasaya sü- 


rülmesi, yaratma evleri, halkı hor gören bir avuç ayrıcalıklı sanatçi, "işçi sınıfının düşünsel 


ve kitlesel öncülüğü''nü 


temsil etmektedirponunı 


gözünde. 

Bezirci, kültür mirası konusunda Lenin ile 
Mao Zedung'u karşı karşıya getiriyor. Gerek şiirlerinde, gerek yazılarıda insanlığın kültür mirasındaki bütün olumlu değerlere her zaman sahip çıkan Mao Zedung ile Lenin, bu konuda tam bir uyum içindedirler, Mao Zedung, insanlığın kültür ve sanat mirasını olanca zenginliğiyle emekçi kitlelerin hizmetine sunmayı amaçlamıştır: 


Çin'deki ve yabancı ülkelerdeki sanat ve edebiyat alanında eski çağlardan kalan zengin mirasa ve güzel geleneklere sahip çıkmalıyız; 
ama bunu yaparken de amacımız, halk kitlelerine hizmet etmek olmalıdır. Biz geçmişteki sanat ve edebiyat biçimlerin- den yararlanmayı da reddetmiyoruz; bizim elimizde yeniden kalıba dökülen ve yeni bir içerik kazanan bu eski biçimler de devrimin ve halkın hizmetine girerler. (Aynı eser, s. 53.) 


Ne yüzle? 


Bezirci, Mao Ze dung'un milli kültürü karaladığını ileri sürüyor. Oysa gene aynı yazıda, Çin halkının nice fedakarlık ve acı pahasına elde ettiği bağımsızlığından şöyle söz ediyor: ''Sovyetlerden gördükleri cömert yardımla ülkeyi emperyalistlerden temizleyen Mao-Çe-Tung ve yandaşları `.'' Bağımsızlık mücadelelerine böyle bakan birinin milli kültürden ne anladığı da anlaşılmıyor mu? Bugüne kadar yeryüzünde hiç bir bağımsızlık mücadelesi ve devrim başka bir ülkenin “cömert O yardımı"'yla gerçekleşmemiştir. Ezilen milletler ve onlara önderlik eden işçi sınfı her zaman kendi .kollarına güvenmişlerdir. 
Sovyetler'in o "cömert yardımı" ise bugün Angola'da, Vietnam'da, Etyopya'da, Küba'da apaçık gözler önündedir. 
Türkiye devriminin de Sovyetler'in o "cömert yardımı"yla' gerçekleşeceğini hayal edenler, ne yüzle milli kültürden söz ediyorlar? Çin halkının bağımsızlığına na- 


sıl kavuştuğunu en iyi 

gene Mao Zedung'dan 

öğrenebiliriz : 

Marksizm-Leninizmin büyük gücü, farklı ülkelerin somut devrimci pratikleriyle bütünleştirilmesinde yatmaktadır... Çin komünistleri büyük Çin milletinin tıpkı etle kemik gibi ayrılmaz bir o parçasıdırlar... 

Marksizmi Çin'in 

canlı bir gerçekliğine 

dönüştürmek, Marksizmin pratikteki her yansımasını Çin'in vazgeçilmez özellikleriyle donatmak, başka bir deyişle Marksizmi Çin'in somut özelliklerine uygun bir biçimde uygulamak, bugün bütün partinin kavraması ve hızla çözmesi gereken bir sorun olmaktadır... Enternasyonalist içeriği 

milli biçimden koparmak, enlernasyonalizmi zerre kadar kavramayanların tutumudur. (Aynı 

eser, s. 15) 

Mao Zedung'un buradaki tutumu kültür ve sanat için de geçerlidir. Devrimci sanat ve kültürün milli kültür mirası temelinde yükseleceğini savunan ve milli nihilizmi reddeden Mao Zedung'un o düşünceleri, Lenin'in, Stalin'in Dimitrovun bu konudaki örüşleriylı birdir SOMBRE 

Yeryüzündeki çeşitli milletlerin sanatları kendilerine özgü milli biçim ve üsluplar taşır... Çünkü sanat halkın havatının, düşüncelerinin ve duygularının bir yansımasıdır ve bir milletin o gelenekleri ve diliyle sıkı sıkaya bağlantılıdır. Tarihi olarak sanat mirası, millet çerçevesinde oluşmuştur... Çin'e özgü şeyleri reddeden... o kimseler... 
onları incelemek ve geliştirmek için bir istek duymadıklarını ileri sürüyorlar. Bu, 

Çin sanatına karşı 

milli nihilizm tutumu takınmaktan 

başka birşey değildir. (Aynı eser, s. 

102-103.) 


Gerçekten de Çin halkı bağımsızlığına Marksizmi kendi ülkesinin somut koşullarına uygulayarak ve milli kültürünün bütün olumlu yönlerine titizlikle sahip çıkarak kavuştu. Bunu yaparken de Vang Ming'in Moskova'ya giden yolunu değil, bütün yolları kendi topraklarından geçen Uzun Yürüyüş'ü izledi. Böylelikle enternasyonalizme en büyük katkıda bulundu. 


Jokond'u ve 
Nazım'ı kirletmeyin! 


Bugün de, dJelohovtsev'den, kovski'den, Konstantinov'dan ve onlarla ayni uyruktan olan Üstüngel'den aldığı mert yardım"'ları diği kadar gizlemeye çalışsın; Çin halkı, Marksizmin ustalarının ve Mao Zedung'un düşüncelerinin ışığın- da, Dörtlü Çete'nin gerici anlayışına galebe çalmış bulunuyor. Eski Yunanın büyük eserlerinden Heine'ye, Beethoven'den Gorki'ye, eski Çin ozanlarından 
Lu Sün'e kadar insanlığın ve Çin halkının uçsuz bucaksız kültür mirası, gene sağlam temelleri üzerinde dimdik ayakta duruyor. Bezirci'yi en çok öfkelendiren de bu zaten. 

Evet, "içten gelen bir tebessümle" hâlâ gülüyor Jakond . Dörtlü Çetelere ve Bezircilere rağmen gülüyor hâlâ! 
Jakond'u ve Nazım'ı kirletmeyin... 


Bezirci 
Slad- 


"oöiste- 


GÖREVİNDEN ALINIRKEN GÖNDERDİĞİ 


VEDA MESAJINDA 


Fikret ünlü "Eleştirilere sahip olmaktan mutluluk duydum” 
dedi 


Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden ayrılan Fikret Ünlü çalışma arkadaşlarına ve spor basınına birer veda mesajı gönderdi. 

Fikret Ünlü'nün çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesajı şöyle: 

''Görevinizin bilinci içinde kalarak Devlet kurumlarını kişilerin gelişi ve gidişi ile değerlendirmekten özellikle kaçınmanızı, spor yapımızı sağlıklı bir çizgiye oturtmak için birlikte sürdürdüğümüz çalışmaları yarıda bırak mayacağınız inancı ile başarılar temenni ederim.'" 


Ünlü'nün Türkiye Spor Yazarları 


FİKRET ÜNLÜ 


Derneği, TRT Spor Şubesi ile gazetelerin spor şubelerine gönderdiği teşekkür ve veda mesajı şöyle: 


"Görevde kaldığım sürece spor basınımızdan ve TRT'den gördüğüm yakın ilgiye, her yönlü eleştiriye, yürüdüğüm çizgide bir ışık olarak baktım. Yurdun en ücra köşlerinden gelen sesleri ve yapılması gereken hizmetleri öncelikle basından almakla,  eleştiriliyorum diye üzülmek yerine eleştirilerine sahip olmaktan mutluluk duyuyorum, Bu duygularla görevden ayrılırken tüm spor basını mensuplarına esenlikler diler saygılar sunarım." 


. FİKRET ÜNLÜ'NÜN GÖREVDEN ALINMASI BÜYÜK TEPKi YARATTI 


Bm a 


Seyhan Alpaslan 


Resul Yolcu 


Güngör Sayarı 


Futbol, Atletizm, Judo ve Halter Federasyonu Başkanları istifa ettiler 


e Başka istifalar da bekleniyor 


© Basketbol Federasyonu Başkanı Uğur Erel, sıhhı sebeblerden dolayı istifa etti 


ANKARA (AA) 

Ünlü'nün Beden 
Genel Müdürlüğü'nden alınmasından sonra, teşkilat içersinde yeni gelişmeler oldu. Dün de futbol, atletizm, judo ve halter federasyonları Başkanları istifa ettiler. 


Yeni Genel Müdür Aynergen'e dün istifalarını veren Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayan Federa: 


Fikret 
Terbiyesi 


izm 


Resul Yolcu ve Halter Fe- 


lerasyonu Başkanı Seyhan Alpaslan bu uygulama içeriinde çalışamayacaklarını beirterek istifaların surdular 


Dört Federasyon Başkaamın istifası, Genel Müdür Aymergen tarafından kabul edildi, Bu arada Atletizm Fe- 


derasyonu Başkanı Kurthan Fişek, aynı zamanda Akade- mi Başkanlığını da bıraktığını belirtti. 


İstifalarını veren dört Federasyon Başkanı şu ortak açıklamada bulundu: 


““Basınımızın kamuoyuna Türk spor tarihinin en onur lu kararı olarak sunduğu bir önlemler demetini geliştirdikten sonra, Fikret Ünlü' nün görevden alınması bizleri tedirgin etmiştir. Sorun kesinlikle Fikret Ünlü'nün Sorunu değildir.B öylesine keyfi ve gerekçesiz kararların alınabildiği bir ortamda, Türkiye'nin spor sorunlarına köklü, ciddi ve sağlıkl yaklaşma olanağı yoktur. 
Bunu böylece kamuoyu önünde vurguladıktan sonra, bizler fahri olarak yürüttüğümüz federasyon baş- 


kanlığı görevinden ayrıfiyoruz. 


Bizlere bugüne kadar destek olmuş tüm sporculara, spor emekçilerine ve spor basınına teşekkür eder, saygılar sunarız." 


BAŞKA İSTİFALAR 


Dört Federasyon Başka- 


nının istifasından sonra, Beden Terbiyesi Teşkilatı bünyesinde yeni istifaların beklendiği ifade edilmek tedir. Öğrenildiği ne göre, kayak, hentbol, jimnastik, tenis, atıcılık ve dağcılık 


federasyonları başkanları da bugünlerde görevlerini bırakacaklardır. Bu arada, Genel Müdür yardımcılarından Hüseyin Avni Sağesen ile Mazhar Vardar da istifalarını Er- gün Aymergen'e verdiler. 


` ile karşılıyor ve görevimden | istifa ediyo- 


Birincilik Federasyonu Asbaskanı 
Sencer Güneşsöy istifa etti 


Binicilik Federasyonu Asbaşkanı Sencer Güneşsoy görevinden istifa ettiğini açıkladı. 
Güneşsoy istifasıyla ilgili olarak açıklamasında şunları söyledi: 

Türk sporuna getirmiş olduğu anlayışı ve bu doğrultudaki aynı görüşler altında yaptığımız çalışmalarda bize destek olan Fikret Ünlü'nün görevden alınmasını üzüntü 


Sayarı: 

“Aytekin Yıldız'ın görevime son vermesi beni mutlu etti” 


ANKARA (THA) 
Futbol Federasyonu Başkanı Güngör Sayarı görevinden istifa ettikten sonra verdiği demeçte, "MSP'li İçişleri Bakanından aldığı belgelerle gazeteci olan Aytekin Yıldız'ın görevime son vermesi beni mutlu etti"'dedi. 
Sayarı,daha sonra şöyle devam etti: "Devletin en etkin yayın organı o-Anadolu Ajansında göreve başla- 


le. .. la 
ASDF. Ünlü y nün a kadar mütevazi bir basın emekçisi 


e idim. Fahri göreve başladıktan sonra gö revden alınması ni AA'ya Genel Müdür olan ve banka mekınadı 


murluğundan, MSP'li İçişleri Bakanın-ANKARA (AA) 


dan aldığı gizli raporları sütunlara ak-Amatör Sporlar Dernekleri Federasyonu 


tarmakla gazeteciliğe geçen, Rahşan Ecevit'in Umut gazetesinde çalışır göyazılı bir açıklama yaparak, Fikret Ünlü'nün 

görevden alınmasını kınadı. 


rünerek bu değerli yayın organını sıçrama tahtası olarak kullanan kişi tarafından meslek hayatıma son verilmesi-Yapılan yazılı açıklamada görevden alma Se mutluluğu içindeyim" 

kararını "Ülke sporunun gelişimine ve sağ- Bu konuda yetkili ve yetkisiz herlıklı bir çizgiye gelişine takılan bir çelme" kesi uyarmayı görev biliyorum. Ayte- olduğu belirtilmiş "Gençlik ve Spor Bakan kin Yıldız kimdir? Ve Mart 1960 yılınlığının bu kararı ile amatör sporcular, spor 

kulüpleri, sporcumuzun sırtlaşmış binlerce 

çilekeş spor adamının kamuoyu önünde 


da Cebeci İlçe Başkanlığı yapan ve kelle koltukta gezen Güngör Sayarı Bakanlığa saygısının zayıfladığı" ifade edildi. 


rum." 


kimdir? Araştırsınlar ona göre değerlendirme yapsınlar." 


İstanbul Amatör Futbol Federasyonu yönetici- 


leri 


A VE GENÇ TAKIMI OLAN 


KULÜPLERE 35 TANE SERBEST GİRİŞ KARTI VERİLECEK 


© İAAF, serbest giriş kartlarının kendileri tarafından düzenlenmesini istedi 


İstanbul Amatör Futbol Federasyonu (İAAF) yaptığı açıklamada, Fikret Ünlünün görevden alınmadan önce serbest giriş kartlarının verilmesi için bütün bölgelere birer talimat gönderdiğini belirtti. Lisanslı sporculara verilecek serbest giriş kartlarının Ankara'da ASDF tarafından düzenlenmesinde Saug gibi, İstanbul'da da İstanbul Amatör Futbol Federasyonu kartların düzenlenmesi işleminin kendilerine verilmesini istemektedir. 

A takımında oynayan sporcular için 16,genç takımda oynayan sporcular için 16 ve 3 tane de antrenör ve idareciler için 
olmak üzere, toplam 35 
serbest giriş kartı külüplere verilecektir. Önümüz- 


deki günlerde serbest giriş kartlarının verilmesi, için, İstanbul Amatör 


Futbol Federasyonu'nun çalışmalarını sürdürdüğü 


bildiriliyor. 

İAAF, açıklamasında Fikret Ünlü'nün görevde kalması için girişimlerde bulunduğu, konuyu Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur'a, Başbakan'a kadar ilettiklerini buna rağmen Türk sporunun kalkınması için cesaret- li adımlar atan Ünlü'nün görevden alınması karşısında üzüntü duyduğunu belirtti. 

AMATÖR SPOR 
DERNEK 
FEDERASYONLARI KONFEDERASYON 
OLARAK 
BİRLESİYOR 


Amatör Spor Dernekleri Federasyonu'nun bir konfederasyon altında birleşme ağrısını olumlu bulan İstanbul Amatör Futbol Federasyonu, Oo Konfederasyon çalışmaları için Mart ayının başında yapılacak toplantıya katılmak üzere Ankara'ya gidiyor. 


Atletizmi bırakan Sadık Salman 


FİKRET ÜNLÜ'NÜN GÖREVDEN ALINMASINI PROTESTO EDEN 


Sadık Salman Atletizmi bıraktığını açıkladı 


ANKARA (THA) 


Fikret Unlu'nun istifası ile ilgili olarak milli atlet Sadık Salman atletizmi bıraktığını ve kazandığı madalyaları Spor Bakanı Yüksel Çakmur'a iade edeceğini açıkladı. 
Salman, "Genel Müdürümüzün görevinden alınması ve Federasyon Başkanımızın istifa etmesi tüm atletler için üzücü bir durumdur. Babası cephe- ye gönderilmiş çocuk- 


lara donduk, Amaç Türk 

sporuna hizmetse herkes bu konuya eğilmelidir. 
Bazı keyfi kararlarla bu ülkede spora hizmet edilmez. Azıcık yüzümüz gül- - meye başlamıştı hemen engellediler. Türkiye'de şu anda sporu baltalamak isteyenler var. Onların kinine ve şahsi kaprislerine göz yumamayız. 
Şu andan itibaren atletizmi bırakıyorum. Alnan karar yanlıştır derhal düzeltilmelidir" dedi. 


İstanbul ikinci Amatör Küme Genç Takımlar Fikstürü 


1978-1979 Istanbul Amatör Genç Takımlar 
2. kümesi lig fikstürü Federasyonun ,15.2.1979 tarih ve Amatör İşler Md. 09-34/1126 sayılı ya- 


zısı ile tastik edildi. 


,1. Hafta yapılacak maçlar gruplarda 1 ile 2, 
8 ile 3, 7 ile 4, 6 ile 5. takım arasında oyna- 


nacak. 


7. ve 6. Gruptaki 8. takımbaykalır, 


Amatör 2. Küme gençler fikstürü şöyle: 


A GRUBU 
1- Gedikpaşa 
2 Alemdar, 


4- Sefaköy, 
5- Yücespor, 
6- Y. Tabya, 
7- Çıksalın. 
8- Aksaray 

B GRUBU 


C GRUBU 


1- Selimiye, 
2- Rami, 
3- Kireçburnu, 3- Cibali, 


4- Camialtı, 
5- G.O.Paşa, 
6- Güvenspor, 
7- Maltepe, 
.8- Ortaköy, 
D GRUBU 


E GRUBU 
1- Yeniçarşı, 
2- Demirspor, 
3- Bozkurt, 
4- Kocasinan, 
5- Z. Burnu. 
6- B. Yıldırımspor, 
7- Y.S.Selim, 
-8- Kurtuluş, 
F GRUBU 


1- Yeşilbağlar, 1- K. Çekmece,1- Tarabya, 


2- Haydar, 
3- Yakacık, 
4- DSİ, 


6- Şehremini 
7- Yakacık, 
8- M. Sinan. 


2- Okspor, 
3-Adalar, 

4- Langa, 

5- İskenderpaşa 5- Taçspor, 6- Çelikspor 
7- Haliç, 

8- Tepebaşı 


2- Tunusbağı, 
3- Gökspor, 

4- Bayrampaşa, 
5- Yıldız, 

6- Güngören, 

7- Maltepespor, 


21 Şubat 1979 


Anayasa Mahkemesine bomba atanlar... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


ADANA'DA 
Adana'da önceki geze saat 21.15 sırasında 


baraj yolunda iki öğrenci yaylım ateşine tutuldu. Ateş sonucu ağır yaralanan öğren- 


cilerden biri öldü. 
Edinilen bilgilere göre Adana Mühendislik Yüksek Okulu öğrencilerinden Ahmet Demirtaş ile Özcan Savaş, okul dönüşü göğüs hastanesi civarında yaylım ateşine tutuldular. Yaylm Ateşi sonucu ağır yaralanan öğrenciler çeweden gelenler tarafından hastaneye kaldırlırkken Ahmet Demirtaş öldü. Özcan Savaş'ın ise tedavisine devam edildiği bildirildi. 
% KARS'TA 


Kars'ta önceki gün işinden evine dönerken silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan fş Bankası Kars Şubesi müdür Yardımcısı İsmet Yılmazer dün öldü. 

Yılmazel, önceki gece işinden evine dönerken Halit Paşa Caddesinde kimliği belirsiz kişilerce yaylım ateşine tutulmuştu. Ateş sırasında 5 kurşun yarası alan İsmet Yılmazel Devlet Hastanesin- de tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak öldü. 

ANKARA'DA 

Önceki gün saat 16.00 
sıralarında silahlı onbeş yirmi kişilik bir komando grubu, Tepecik Mahallesinde halka saldırdı. 
Saldırı sonucu bir kişi başından taşla ağır yaralandı. Olaylar sırasında helkın kendisini taş ve sopalarla savunduğu bildirildi. Olaydan sonra gelen jandarmalar sekiz kişiyi gözaltına aldı. 

İZMİR'DE 

AP Zeytinlik Gençlik lokali önceki gece bir grup tarafından taşlandı. 
Taşlama sonucu lokalin camları kırıldı. 

İSTANBUL'DA 

Kartal MHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Tuna'nın otomobili. 
ne dün sabaha karşı patlayıcı madde atıldı. Patlama sonucu araba hasar gördü. 

Tekstil Sendikası Genel Başkanvekili Selahattin Uyar'ın kaldığı eve 


18.30 HABERLER 
18.33 ARI MAYA 


rılacak. 


izleyeceğiz. 


sunulacak. 
20.30 HABERLER eserini Walter Strauss 21.20 HALKEVLERİ tarihindeki 


çirdiği aşamalar, yılında Demokrat 


22.00 AŞK GEMİSİ 
22.45 HABERLER 


05.00 Acılı 

07.30 HABERLER 
11.05 Okul Radyosu 
13.00 HABERLER 
16.05 Okul Radyosu 
17.02 Akşama Doğru 


TRT2 


08.00 Acılış 

09.0v Ulayların | çinden 13.00 HABERLER 
13.30 Olayların İ çinden 14.30 Yabancı DII 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Barok Müzik 
10.00 Senfonik Müzik 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


TELEVİZYON 


Çizgi dizi filmin 25. bölümü yayınlanacak 

19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA 

Programda "Tikki Tikki Tembo" adlı bir çizgi öykü sunulacak, okul öncesi çocuklara çocuk filmi seslendirme sanatçılarından ikisi tanıştı- 


19.30 TARLA DÖNÜŞÜ 
İzmir Televizyonunca hazırlanan bu Türk Halk Müziği programında sanatçı Toygun Dikmen'i 


20.00 BİR KONU, BİR KONUK 

Programda Jülide Gülizar'ın Türk Parlamenterler Birliği Genel Sekreteri İsmet Kapısız ile 1946'dan bu yana uygulanagelen özgürlükçü parlamenter demokrasimizin geçirdiği aşamalar ve bugünkü durumu konusunda yaptığı söyleşi 


21.15 MİNİK KONSER Johann Eccard'ın "Zaman Güller Getirir" adlı 


Radyosu Çok Sesli Korosu seslendiriyor. 


Programda, halkevlerinin 19 Şubat 1932 
kuruluşundan bugüne yapılan çalışmalar, Parti lişı ve bunun doğurduğu sonuçlar, 27 Mayıs 1960'dan sonra yeniden açılışı ve bugünkü 


durumu anlatılıyor. Programa katılanlar: Uluğ İldemir, Rauf İnan, Kadri Kaplan, Ahmet Yıldız, Mahmut Şakiroğlu, Hazır- 


layan: Hüseyin Kanyılmaz. 


Dizi filmin 12. bölümü yayınlanacak. 


öncki gece tabanca ile ateş açıldı. Ateş sırasında yan konutta oturan üç kişi hafif yaralandı. 
Yetkililer, olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığını açıkladılar _ 
» Kuştepe ve Gültepe'de dün Ulaş Bardakçı'yı anmak amacıyla, iki ayrı yere konulan patlayıcı maddeler etkisiz hale ge- 


tirildi 

© Alibeyköy Başkomserliğinde görevli 4 polis önceki gece Saya yokuşunda iki kişiye kimlik- 


lerini sordu. Bu sırada silahlarını çeken iki kişi polislere ateş açtı. 


Polisler de ateşe karşılk verdi. Karşılıklı çatışma sonucu Düzgün Akaltın adlı bir kişi yakalandı. 


İran'da Talabani... 


(Baştarafı 1. sayfada) görüşmelerde bulunmak ve çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye bir heyet gönderdi. 

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Amir İntizam, "Şimdiki durum da Kürtlerin bağımsızlık ilan etmek istedikleri ya da bağımsızlıklarını ilan ettikleri gibi bir sorun yoktur" dedi. İntizam, bu yolda bir açıklamanın veya eylemin hükümet tarafından tanınmayacağını sözlerine ekledi. 

Öte yandan Tahran basını, İran'ın kuzeyin- deki Azerbaycan bölgesinde de olaylar meydana geldiğini bildirdi. 
Sovyet sınırı boyunca yer 


alan Doğu Azerbaycan eyaletinde, bölge halkına silah dağıtımı sırasında 
patlak veren olaylarda 14 
kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 

Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği özellikle Gulam Yahya aracılığı ile bölge halkını silahlandırarak ülkede kargaşalık yaratmaya çalışıyor. 


Son gelişmeler, Sovyetler Birliği'nin bir yandan Talabani bir yandan Gulam Yahya aracılığı ile İran'da kargaşalık çıkarmakta direttiğini gösteriyor. Moskova, Bazergan hükümetini güç duruma sokmak için ülkede bölücü ve yıkıcı faaliyetlere hız verdi 


Faruk Sükan... 


(Baştarafı 1. sayfada) lere dıkkat çekti ve 'Türkiye'nin güçlü olmasını istemeyenler, Türkiye'nin parçalanmasını isteyenler olduğunu söyledi. 

Orta Doğu'da Türkiye'ye bugün dost gibi görünenler olduğunu ifade eden Sükan, Türkiye'yi parçalamaya yönelik iç ve dış tertipler olduğunu belirterek, o ''menfaatini Türkiye'nin parçalanmasında görenler vardır"' dedi. 

Yaşanılan bu kritik günlerde ülkenin iç barışa ve iç huzura ihtiyacı olduğunu da söyleyen Faruk Sükan bu durum karşısında iki büyük partinin birleşmesi gerektiğini vurguladı ve "yarın çok geç kalırız" dedi. İç huzuru sağlamanın bugün için çok önemli bir konu olduğuna değinen Sükan, tedhiş olaylarının önlenmesi icin birliğin sağlan- 


yönetimindeki Ankara 


dek ge- 
1951 
tarafından kapatı- 


18.01 Çocuk Bahçesi 19.0u HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 21.02 Konuların İ çinden 23.00 HABERLER 
00.02 Unutulmayanlar 


17.00 Büvük Eserler 19.00 HABERLER 
19.45 Türküler 

23.30 HABERLER 
23.55 Kapanış * 


16.90 Oda Müziği 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Bir Konser 

21.00 Çağlar Akımlar ve Müzik 

21.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu 

22.00 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Çarşamba Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATÂBERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: S.AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


masının esas olduğunu belirtti 

Faruk Sükan, liderler- den ortak sorumluluk duyarak temel meselelerde işbirliği yapmalarını istedi. 

Türkiye ekonomisi konusunda da görüşlerini açıklayan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sükan, ekonominin genel durumunun bozuk olduğunu söyledi. Türkiye'- nin üreten, yatırım yapan bir cemiyet olmaktan çok, tüketim yapan bir cemiyet haline geldiğini söyleyen Sükan, kendi kaynaklarımızı (o akıllıca kullanmamız gerektiğine işaret etti. 


"ORTADOĞU'DAKİ 
OLAYLAR DIŞ 
POLİTİKAMIZ İÇİN 
DERS OLMALI" 


İstanbul Sanayi ve Ticaret Odaları Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Sükan, Yeşilköy Havalimanında yaptığı açıklamada da, “Ortadoğu ve bölgemiz- de meydana gelen olaylar karşısında, o Türkiye'nin izleyeceği yolda önemli dersler olması gerekmektedir"' dedi. 

Dr. Sükan, Yeşilköy Havalimanında yaptığı açıklamada Orta Doğu'da hür demokratik rejimle yönetilen tek ülke olması nedeni ile Türkiye'nin bu bölgede meydana gelen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacağını söyledi. 

Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik açıdan Orta Doğu'nun çok önemli bir yerinde bulunduğunu belirten Başbakan Yardımcısı Sükan, Türkiye' nin bu gelişmeleri gok yakından izlemesi gerkktiğini kaydetti. Sükan, İran'da halkın yararına hür ve demokratik bir rejimin kurulması dileğinde bulunduğunu “da sözlerine ekledi. 


Japonya... 


(Baştarafı 1. sayfada) münist” Partisi dışındaki bütün siyasi partilerin olumlu oy kullandığı kararda, adalarda Sovyet askeri donatımı bulunmasının kuzeydeki topraklara ilişkin ikili sorunların barışçı yoldan çözülmesini engellediği belir tildi. Bütün siyasi partilerin temsilcilerinin açık bir şekilde karşı çıktığı Sovyet askeri üsleri konusundaki oylamada Moskovacı parti çekimser oy kullanmak zorunda kaldı 

Temsilciler Meclisinin toplantısından sonra bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sonoda, hükümetin alınan karar doğrultusunda Moskova ile görüşmeler yapacağını bildirdi 

Bilindiği gibi, Sovyetler Birliği, İkinci Dünya Savaşırdan bu yana Japon toprağına dahil olan Kuril adalarını Tokyo hükümetinin egemenliğine teslim etmemekte direniyor. Kremlin yöneticileri, Çin-Japon Dostluk ve İşbirliği Anlaşması imzalandıktan sonra Kuril adalarındaki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırmışlardı. 


MERKEZ BÜRO: 
İSTANBUL 


` ladı. 


Ecevit:“Olağanüstü durumlar için, bir yasal düzenleme yapma zamanı gelmiştir”... 


(Baştarafı 1. Savfada) tığını, rejimleri ne olursa olsun bu durumla karşılaşan ülkelerin doğal olarak Silahlı Kuvvetlere başvurduklarmı söyledi. Ecevit, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Fakat kimi ülkeler bunun için sıkıyönetim ilanı gereğini duymazlar. 
Cünkü birçok ülkelerde 


PEA 


olağanüstü önlemier gerektiren olağanüstü durumlara özgü yasal düzenlemeler vardır. Türkiye'de ise, bir olağanüstü durum düzenlemesi olmadığı için iç olayların belli boyutları aşması karşısında Silahlı Kuvvetlere başvurmak gerektiği zaman olağan iç güvenlik önlemlerin- 


Suadiye vapuru sanıkları 


İSTANBUL (ÖZEL) Yaşar Turan, Demir, 


Ahmet Kobal, 
Zafer nel, Nejat Koyuncu, Selma Metin, Gülay Cazgır, ve Durmuş Kayanın tahliyesine karar vererek duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 12 Mart tarihine erte- 


Kadıköy-Karaköy seferini yapan Suadiye vapurunu kaçırdıkları iddiası ile yargılanan 13'ü kız 62 sanığın duruşmasına dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde devam edildi. Duruşma sonunda tutuklu sanıklar tahliye oldu. 


Duruşmada hazır bulunan 33 sanıktan bir kısmı olayla ve olayı yapanlarla hiç bir ilişkileri olmadığını ve olayı tasvip etmediklerini söylerken, bir kısmı da YDGD üyesi olduklarını cenaze törenine katılmak için gittiklerini fakat vapurdaki olaylara ve olayı yapanları tanımadıklarını söylediler. 

Sanıklar hakkında "kişi özgürlü- günü topluca ve manevi tehdit suretiyle engellemek", "Şehir hatları gemisini rotası dışında başka yerlere ve "görevli memurlarına cebir ve şiddetle mu- 


katılmadıklarını 


sevk ettirmek" 


kavemet" suçlarından yıl arasında hapis 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


HUANG HUA'NIN AÇIKLAMALARI 

Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua, Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi Başkanı Henri de Koster ile yaptığı bir görüşmede, Çin'in Vietnam'a askeri harekatının, “zamanla ve yerle sınırlı" olduğunu ve dünyanın bu harekattan kaygıya kapılmaması gerektiğini söyledi. 

Koster'in görüşmede hazır bulunan Özel Kalem Müdürü Marc Sand, AFP Ajansına verdiği demeçte Çin Dışişleri Bakanının harekatın sona erdiği yolunda herhangi bir söz etmediğini belirtmiştir. 

Sand'ın belirttiğine göre, Çin Dışişleri Bakanı, Vietnam'ın sınırdaki silahlı kışkırtma eylemlerinin sınır bölgesindeki halkı yaşayamaz duruma getirmiş olduğunu söyledi ve Çin'in "karşı saldırısına"' değinerek, "geçen Cumartesi günü biz de ikinci adımı attık" dedi. 


cezası istendi. 
Mahkeme tutuklu bulunan Ahmet Necdet Öğütcü, Aydın Tibet. 


maz 


Akıncı, 


ledi. 


verildi. 
zabıta 


6 ay ile 9 


ğını bildirdi 


Öte yandan Yeni Çin Haberler Ajansı, dün akşam verdiği bir haberde, Guanksi ve Yunnan eyaletlerine yakın sınır boylarında savaşın sürdüğünü, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun bu eyaletler- deki birliklerinin Viet-Wam birliklerini geri çekilmeye zorladığını kaydetmiştir. 

Yeni Çin Haberler Ajansı, bu yolda verdiği haberleri cephedeki muhabirlerden aldığını bildirdi. 

JAPON DIŞİŞLERİ 

BAKANININ 
AÇIKLAMASI 


Japonya Dışişleri Bakanı Sonoda, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunda yaptığı bir konuşmada Sovyetler Birligi'nin Çin-Vietnam anlaşmazlığına askeri bir müdahaleye hazır olduğu izlenimi yaratmadığını söyledi. Sonoda konuşmasına devamla, Çin-Vietnam çatışmaları topyekün bir savaşa dönüşme- 


Vietnam'a... 


(Baştarafı 1. sayfada) harekatının Vietnam'ın Kamboçya'dan çıkması hedefini de gözettiğini iddia ediyor. Ancak gazetenin iddiasına göre ordusunun yarısını Kamboçya'da bulunduran Vietnam , herşeye rağmen Kamboçya'dan çekilmeyecek ve Pol Pot gerillalarına yaşama hakkı tanımayacak. 


"Svenska Darg Hergeg” gazetesi, Çin'in bu defa Hindistan'dan farklı olarak, modern Rus silahlarıyla donatılmış kuvvet- li bir orduyla karşı karşıya olduğunu, savaşın beklendiğinden daha fazla uzayabileceğini ileri sürdü. Pekin'in Hanoi'yi defalarca uyardığını yazdı. 


"Eksperressen © gazetesi ise Çin'in Stockholm Büyükelçisi Chin Li-Chen ile kısa bir söyleşi yayın-Söyleşinin önemli bölümleri şöyle: 

KE ksperessen Bütün dünya Çin'in Vietnam'a saldırısını endişe ile izliyor. Çin dünya barışı ile oynamıyor mu? 

Büyükelçi - Biz Vietnam'a saldırmadık. Karşı saldırıya geçtik. Vietnam'ın devamlı nrovakasyonları ve sınırlarımızı ihlali karşısında sınır askerlerimizin sabrı taştı. 


i 


ANKARA BÜROSU: Mestu tiyet Cad. 32/8, Kızılay, Tel: 253869 


Son altı aydır Vietnam yüziki silahlı saldırıda bulundu ve yediyüzyedi defa Çin topraklarına tecavüz etti. Sınır askerleri yardım için Halk Kurtuluş Ordusu'na başvurdu. 
Ordu şimdi Vietnamlılara karşı harekete geçti. 


Eksperessen - Çin bu hareketinde ne kadar ileri gidebilir? 


Büyükelçi - Biz derhal barış istiyoruz. Biz ülkemizi modernleştirmekten yanayız. Bizim bütün amacımız kalıcı ve barışçı bir sınır tespit edilmesini sağlamak. Ben garanti ederim ki bir santimetre dahi Vietnam toprağı istemiyoruz. 

Eksperessen - Sovyetlerin Vietnam'da binlerce danışmanı var ayrıca Çin sınırında 43 tümen askeri bulunuyor. Rusya' nın yapacaklarından endişeduymuyor musunuz? 

Büyükelçi - Biz öyle düşünemeyiz. Karşı saldırışımız gerekliydi, fakat biz Rusya'yı bu soruna parmağını sokmamak üzerinde ikaz ediyoruz, karışırlarsa da biz hazırız. 

Başka bir soruya cevaben Büyükelçi şunları belirtti : 

"Bütün dünya halklarına ve ülkelerine garanti edebilirim ki, Çin kendisine saldırılmadıkça hiçbir ülkeye saldırmaz." 


ALMANYA 


den doğruca sıkıyönetime geçme zorunluluğu duyulmaktadır. Türkiye'de sıkıyönetime çokca başvurulmasının başlıca nedeni budur. 
"Sanırım Türkiye'de de artık olağanüstü durumlar için bir yasal düzenleme üstünde durma zamanı gelmiştir. Ancak bövle bir düzenlemenin 


Kaya Özdemir, Yıl 
Orhan Karamanoğlu, 
Ömer Şirin, Fahri Bilgin, Selami Gü- 


Süheyla Yurdakul 


ANKARA SIKIYÖNETİM MAHKEMESİNDE 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde dün yapılan duruşmalarda, silah taşımak ve silahlı mukavemetten sanık komando Muhlis Koyuncu, polise mukavemetten sanık Salih Çetin ile Seyit Ali Ünlühan ve tabanca ile ateş etmekten sanık Vedat Korkmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına karar 


22 Kasım günü Mehmet Varan'ı silahla tehditten yargılanan Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencisi Muhlis Koyuncu ifadesinde, silahı mamönünde komandoların örgütlenmesini yöneten Ümit Ölmez'den aldı- 


Ha- 


meli ve ABD ve Sovyetler Birliği'nin arasında bir çatışmaya yol açmamalıdir" dedi. 

xemsilciler Meclisi toplantısından önce kabine toplantısında da söz alan Sonoda, Çin'in askeri harekatının halen devâm etmekte olduğunu söyledi... 

Öte yandan hükümete yakın kaynaklar, Moskova'nın Çin'in ihtar harekatını durdurması için Japonya'dan arabulucu olmasını istediğini bildirdi. Japon hükümetinin bu öneriyi reddettiği ve Kremlin'e, "Bu çatışma- dan uzak durun" şeklinde cevap verdiği belirtildi 

SOVYET 

SINIRINDAKİ ÇİN 

ORDUSUNDA ALARM 

Bu arada, Sovyetler Birliği'nden gelebilecek herhangi bir askeri müdahaleye karşı, Çin-Sovyet sınırındaki Çin Halk Kurtuluş Ordusu birliklerinin alarma geçtildiği, sınır- dan 18 mil içeriye kadar uzanan bölgede oturan sivil halkın ülkenin iç bölgelerine taşındığı bildiriliyor. 

HAREKATIN 
DÜNYADA 
YANKILARI 

Federal Alman Muhafazakar parlamenterlerin- den Alois Mertes, Çin'in Vietnam'a karşi başlattığı harekatı "'yerindebir davranış" olarak nitelendirdi. 

Fransa Adalet Bakanı Alain Peyrefitte, Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği ihtar harekatını desteklediğini söyledi ve "bütün işaretler, Çin'in Vietnam'ı fethetmek niyetinde olmadığını gösteriyor." dedi. 


AET üyesi dokuz ülke, Çin-Vietnam çatışması ile ilgili bir bildiri 


yayınladı. Güneydoğu Asya'daki durumun uluslararası ilişkilerde 


citldi sonuçlar doğurabileceği ve konuda AET ülkelerinin duyduğu kaygı belirtilen bildiride, böl gedeki devletlerin bagımsızlığını, toprak bü tünlüğünü ve özgürlük lerini garantileyecek bir barışın sağlanması dileğinde bulunuldu 


Tayland Dışişleri Bakanı Apadit Pazaryang'- ın Bankong u ziyaret eden Endonezya Dışişleri Bakanına ASEAN üyesi ülkelerin Çin ile Vietnam arasındaki çatışmaları görüşmek üzere bir toplantı yapılmasını önerdi 


YURT DIŞI BÜROLARI : FRANSA 


BELÇİKA 


İSVEÇ” 


demokratik açıdan kötü- ye kullanılmasını veya sakıncalar doğurmasıņı önlemek için konuyu özenle incelemek, bazı sağlam güvenceler getirmek gerekir." 
‘TÜRKİYE 
TEHLİKELERLE 
YÜKLÜ BÖLGEDE 
Başbakan Bülent Ecevit , Türkiye'nin tehlikelerle yüklü bir bölgede bulunan bir demokratik ülke olduğunu belirterek, ister sıkıyönetim yoluyla ister olağanüstü durum düzenlemesi yoluyla iç güvenlik sağlamada silahlı kuvvetlere başvururken belli kuralların gözönünde tutulması gerektiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: "Birincisi, Silahlı Kuvvetlerin iç güvenliği sağlamaya katkısı özgürlükçü demokrasiyi aksatmayacak, onu güçlendirecek biçimde olmalıdır. 
İkincisi, Silahlı Kuvvetler iç güyenliğe gereken katkıda bulunerken, dış güvenliğin aksamasına yol açmamalıdır. Üçüncüsü, Silahlı Kuvvetler iç güvenlikte kesin başarı sağlayacak biçimde örgütlenmeli ve eğitilmelidir." 


Ecevit, bu kurallardan birincisine hükümetin ve Silahlı Kuvvetle- 


rin de titizlikle uyduğunu ve daha başlangıçta sıkıyönetimin amacının kesin çizgilerle belirlendiğini ve yasaya uygun bir eşgüdüm düzenlemesi kurulduğunu belirtti. 
Ecevit, iki aya yaklaşan sıkıyönetim dönemini değerlendirirken, uygulamada özgürlükçü demokrasi ve hukuk devleti kurallarına özenle bağlı kalındığını ve bunun demokratik ülkeler kamuoyunca takdirle izlendiğini söyledi. 
Ecevit, "Böylesine demokratik bir sıkıyönetim uygulamasından ötürü Silahlı Kuvvetlerimizi kutlarım"! şeklinde konuştu. Ecevit Silahlı Kuvvetlerin (o bağımsızlığın ve demokrasinin sağlam bir güvencesi olduğunu belirtirken, iç güvenlik ve dış güvenliğin sağlanmasındaki farka da 


dikkat çekerek şunları söyledi: 
"Silahı Kuvvetlerin 


temel işlemi olan dış güvenliğin sağlanması için kullanılan yöntemlerle iç güvenlik sağlamak.iize- 


rine kullanılması gereken yöntemler birçok bakımdan değişiktir. 


Çağımızda şiddet eylemleri. yaygınlaştırıldığını ve iç güvenlik sağlamak üzere Silahlı Kuvvetlere başvurma Zorunluluğu ile sık sık karşılaşıldığına göre, artık Silahlı Kuvvetlerin iç güvenlik önlemlerine göre de örgütlenip eğitilmesi kaçınılmaz duruma gelmiştir. Birçok demokratik ülkeler bu yönde eğitim programları uygulamakta yöntemler oluşturmaktadırlar. Türk 


Silahlı Kuvetleri de bu gereksinmenin | bilinci içindedir. Bu sıkıyöne- 


tim döneminden yararlanılarak Silahlı Kuvvetlerimiz iç güvenlik önlemlerinde etkinliği artır mak üzere başka demokratik ülkelerdeki örnekleri de gözönünde bulundurarak çalışmalara başlamıştır." 

İÇ GÜVENLİK 

KUVVETLERİ 


Başbakan, sürdürülmekte olan bu çalışmaların iç güvenlik kuvvet- 


lerine de örnek olacağına inandığını belirtti ve "Tüm iç güvenlik kuvvetlerimizde Silahı Kuvvetlerimizin 


disiplin anlayışını yerleştirmek gereği vardır" dedi. 

Ecevit, hükümetin sıkıyönetim döneminde iç güvenlik kuvvetlerin- de de böyle bir disiplin anlayışı yaratmak için çaba gösterdiğini, iç güvenlikle ilgili olarak hazırlanan yasa ve tüzüklerin öncelikle bu amaca yönelik olduğunu savundu. 


Ecevit daha sonra konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"İç olayların ve gelişmelerin yanısıra genellikle uluslararası 


alanda yer alan gelişmeler ve özellikle bölgemizdeki yeni gelişmeler ve olasılıklar ulusal güvenlik sorununun yeni bir yaklaşımla ele alınmasını ivedi bir gereksinme durumuna getirmiştir. 

"Bu yaklaşımı saptarken Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik 


zavluklar da hir veri ola- 


HOLLANDA 


İSVİÇRE 


rak gözönünde tutulr lıdır, nitekim tutulme dır. 

"Ancak bu ekonomik zorluklar bizi ulusal güvenlik önlemlerimizin sınırlanmasına değil, ulusal güvenlik önlemlerimizin ekonomik zorlukları aşmaya da katkıda bulunacak biçimde oluşturulmasına oyöneltmektedir. 

“Bu yaklaşım içinde Silahlı (o Kuvvetlerimizin sanayi alanındaki potansiyelini hem savunmamıza, hem de ekonomimize, bu arada dış ekonomik ilişkilerimize katkıda bulunacak yönde değerlendirmek başlıca amaçlarımızdan biridir " 

YÜKSEK ASKERİ 

ŞURA 
TOPLANTISI 

Ecevit Yüksek Askeri Şura toplantısının gündemindeki ana konuların yurtdışındaki işçilerle askerlik çağına ulaşan işçi çocuklarının askerlik hizmeti olduğunu, bu sorunun ülkenin silahlı kuvvetlerinin döviz gereksinimi ile birlikte ele alınması gerektiğini savundu. Ecevit bu amaçla bir yasa hazırlandığını belirtti. 

Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında başlayan Yüksek Askeri Şura toplantısında yurt dışm- da çalışan işçilerin belli bir süre temel hizmet gördükten sonra çalışmakta oldukları ülkenin döviziyle yapacakları bir ödeme karşılığında askerlikten muaf tutulmasını öngören yasa üzerinde çalışacak. Yüksek Askeri Şura ayrıca yüksek okul ve üniversite bitirenlerin askerlik hizmetlerini nasıl yapacaklarına da yeni bir düzenleme getirecek. 


Havalar... 


(Baştarafı 1. sayfada) diği açıklanırken, geçtiğimiz günlerdeki bahar havasının daha uzun süre gözlenemeyeceği ifade edildi. 

İSTANBUL'DA KAR İstanbul'da önceki gün başlayan fırtına yerini soguk ve kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar yüzünden birçok işyerinde kaloriferlerinyanmaması nedeniyle iş hayatını büyük ölçüde etkiledi. Yetkililer, hava sı- 
!caklığında Güneydoğu i Bölgeleri ..dışında, 5-10 derecelik bir azalma beklendiğini, soğuk ve yağışlı hava kütlesinin 2-3 gün içinde tüm yurdu etkisi altına alacağını kaydetmişlerdir. 
ANKARA'DA ISI 
HİSSEDİLİR 
DERECEDE DÜSTÜ 
Başkent Ankara'da aa soğuk hava koşullarının süreceğini ifade eden yetkililer, Ankara ve çevresinde kar ve karla karışık yağışların beklendiğini söyleyerek sıcaklığın hissedilir derecede düşeceğini, özellikle geceleri ısının eksi 3 dereceye kadar düşeceğini belirtmişlerdir. 
KOZLU SULAR 
ALTINDA KALDI Zonguldak'a bağlı 
Kozlu Bucağında bulunan Kozlu Deresinin, dün sabaha karşı taşması sonucu, bucağın büyük bir bölümü sular altında kaldı 


Ankara'da... 


(Baştarafı 1. sayfada) lirttiler. 

DGBF yöneticilerinin, "Bugün de ülkelerimizde karışıklık çıkarmaya çalışan, gençliğimizi bölen, Rus sosyal-emperyalizmi- ne karşı mücadelede Türkiye ve İran gençliği birleşecektir" sözleriyle son bulan mesajı Devrimci Komite tarafından Farsçaya çevrildi ve salonda bulunan İranlı öğrenci, öğretmen ve elçilik mensupları tarafından ayakta alkışlandı. 

Daha sonra İranlı öğrenciler ve DGBF yöneticileri birlikte "Yaşasın İran ve Türkiye halklarının birliği" sloganını attlar. İranlı öğrenciler DGBF yöneticilerini "Ne Amerika Ne Rusya Bağımsız Türkiye" sloganıy- la uğurladılar. 

Açlık grevinin beşinci gününde Ankara'daki Kültür Evinde bulunan 


İranlılardan beşi dün has- 


taneye kaldırıldı. 


ABONE ÜCRETLERİ : 


Yurt içi 


fg, LE FIGARO 


İran krizi Türk-Yunan... 


bir mektupta 


yor 


r 


yerini perçinlemektir " 

Hooson Türkiye'ye yardımı salt stratejik öneminden dolayı vermenin yanlış olacağını, aşırı sağ ve Sol gruplarının kundakladığı yaygın toplumsal patlamalara rağmen demokratik bir ülke olarak direnmekle yardımı hakettiğini savundu. 

Hooson mektubunun sonunda şunları yazı- 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


batı aleyhtarı dini bir rejimin iktidara gelmesi- nin Doğu Akdeniz bölgesindeki verileri karıştırdığını ileri sürerek birkaç gündür Yunan çevrelerinde "kaybolan İran savunmasının yeni bir sistemle giderilmesi ve yeni savunma hattının Yunanistan-Türkiye ve Kıbrıs olmasının" muhtemel göründüğünü belirtiyor. 

Yunanistan Enformasyon Bakanının Yunanistan'la Türkiye'nin yeni bir saldırmazlık anlaşması imzalamaya hazır olduklarını ve Karamanlis'in bu fikri 1976'dan beri taşıdığı şeklindeki açıklamasına değinen Gerson Atina'daki diplomatik çevrelerin iki ülke arasındaki sorunların çözülmesine büyük önem verdiklerini söyledi. 


“TÜRKİYE'YE ARKA ÇIKILMALIDIR" 


Öte yandan İngiltere liberal partisinin Avam | Kamarasında savunma Konarı sözcüsü Emlyn l Hooson, Daily Telegraphe gazetesine gönderdiği | 

İran'da süregelen olaylar karşısında Türkiye'yi zor durumdan kurtarmak için İ kapsamlı bir yardım paketinin ivedi olarak hazırlanması gerektiğini savundu. | 

Son derece yanlış bir uygulama olarak nitele- | diği ABD ambargosunun kalkmasına rağmen Türkiye'nin batılı müttefiklerine güveninin o- | narılmaz bir şekilde sarsılmış olduğunu belirten l Hooson, "Bugün için gerekli olan Türkiye'ye geniş kapsamlı bir yardım paketinin sunularak hem ona ekonomik sorunlarını çözmede yardımcı olmak, hem de onun batı ittifakı içindeki 


dedi, 


ürkiye'nin her türlü 


‘Guadeloupe zirvesinin umut verici bazı belirtileri görülmüştü. Ancak en tehlikeli olan şey, gerekenden az miktarda yardımın, gerekenden daha geç ve Türkiye için kabul edilmeyecek koşullara bağlı olarak verilmeye çalışılmasıdır." 


MHP hakkında açılan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


lukların orduya devredilmesini istemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafndan açılan soruşturma sürdürülüyor. 

Bildiride imzası bulu- 
.nanların büyük çoğunluğunun ifadeleri alındı. 
İfadesi alınamayan 3-4 kişi hakkında izhar çıkarıldığı öğrenildi. Saver lık yetkilileri, ifadelerin tamamlanmasından sonra 


soruşturmanın tamamlanacağını söylediler. 


Öte yandan AP Temsilciler Meclisinin yayınladığı bildifi nedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığının açtığı soruşturmaya devam ediliyor. 
Savcılık basında yer alan bildiriyi Adalet Partisin- den istedi. Bildirinin gelmesinden sonra soruşturmaya devam edileceği bildiriliyor. 


AP Sıkıyönetim... 


(Baştarafı 1, sayfada) sıkıyönetim komutanlarının ise görev yapamaz duruma sokuldukları iddia edildi. 

Bildiride 'Gösteri meraklısı hükümet başkanı kanunlarda kesinlikle bulunmayan bir 'Eşgüdüm' Dairesi icat ederek işe 


Urfa'da... 


(Baştaratı 1. Sayrada) Urfa'daki görgü tanıkları 12 Şubatta 63 AL 
855 plakalı beyaz Murat 
arabada Urfa'nın azılı komandolarından Guli Karaçizmeli'yi dört yaban?ı ile birlikte gördüklerini, bunlardan birinin Ferhat Tüysüz olduğunu tesbit ettiklerini söylediler. 
Durumu hemen Sıkıyönetim yetkilileriyle emniyete bildirdiklerini açıklayan görgü tanıkları daha sonra Tüysüzün kaçmayı başardığını öğrendiklerini ifade ettiler. 


başlamıştır denilerek şu görüşlere de yer veriliyor: 

"Eşgüdüm uydurmacası daha başlangıçta sıkıyönetime milletçe bağlanan ümitlerin kırılması- nın başlıca etkeni, caydırıcı etkisine de en büyük darbe olmuştur." 


Bildiri şöyle devam ediyor: 

“Bu şartlarda millet birliğinin, ülke bütünlüğü- nün en büyük teminatı olan Silahlı Kuvvetlerimizin yıpratılarak, son çare- nin de elden çıkmakta clduğu izlenimini alan milletimiz derin bir endişe içindedir." 


Adalet Partisi Genel İdare Kurulunun sikiyönetimin uzatilmasıyla ilgili karşı çıkma kararının ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücümü ve itibarını korumaya yardımcı olmak amacıyla alındığı öne sürülüyor. 


ABD ile suçluların geri verilmesi anlaşması yenileniyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye ile ABD arasında adli konularda yardımlaşmayı öngören yeni anlaşmalar üzerindeki çauşmalar dün öğleden sonra Ankara'da başladı. 
, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı İldeniz Divanlıoğlu ile ABD Ankara Büyükelçilik Müsteşarı Dennis 


Sabun... 


(Baştarafı 1. Savfada) bun fabrikâları yetkilileri sabuna yakında yeni bir zam yapılabileceğini söylediler. 

Sabun üreticisi, firmalar sabuna yaptıkları zammın ancak nakliye işçilik ve ambalaj giderlerini karşıladığını, hammadde yokluğundan doğan ek giderlerin ise yeni fiyatlara (o yansımadığını iddia ediyorlar. 


Sabun yapımında kullanılan kostiğin karaborsada 70 liraya kadar çıktığını söyleyen sabun üre- 


tarafından piyasaya 12- 
13 lira arasında satıldığını belirttiler. Pet-Kim'in sattığı kostiği, ise aracı tüccarların fazla kapasite göstererek, o sattığı öğrenildi. 


Yolal 246 sayfalar 


ticileri, kostiğin Pet-Kim, 


İLAN TARİFESİ: 


Cux başkanlığındaki heyetler karşılıklı olarak hazırladıkları anlaşma taslaklarını inceliyorlar. 


Senato... 


(Baştarafı 1. Saytada) Cumhuriyet o Senawsunda dün bazı üst düzeydeki devlet memurları ile parlamenterlerin maaşlarını artıran yasa tasarısı da kabul edildi. 
Tasarıya göre parlamenter aylıkları net 37 bin 
200 lira oluyor. 


TKP'liler 


(Baştarafı 1. sayfada) Söz konusu silahların 150-200 kadar Rus yapımı otamatik tüfek olduğu bildiriliyor. 
Kıbrıs'ın Rum kesiminde de Küba'lı askeri uzmanların bulunduğuna dikkat çeken siyasal gözlemciler, Moskova yanlılannın Adada faaliyetlerini arttırdıklarını kaydediyorlar, Bilindiği gibi, Şubat başında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs 
Rum kesimindeki Moskova yanlısı partiler de biraraya gelerek Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin başlamasını önlemek için çalışacakların: bildirmişlerdi. 


1 


(Santimi) 250 lira 


Hohenstaufen 
Str.4 

6 Frankfurt M/7 
Tel: 

0611/74 70 38 


188, rue 

Josaphat 

1030 Bruxelles 

Tcl: 00322 
=215 4060 


Luntmakargatan 58 
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Tel:30 5639 | Tel:314761 


İZMİR BUROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
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ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17493 


Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu, . 

Yazı İşleri Tel: 265244 | İdâre Tel: 26 5437 , 


Müessese Müdürü: OGURHAN ERTÜR Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 

Baskı: İst. GÜNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


3.5.7. savralar Santimi) 300 lira Yayın ilanı Santimi) 100 lira 

“  “ (Yayın Sayfasında 30 lira Doğum, Evlenme Olüm(5 Santim) 350 lira 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BAYAŞ / Basın- Yayla AŞ — adına sahibi: 
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BULUN ÜLKELERİN İLİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN 


Hollanda'da 


Hollanda Anti-MHP Komitesi SÖZCÜSÜ 


Dijkgraaf: “MHP, açık bir faaliyet 


© Türkiye halkı ve hükümeti, dünyada yalnız değildir. Türk Siyasi Partileri Kanununa göre, bir siyasi parti yurt dışında faaliyet gösteremez. Fakat MHP, Hollanda” da çok açık bir şekilde bu yasayı çiğniyor 


© Bir yanda MHP” liler, bir yanda TKP çalışmamızı engellemeye çalışıyor. Bizim karşılaştığımız bu durum, Turkiye'de yaşanan durumun aynısı. Bir yanda MHP, bir yanda Rusya ve TKP. Rusya’ nın [ürkiye üzerindeki emelleri açıktır. Bunu görmemek mümkün değildir. MHP olmazsa burada TKP işçileri 


PCP yöneticilerinden Bram Van Der Lek (solda) muhabirimizle. Pasıfist Sosyalist Verti de MHP komiteye katıldı. PCP yöneticisi MHP'lilerin Hollanda'daki faaliyetlerini n. 
çalışacağını söyledi 


Anli velise gelirmeye 


Hollanda PCP yöneticisi ve eski milletvekili 


Bram Van Der Lek: “Düpedüz 


terörle uğraşan MHP''lilere siyasi 


sığınma hakkı verilemez” 


Hollanda muhabirimiz Niyazi Terzi, 
Hollanda PSP 

(Pasifist Sosyalist Parti) Yöneticilerinden ve eski milletvekili ve 

NCB (Hollanda 
Yabancılar Merkezi) Yöneticilerinden 
Bram Van Der Lek ile MHP'nin 
Hollandadaki faaliyetleri üzerine görüştü. 


Pasifist Sosyalist Parti yi MHP'lilerin Hollanda'daki celiyor. 


NİYAZİ TERZİ: Sayın Bram Van Der Lek, siz uzun yıllardır MHP'ye karşı mücadele sürdürüyor sunuz. Bize bu mücadelenizi özetler misiniz? 


(PSP), Hollanda'daki yabancıların daha iyi yaşam şartlarına kavuşmaları için verilen mücadelede aktif yer alıyor. PSP, yıllardan beri yabancıların durumlarıyla yakından ilgileniyor. Bizim ilgimiz 1974 
Kasımında Mecliste görüşülmeye başlanan Yabancılar Kanunuyla arttı. O zaman PSP; turist işçilerin sorunlarına çözüm bulunmasını, daha iyi ve düzenli yaşam şartlarının sağlanması gereken yabancıların Hollanda halkıyla eşit muamele görmelerini istedi Bu arzumuz tamamıyla yerine getirilmedi. Bunun bir sebebi de 1974 yılında çıkarılan turist işçi affı- nın yanlış uygulanması ve pek çok turist işçinin böylece çeşitli zorluklarla karşılasmasıdır. 


Tam bu sırada karşı güçler kuvvetlenmeye başladı. Türkiye'den ve Almanya'dan gelen faşistler, demokratik işçi kuruluşlarına sızmaya ve Türkiyeli işçilerin örgütlenmesine engel olmaya giriştiler. 


Biz, burada bütün yabancıların iyi bir şekilde yaşamalarını istiyoruz. Bizim Hollandalılar olarak hangi Türkün iyi hangisinin kötü olduğunu seçmemizin zor olduğunu belirtmek isterim. 


Kimseye gelişigüzel faşist deyip haksızlık etmek istemeyiz. Bu durumu ispatlamak delilleri masanın üzerine koymak gerekiyor. Bu zorluklara rağmen bir kaç grubun faşist olduğu ispatlandı. Bu sizin ve Anti-MHP Komitesi tarafından ortaya konulan belgelerle açıkca ispatlandı. 

NİYAZİ TERZİ: MHP'lilerin faşist faaliyetleri sizin verdiğiniz soruşturma önergeleriyle bizzat Meclis tutanaklarına geçti; Bu olayları açıklarmı sınız? 

BRAM VAN DER LEK: Faşistlerin aktif faaliyetleri 1975'te başladı. Bu konuda hükümete bir kaç soru önergesi verdim. Örneğin Schiedam şehrinde iki kişiye saldırılma olayını PPR'den bayan 
Dilia Van Der Heem ile birlikte PSP adına ben 5 
Mayıs 1976 tarihinde hükümete soru olarak yönelttik. Bu olayda MHP'li Bozkurtların eli oldugu açıktı. O zaman hükümete bu olayın araştırılıp, özellikle faaliyetlerinin izlenmesini ve bunların faaliyetlerinin yasaklanmasını isteyen bir önerge verdim. 

Daha sonra Enschede ve Rotterdam olayları hakkında tekrar hükümete soru önergesi verdik. 
Kültür Bakanlığı (CRM) bütçesi görüşüldüğü sırada aynı soruyu Kültür Bakanına yönelttik. Bakan bize, araştırma yapılıp bu grubun kapatılması vollarınâ bakılacağını söyledi. Ancak hükümetin bu konuya tam olarak eğilmediği kanısındayım. 


NİYAZİ TERZİ: Sayın Bram Van Der Lek, bil diğiniz gibi Anti-MHP Komitesi, Hollanda'daki MHP'lilerin faaliyetlerini tespit etti. Bu belgeler bir çok demokrata ve kamuoyuna dağıtıldı. Şimdi siz, 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öneticisi Bram Van Der Lek Anti-MHP Komitenin faaliyetlerine ilişkin çıkardıkları broşürleri in 


eskiden olduğu gibi bu konuyu partiniz araçılığıy la tekrar Meclise getirmeyi düşünüyor musunuz? 


BRAM VAN DER LEK: Şayet elimizde ülkücülerin ve Hollanda'daki diğer MHP teşkilatlarının toplantılarında demokrasiye karşı sözler kullanıldığına dâir belgeler bulunursa, örneğin toplantı notları, konuşmacıların konuşma metinleri i belgeleride bu belgelere ekleyerek böyle öne sürebilme imkanımız vardır. Ben meclisten ayrıldım. Fakat bu konuyu partimin meslis grubuyla görüşebilirim. Bu işi yapacakları kanısındayım Belki de diğer partilerle birlikte yaparlar. Örneğin eskiden bu gibi eylemleri birlikte yaptığımız PPR (Radikallerin Siyasi Partisi) ile ortaklaşa yapılabilir. PVDA (Ana muhalefet partisi - Emek Partisi) da bu işe destek olursa daha iyi olur. Onlar bize nazaran çok daha güçlü ve etkilidirler. 


NİYAZİ “TERZİ: SayınBram Van Der Lek, Hol. 
landa halkının faşizme karşı uyanıklığı biliniyor Hollanda halkı MHP'lilere karşı da bir tepki duyu yor. Hollanda halkına MHP'lilerin faaliyetlerini ön leme konusunda ne gibi görevler düşüyor? 


BRAM VAN DER LEK: Basının bu konuya el atması çok önemlidir. Halkımız Hitler faşizmini yakından tanımıştır. Çoklarının zihninde Hitler faşizminin zulmü hâlâ güncelliğini koruyor. Tek büyük lider, demokrasinin kaldırılması, saf ırk. Şavet Anti-MHP Komite halka ve basına sesini duyurursa MHP'nin çalışmaları az da olsa engellenecektir 

NİYAZİ TERZİ: Sayın Bram Van Der Lek, bilindiği gibi MHP'lilerin Hollanda Halk Birliği (NVU: Nederlandse Volk Unie) adlı faşist örgütle ilişkileri var. NVU'nun aracılığıyla son dönemde Hollanda" ya akın eden MHP'li kaçaklar Almanya'da olduğu gibi burada da siyasi iltica hakkı isterlerse, durum ne olur? 

BRAM VAN DER LEK: Önce şunu belirteyim, MHP'lilerin NVU ile ilişkilerinin olması çok büyük bir delildir. Bu durum derhal gerekli yerlere bildirilmelidir. Çünkü, bir çokları ve hükümet NVU'ya güversizlikle bakıyorlar. NVU ile ilişkilerinin açığa çıkması mücadelemize büyük güç katacaktır 


İltica konusuna gelince, Hollanda hükümeti bu konuda çok dikkatlidir. Solcu bir kimseye dahi is - ter diktatör ister faşist bir rejimden kaçsın çok zor siyasi iltica hakkı tanırlar. MHP'lilere bu hakkı tanıyacaklarını hiç mi hiç zannetmiyorum. Ve bu durumdan hiç korkmuyorum. Fakat her şeye rağmen çok dikkatli olmalıyız. Şayet böyle bir müracaat yapılırsa, iltica hakkını isteyenin faşist olduğu anlaşılırsa, buna karşı hemen eyleme geçmeliyiz. Takip edilen kişilere iltica verilmesine taraftarım. Fakat bövle düpedüz terörle uğraşanlara iltica hakkı verilmesine kesinlikle karşıyım. 


Size teşekhin w üzere, 


i başarılar dilerim. Görüşmek 


bülernez, anarşi yaratamaz. 


örgütün katılmasıyla muştu 


NİYAZİ TERZİ; Sayın 
Joop Dijkgraaf, bize An ti-MHP Komitenin nasıl kurulduğunu anlatır mısıniz 


DİJKGRAAF: Türkeş geçen yil Ekim ayı sonunda Almanya'ya geldi. 
Son dönemde ise Türkiye'de cinayet işleyen faşistler Avrupa'ya kaçıyordu. Bu gelişmeler üzerine 1976'lardan beri mücadele ettiğimiz MHP lileri takibe başladık. Bir otobüs dolusu MHP'li kadro Türkeş'i karşılamak için Frankfurt'a gitmeye hazırlanıyordu. 
Buna karşı Hollandalı ve Türkiyeli demokratik kuruluşlarla birlikte Rotterdam'da derneklerinin yanında bir protesto yürüyüşü yaptık 


Daha sonra Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu'nun öneri- 


siyle bir komite kurmaya karar verdik. Hollanda'da bulunan bütün yerli ve yabancı demokratik kuruluş ve partilere bir çağ- 


rıda bulunduk. MHP'ye karşı (o birleşik cephe önerdik. Çağrımıza uyarak komiteye katılan örgütler şunlardır: PVDA (Emek Partisi Rotterdam İli), D'66 (66 De- 


mokratları), SP (Sosyalist Parti), PPR (Radikallerin Politik Partisi), PSP (Pasifist Sosyalist o Parti), KEN.ML (Hollanda Birleşik Komünist Hareketi Marksist-Leninist), KAO ML(Komünist İşçi Örgütü Marksist-Lennist), GML (Marksist-Leninist Grup), ARSB (Rotterdam Genel Öğrenciler Sendikası), Barolar Birliği, Haksız Baskılara Karşı Komite, Weena Dünya Merkezi, Azanya Komitesi, BAKO (Yabancı İşçiler Komitesi), Rotterdamlı Yabancı İşçilerin Kendi Örgütü, Güney Rotterdam Dünya Merkezi, De Brug mahalle Merkezi, Güney Rotterdam Türk Kültür Merkezi, HBF (Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu), UTHB (Utrecht Türkiye Halk Birliği) 

Yukarıda saydığım örgütlerin dışında, kısa bir süre içinde Kiliselerin, Sendikaların ve Uluslararası Af Örgütü'nün de komiteye katılacaklarını umuyoruz. 


NİYAZİ TERZİ: Komitenin amacı nedir? 


DIJKGRAAF: MHP' 
nin Hollanda'ya özellikle de Rotterdam'a son dönemde yığınak yapması, bizi uyardı. Hatta Rotterdam Avrupa'daki ikinci merkezleri, Bunların Hollanda'da da anarşiyi başlatmak istediklerini anladık. Hatta Rotterdam'da camideki halka saldırarak anarşiyi başlattılar bile. 
Bu noktadan hareket ederek, bunlara artık dur denmesinin zamanı geldiğine karar verdik. Du.- rumu derinliğine araştır 


Hollanda'da MHP'nin faaliyetlerine karşı kurulan Komite'nin sözcüsü Joop Dijkraaf ile görüştük. MHP'li komandoların Türkiye'den yurt dışına kaçmaları ve Hollanda'da faaliyetlerini arttırmaları üzerine bundan bir süre önce yirmi Anti-MHP Komite kurul- 


Dijkgraaf 


Anti MHP Komite Sözcüsü Dijkgraaf (sağda) muhabirimizle birlikte. Dijkgraaf ''Türkiye halkının her zaman yanındayız'' diyor. 


Komitenin 24 Şubat günü yapacağı yürüyüşün afişini gösteriyor 


Anti-MHP Komite Türkçe ve Hollandaca çıkardığı broşürlerle kamu oyunu 


uyarıyor. 


MHP'lilerin sınır dışı edilmelerini istiyor. 


dıktan sonra, bu canilerin yurtdışı edilmeleri için mücadeleye karar verdik. 

Komitemizin amacı, MHP'lileri açığa çıkarıp, yurtdışı edilmelerini sağlamak, Türkiye halkının ve Türkiye hükümetinin 


MHP'ye karşı verdiği mücadeleye omuz vermektir. 


Komitemizin istekleri 


ve hedefleri şunlardır: MHP Hollanda'da hiçbir faaliyet sürdüremez hiçbir MHP'li faşiste siyasi sığınma hakkı verilemez, MHP'li faşistler Hollanda'dan atılsın, Bozkurtlara Karşı Aktif Hukuksal önlem Alınsın, MHP ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları Bozkurtlar, Bozkurtlar terör demektir. 


Yürüyüş ve toplantılar düzenleyerek Hollanda'da anarşi çıkaran 


NİYAZİ TERZİ: Ko mitenin faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 


DUKGRAAF: MHP' 
nin Hollanda'daki elebaşılarını ve örgütlerini açığa çıkardık. Bu konuda Aydınlık okuyucularının büyük desteğini gördük. 
Bunun için burada Ay- 


1978 yazında bir gösteri düzenledi. Yukarda Rotterdan'ın Schermlaan meydanında, MHP merkezinin önünde yapılan gösteriye katılan bir grup. Ellerinde "MHP ve Bozkurlar Defolun"' pankartı ile. 


Yurtdışındaki MHP'lilerin önderlerinden H.D Akşar'ın MHP sembolü ile çektirdiği resim. 
MHP'liler 
Hollanda'da özellikle camilerde faaliyet gösteriyorlar. 
Hollanda'da MHP'lilerin açık örgütü 'Ülkücü 
Türk İşçileri Derneği"'dir. Bu dernek Rotterdam'da 
Orhan Yılman'a ait bir evde çalışıyor. 
Camilerde, bazı pansiyonlarda üstlenerek saldırılar düzenliyorlar. 
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DEMONSTRATIE: Doelenplein, 13.00 uur MANIFESTATIE: Kleine zaal Doelen, 14.30 u. 


Zaterdag 24 februari, Rotterdam. 
Organisatie: Anti-MHP Komitee 


Anti - MHP Komitenin 24 Şubat günü düzenlediği yürüyüş ve toplantının afişi Komitenin sloganları: "MHP Hollanda'da hiçbir faaliyet sürdüremez", "MHP'lilere siyasi sığınma hakkı ve- 


rilemez."' 


dınlık'a ve okuyucularına teşekkür etmeyi borç bilirim. Aydınlık'ta çıkan Kontrgerilla ve MHP raporlarında ve diğer yazı ve belgelerden de yararlandık. 


Bütün bu belgeleri toparlayıp 24 sayfalık Hollandaca Kontrgerilla ve MHP Raporu hazırladık. 
Yine 6 sayfalık Türkçe ve yine 6 sayfalık Hollandaca gazete çıkardık. Bu gazelerde MHP ve KONTR-GERİLLA'nın  Türkiye' deki faaliyetlerini ve MHP'. 
nin Hollanda'daki faaliyetlerini açıklamaya çalıştık. 


24 Şubat 1979 Cumartesi günü saat 13.00' 
de Rotterdam Doelenplein'de başlayıp yine aynı yerde sona erecek "MHP ve Kontrgerilla'dan Hesap Soralım Yürüyüşü"'nü düzenledik. Saat 14.30' 
da yine Rotterdam Merkez Tren İstasyonunun hemen yakınında bulunar Kleine Zaal De Doelen adlı salonda bir toplantı yapacağız. 


NİYAZİ TERZİ: Sayın Joop Dijkgraaf, komitenin başarısı Türkiye' yi ne şekilde etkileyebilir? 


DIJKGRAAF: Komitemizin başarısı Türkiye halkının MHP'ye karşı verdiği mücadeleye destek olacaktır. Türkiye halkı ve hükümeti diinya- da yalnız değildir. 


Bildiğim kadarıyla 
Türk Siyasi Partileri Kakununa göre bir siyasi parti yurtdışında faaliyet gösteremez. Fakat MHP çok açık şekilde bu yasayı çiğniyor. Geçen yıllarda bu durum Almanya'da açığa çıktı. Şimdi Hollanda'da. Bu şartlarda Türkiye'de MHP'nin kapatılmasının (o kolaylaşacağına inanıyorum. 


NİYAZİ TERZİ: Sayın Dijkgraaf Komite" nin kuruluşundan bu yana yürüttüğü faaliyetler nasıl karşılandı 


DIJKGRAAF: Çalışmalarımızda gerek Hollandalı, gerekse Türkler tarafından çok destek görüyoruz. Ancak çabalarımıza engel olmak isteyenler de var. Tahmin edileceği gibi bunların başında MHP'liler geliyor. 
Ancak sadece onlar değil TKP ve Halkın Kurtuluşu gibi gruplar da faaliyetimizi engellemeye çalışıyorlar. TKP'liler Komitede bulunan örgütlere mektuplar yazarak bizimle birlikte çalışan Türk ilericilerinin MHP ile işbirliği halinde oldukları yalanını yaydılar. 
MHP'ye karşı mücadele edenlerin CIA ajanı olduğu söylentisini yayıyorlar. Halkın Kurtuluşçuları ise işi Komite üyelerimize saldırma noktasına kadar vardırdılar. 


Aslında bizim karşılaştığımız bu durum Türkiye'de yaşanan durumun aynısı. Bir yande MHP, bir yanda TKP. 
Rusya'nın Türziye üzerindeki emelleri açıktır. 
Bunu görmemek mümkün değildir. TKP'nin bizim faaliyetlerimizi engellemeye çalışması MHP'nin kapatılmasını ve MHP'lilerin Hollanda'da kargaşalık çıkarma çabalarının engellenmesini istemediklerini gösteriyor. 
Rusya MHP'siz edemez. 
Şayet MHP'nin Hollanda'daki faaliyetleri yasaklanırsa, MHP'liler sınır dışı edilirse TKP'de Hollanda'daki işçiler arasında anarşi yaratamaz. İş- 


çileri bölemez. Mesele burada yatıyor. 
Türkiye halkina ve 


Aydınlık'a başarılar dilerim. Türkiye halkının her zaman yanındayız. 


